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Onsöz 


Evliliğin sevgi, saygı ve sorumluluk üzerinde yükseldiği söylenir. Sevgi giderse saygı ve sorumluluğun evliliği yine de ayakta tutacağı anlatılır. Doğrudur, sevgi evliliğin olmazsa olmaz şartı değildir. Fakat sevgi olmadan evlerimiz nasıl yuvaya dönüşebilir? Sevgi olmadıkça saygı ve sorumluluk gibi unsurlar yanmayan bir soba gibidir evin içinde, evi ısıtmaz. 


Kastettiğimiz modern zamanların aşk olmadan evlilik olmaz düşüncesi değil elbette. Fakat eşler arasındaki muhabbetin çocuktan başlayarak tüm toplumu etkilediğini iddia etmek hiç de hayali bir yaklaşım değildir. Zira evimizin içinde ne yaşanıyorsa önce çocuklarımıza, onların üzerinden topluma sirayet eder. Yani iki kişilik zannettiğimiz evliliğimizde yapıp ettiklerimiz dolaylı olarak bir toplumun ahlâkını belirler. Bu yüzden eşler arasındaki sevgi ve muhabbeti arttıracak yahut azalmasına mani olacak noktalara daha da özen göstermemiz gerekiyor. 


Evlilik Yolunda Sevgiyle Yürümek adlı bu kitap Semerkand Aile dergisinin evliliği konu alan yazılarından derlendi. Evlilikte sevgiyi azaltan tutumlar hakkında okuyucusunu uyaran kitap, sevgi ve muhabbetin nasıl devam edeceği yahut arttırılacağı hususunda okuyucularına ipuçları veriyor. Sevgiyle ilk adımı attığınız evlilik yolunda yine sevgiyle yürümenize katkı sağlayabilmeyi ümit ediyor. 


Gvlilikte 


Muhabbet A, 


ESINIZE SEVGİNİZİ 
BELLİ EDİN EVLİLİĞİNİZİ 
KUVVETLENDİRİN 


Rümeysa Durak 
N Bazan utandıgımız, bazan gerek görmediğimiz <S için sevgimizi dile getirmekten çekiniyor olmamız, farkına varmadan eşimizle aramızdaki bağı zayıflatır. 


Sevmek insan olarak hepimizin fıtratına yerleştirilmiş en temel özelliklerden biri. Gönlümüz öyle engindir ki sevgi hususunda, sevdikçe daha çok sevmek isteriz. 
Anne baba sevgisi, evlat sevgisi, kardeş sevgisi, arkadaş, dost, komşu, eş ... Her birinin sevgisi ayrı bir yer tutar yüreğimizde. Sevmek insanlar arasındaki mesafeleri kısaltır, güzellikleri ortaya çıkarır, engellerin aşılmasına vesile olur. Bu sebepledir ki evlilikte sevginin yeri apayrıdır. Saygı ile taçlandırılmış sevgi, yuvayı huzur dolu bir hale getirir ve ömür boyu sürecek birlikteliklerin temelini oluşturur. 


İlgi Eksikliği Sevgi Eksikliği Gibi Algılanır 


Evlilikte sevgi de ilgi de yadsınamaz bir ihtiyaçtır ve birbirine bağlıdır. İlgi azalmaya başladığında sevgiden şüpheye düşülür hemen. Sonrasında ise çatırtılar oluşmaya başlar. Çatırtılar başladıktan sonra da gerisi çorap söküğü gibi gelir çoğu zaman. Hiçbir şey değişmemiş olsa dahi, ilgisizlik ya da sevgisizlik hissi, olduğundan farklı gösterir hayatımızı gözümüze. “Artık eskisi gibi 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değil, eskiden yardım ederdi eşim bana, şimdi hiçbir şey yapmıyor. Eskiden birlikte gezer dolaşırdık, şimdi bizimle ilgilenmiyor...” gibi cümleler dilimize pelesenk olur. Sevilmemeye öyle çok konsantre oluruz ki esasında eşimizin bir sorunu olduğunu, belki işlerinin iyi gitmediği, belki maddi açıdan bir sıkıntı yaşadığını görmeyiz çoğu zaman. Tüm o sıkıntıları sevgisizlik addeder, boşu boşuna üzülür, en ihtiyacı olduğu anda eşimizden bir de biz uzaklaşırız. 


Ya da tam tersi çoluk çocuk, ev işi, yemek telaşesi derken biz ihmal edersek eşimizi, aynı duyguyu bu kez de beyler yaşamaya başlar. Özellikle çocuklar olduktan sonra ilgisi bölünen hanımlar birazcık ihmal ederlerse eşlerini, “Artık beni eskisi kadar sevmiyor, bana değer vermiyor. Eskiden beni hiç ihmal etmezdi. Her sabah kahvaltım hazır, üstüm başım ütülü olurdu. Şimdi şu halime bak ...” sözleri dolaşmaya başlar zihinlerde. Çoğu zaman yorgunluktan, işlere yetişememekten yakınan hanımlar bir de eşlerinin sitemleri ile üzülür, anlayışsızlik yüzünden incinirler. Halbuki kadınlar için de erkekler için de durum çok açıktır: İlgisiz, sevgisiz, umursamaz diye suçlanılan taraf yoğunluk, yorgunluk ve eşinin anlayışsızlığından bir de yalnızlık ile uğraşmaktadır. Bu tarz yanlış anlaşılmaların olmaması için bize verilen reçete ise çok açıktır: Eşimize olan sevgimizi dile getirmek! 


İnsan Sevildiğini Duymak İster 


Her şeyden önce Allah rızası gözetilerek, iki cihanı cennet kılma amacıyla çıkılan evlilik yolunda Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem], “Bir kimse din 


kardeşini severse, sevdiğini ona söylesin”! sözü baslarımızın tacı olmalıdır. Çoğu zaman utandığımız için, gerek görmediğimiz ya da daha kötüsü, “Çok söylersem şımarır” düşüncesi ile sevgimizi dile getirmekten çekiniyor olmamız, biz farkına varmadan aramızdaki bağı zayıflatır. Kadınlar için sevgiyi dile getirmek bir nebze daha kolaydır. Fakat özellikle erkekler, “Zaten anlıyor, ne gerek var, evliyiz ya, bir aradayız ya” gibi düşüncelerle sevdiklerini söylemeyi ihmal ederler. Halbuki karşıdakinin sevgisinden emin olunsa dahi bunu duymak kalbi mutmain eder. 


Eşler arasında sevginin somut olarak dile getirilmesinin aile bağlarını kuvvetlendirdiğini ve farkına varmasak dahi çocuklar için yapıcı örnek oluşturduğunu vurgulayan psikolojik danışman Hacer Okçu konunun önemini şu şekilde dile getiriyor: “İnsan fıtrat olarak sevmek ve sevilmek ister. Özellikle evliliklerde sevgiyi dile getirmek eşler arasındaki bağları kuvvetlendirir ve güven duygusunu arttırır. Eşine sevdiğini söylemek çocukların aklın- da, 'Annem babam birbirine değer veriyor” düşüncesi oluşturur ve onlar da eşlerine değer verirler. Bu küçüklükten kazanılan bir olgudur. Pek çoğumuz aile içerisinde sevdiğini söylemenin ayıp olduğunu düşünerek büyüdüğümüz için sevgiyi dışa vurmaktan utanç duyarız.” 


Halbuki sevgiyi dile getirmek öyle sanıldığı gibi korkulacak bir davranış değildir. Bunu bir sözle, küçük bir notla yahut bir maille, mesajla yapabiliriz. İnsanın kendini çok kötü hissettiği bir anda sevdiğinden duyduğu güzel söz kadar onu rahatlatacak hiçbir şey yoktur. 
Unutmayalım ki sevgimiz söylemekle, ifade etmekle 


1 Ebü Davud, Edeb, 123; Tirmizi, Zühd, 53. 
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tükenecek bir his değildir. Eslerimizi mutlu etmek için sevgimizi dile getirmek yetiyorsa bundan kaçınmak değil, sevgimizi önlerine serip eşimizi sevgiyle şımartmak bile gerekir. 


Yıllar Geçse de Kördüğüm Gibi Sevmek! 


Hz. Âişe radıyallahu anhâ] Peygamber Efendimizle yeni evlenmişti. Eşinin kendisini sevip sevmediğini ya da ne kadar sevdiğini merak ediyordu. “Ey Allah'ın resülü, beni seviyor musun?” diye sordu. Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem], “Evet, yá Âişe, tabii seviyorum!” dedi. Hz. Âişe validemiz bu kez, “Beni nasıl seviyorsun?” diye sordu. 
Peygamberimiz, “Kördüğüm gibi” diye cevapladı sorusunu. Aradan zaman geçip evlilik ilerlediğinde Hz. Âişe Resül-i Ekrem Efendimiz'e tekrar sordu aynı soruyu: “Ey Allah'ın resülü, kördüğüm ne | âlemde?” Peygamberimiz, cevap verdi: “İlk günkü gibi... 


2 Ebü Nuaym, Hilyetü’l-Evliya, 2/55. 


EVLILIGI SAYMAK 


Rümeysa Durak 

İlişkilerdeki sorunlar da çözümler de saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Fakat önemli olan eşimizle tartışırken, bir konu hakkında fikir ayrılıkları yaşarken saygı çerçevesini gözeterek hareket etmek, yani evliliği saymaktır. 


Çiftler her ne kadar iyi anlaştıklarından emin olsalar ve hayır dualarla evlilik yoluna çıksalar da kimi zaman tartışmalar, kavgalar, ses yükseltmeler, kırgınlık ve kızgınlıklar baş gösterir evliliklerde. Üstelik de fitili ateşleyen hiç ummadığımız bir söz, bir tavır olabilir. Trafikte sinirlenen eşimize kavga edeceği endişesi ile, “Sakin ol canım, ne gerek var şimdi boşuna gerilmeye” deriz mesela. Bir anda sesini yükseltip, “Ben haklıyım, sen hâlâ sakin ol diyorsun” diye çıkışabilir bize. Yahut, “Bugün çocuk hiç durmadı, yorgunluktan bitap düştüm” şeklindeki yakınmamıza, “Çocuk bu, elbet yaramaz olacak” yanıtını aldığımızda, “Zaten sen beni ne zaman anladın ki?” diye sitem edip kırılabiliriz eşimize. Herkesin kendince haklı sebepleri, eşinden beklentileri vardır muhakkak. İlişkilerdeki sorunlar da çözümler de saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Fakat önemli olan eşimizle tartışırken, bir konu hakkında fikir ayrılığı yaşarken saygı çerçevesini gözeterek hareket etmektir yani evliliği saymaktır. Yoksa kalplerimizde kapanmaz yaralar açıp ilişkimizi derinden sarsmamız kaçınılmaz olur. 
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Birgok evli gift kaybolan esya yüzünden birbirini kırmıştır en basiti. Sesimizi biraz yükselterek, “Neden anlamak istemiyorsun, o evrakları ben kaldırmadım” dedik misal. Karşılığında, “Hayır, her seferinde aynı şey oluyor. Ben hep bu çekmeceye koyarım. Burada değilse sen kaldırmışsındır” der eşimiz. Bu noktada çiftler kendilerini kaptırıp hararetle kayıp eşya yüzünden tartışırken, konuşmanın ve kaybetmiş olmanın o an için hiçbir önemi olmadığını anlamaz; mühim olanın kaybolan nesne olduğu ve onu ancak konuşmak yerine arayarak bulacaklarını farketmezler bile. İşte böyle kriz anların- da eşlerden biri son bir gayretle ve biraz da kendine isnat edilen, “Sen her şeyi kaybedersin” suçlamasının öfkesi ile söyleniverir karşısındakine. “Saçmalıyorsun. 
‘Dalginim, kafam koyduğum yeri hatırlayacak kadar iyi çalışmıyor” demek zor geliyor da bu yüzden beni suçluyorsun” diye. 


Saygı Duvarını Yıkmadan Önce Kendimize “Dur” Demeyi Bilmeliyiz 


Birçoğumuzun buruk bir şekilde hatırladığı böylesi bir tartışması vardır ne yazık ki. Uzman psikiyatr Barış Önen Ünsalver'e göre öngörülü olmak her zaman mümkün olmasa da basit tartışmaların büyük kavgalara dönüşeceğini hissedince kendine “dur” demek oldukça önemli. Ünsalver, tartışma esnasında kontrollü olmanın önemini vurgulayarak şunları söylüyor: “Tartışma anında karşımızdakinin sinirleneceğini farkediyorsak o konuyu orada noktalamak gereklidir. Bir problem olduğunda onu yanlış yollarla çözmeye çalışmak sorunu daha da 


büyük bir hale getirecektir. Bu sebeple karsımızdakini suglamak yerine kendi duygularımızı anlatmayı tercih etmeliyiz. Yani, ‘Sen hep kaybedersin’ demek yerine, “Ben bulamıyorum” demek oldukça önemlidir. Bu tarz bir tutum büyük kavgaları önlediği gibi, muhataplardan herhangi birinin öfke sorunu varsa, bunun eşine vereceği zararın da önüne geçmiş olur.” 


Bu noktada eşler kendilerini frenleyemiyorsa empati kurmanın hayli önemli olduğunu belirten psikolojik danışman Hacer Gül, “Eşler birbirini emanet olarak görmelidir. Karşılıklı tavırlar konusunda sınırı belirlemeyen eşlerden birinin kriz yönetimini üstlenmesi oldukça önemlidir. Tartışmada saygı sınırı ihlal edilecekse eşler mola vermeli ve sakin oldukları bir anda öncelikle kendi hissettiklerini, suçlama yaparak değil soruna odaklı konuşmalıdırlar. Bu noktada karşılıklı empati yapmakta güçlük çekiyorlarsa, çok sevdikleri bir insanı ele alarak konuşmak da durumu daha iyi algılamada yardımcı olur. Örneğin, “Bu sözler benim kızıma yahut oğluma eşi tarafından söylense ne hissederdim? Onların böyle bir hadise yaşaması beni nasıl incitecekse, şu an eşime yaptığım muamele de eşimi oldukça üzüyor olmalı” şeklindeki düşünce o anki tavrın kırıcılığını anlamada yardımcı olabilir” diyerek kavgada kriz yönetiminin ve saygı sınırına dikkat etmenin önemini vurguluyor. 


Saygısızlığınızdan Razı mısınız? 


Sözün özü iş yine karşılıklı anlayıştan geçiyor. İlişkiler her zaman güllük gülistanlık olamıyor ne yazık ki. 
Hal böyle olunca da olumsuzluklara isyan edip sorunlara yapıcı yaklasmamak yine bizi ve iliskimizi zedeliyor. 
Hele de sınırları asıp saygısızlık yapmaya baslayınca, o an için öfkemizi akıtıyor olsak dahi evliliğimizi çıkmaz yollara götürmüş oluyoruz. Bu sebeple eşlere düşen, öncelikle öfkenin şeytandan olduğunu hatırlamaktır. 
Ayrıca önemli bir nokta da insanın eşini yücelttiği ölçüde yüceldiğini unutmamasıdır. Dünya ve ahiret saadeti için hem eşimizden hem de kendimizden razı olmamız gerekir. Öyle ise hepimiz sormalıyız kendimize: Öfke ile sınırları aşıp saygısızca ifadelerle eşimizi incitirken gerçekten razı mıyız kendimizden? 


Önemli Olan Saygı Görmek ve Göstermektir 


Saygı kelimesi sözlükte, “Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, o yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram” şeklinde geçiyor. Fakat her insanın hürmet gösterme şekli de sevgi duygusu da saygısının ölçüsü de farklı olabilir. Bu sebeple saygıyı bir kalıba koymak mümkün değildir. Yani, “Filancanın eşi saygısından kocasının önünde düğme ilikler, falancanın eşi hürmetinden hanımının gönlünü almadan adım atmaz” gibi ifadeler genel geçer değillerdir. Bu sebeple bu tarz kıyaslamalara girmek  evliliğimizi yıpratmaktan başka ise yaramaz. Her ilişki biriciktir. Eşler birbirlerine kültürleri, sevgileri, yaşam tarzları ölçüsünce saygı göstermelidirler. Önemli olan nasıl gösterildiği değil ilişkide saygının varlığı ve saygı temelinde hayatı sürdürme gayreti olmalıdır. 


HEDIYELESMEK 
MUHABBETI | 
TAZELEMEKTIR 


Ayzit Uluat 

Hediye sadece maddi karsiligi olan ve hosa giden bir nesne değildir. Duruma göre samimiyetinizi, aşkınızı, pişmanlığınızı içinde barındıran bir sevgi kutusudur. 


Ne kadar dikkat edilse de her evlilikte gönül kırgınlıkları yaşanabilir. Kalbi kırmamak ne kadar önemliyse gönül almak da bir o kadar önemlidir. Karşınızdakinin gönlünü bazan bir özür cümlesiyle, bazan davranıslarınızla, bazansa eşinizin avucuna bıraktığınız küçük bir hediye kutusuyla alabilirsiniz. Verilen hediye sadece maddi karşılığı olan ve hoşa giden bir nesne değil, aynı zamanda tüm samimiyetinizi, aşkınızı, pişmanlığınızı içinde barındıran bir sevgi kutusudur. 


Hediye Gönüllerdeki Dargınlığı Giderir 


Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem), “Hediyelesiniz ki birbirinize olan muhabbetiniz artsın”? buyurmuştur. Eşlerin birbirlerine verdikleri bu anlam yüklü hediyeler hem kırılan bir kalbi onarır hem de eşlerin birbirlerine olan aşkını ve sevgi bağlarını kuvvetlendirir. 
Yine Hz. Peygamber “Birbirinize hediye veriniz. Çünkü 


3 Buhari, el-Edebü’l-Müfred, nr. 607; Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, 
9/154. 
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hediye, gönüllerdeki dargınlığı giderir...” buyurmuştur. 
Gönül almak zor gelir kimi zaman. “Pişman olduğumu görmesin, şımarır” gibi evliliğin ruhuna aykırı sözler gelir akıllara. Halbuki ailemizi mutlu etmekten daha ne önemli olabilir ki şu hayatta? 


Hediye Almak İçin ¡lla Bir Neden mi Lazım? 


İlla kavga, tartışma sonrası yaşanan pişmanlık duygusu mu götürmeli bizleri hediye dükkânlarına? Ya da yıl içinde sabırsızlıkla beklenen doğum günleri, evlilik yıl dönümleri mi? Bazan içinizden geldiği için de eşinize hoşça sürpriz yapabilirsiniz. Onun hayatınızdaki değerini belli etmek için, size yaşattığı hoş duygular için de eşinizi sevindirebilirsiniz. Kısacası hediyeleşmek için belli sebepleri beklemeye gerek yoktur. 


Maddi Değeri Olmak Zorunda Değil 


Karşınızdakini mutlu etmek adına pahalı hediyeler alıp maddi gücünüz yetmediği halde gösterişli hediyeleri armağan etmek de sağlıklı bir davranış olmaz. Bazan maddi değeri küçük ama manevi değeri büyük hediyeler de karşınızdakini havalarda uçurabilir. Örneğin küçük kâğıt parçalarına ona olan sevginizi ya da ondaki en sevdiğiniz şeyi yazarak evinizin her yerine yapıştırabilirsiniz. Veya küçük bir ayna hediye ederek aynada görünen suretin sizi ne kadar mutlu ettiğini anlatabilirsiniz. 
Unutmayın biraz romantizmden kimseye zarar gelmez. 


4 Tirmizi, Hibe, 6. 


Önemli Olan Niyet 


Hediye konusunda bazan eşler beklenti içerisine girebilirler. Gelen hediyenin beklentilerin altında olması kimi zaman eşlerin hoşuna gitmez; sevinip mutlu olmaları gerekirken olumsuz tavırlara bile bürünebilirler. 
Tahmin edersiniz ki bu hiç hoş bir tutum değildir. Her işte olduğu gibi hediyeleşme konusunda da önemli olan niyettir. Mühim olan eşinizin o hediyeyi hangi duygularla size ilettiğidir. Bu gibi durumlarda hediyeye değil hislere yoğunlaşmalısınız. 


Bir kadın evlilik yıl dönümünde sabah uyanır uyanmaz eşine dönerek, “Rüyamda senin bana inci kolye hediye ettiğini gördüm. Sence bu rüyanın anlamı nedir?” diye sormuş. Eşi de büyük bir heyecanla, “Akşam öğrenirsin hayatım” demiş ve gitmiş. Akşam olmuş evin beyi elinde hediye paketiyle kapıyı çalmış. Kapıyı açan hanımı hediye paketini görünce çok sevinmiş ve hemen eşinin elinden paketi alarak açmaya başlamış. Ama gördüğü hediye karşısında hiç de hoşnut olmamış. Çünkü paketin içinden çıkan inci kolye değil, kadının rüyalarını yorumlayabilmesi için alınan bir “rüya tabirleri kitabi”ymis. 
Ama dedik ya önemli olan niyet! 


EN 
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ÖZEL GÜNLER 
NE ISE YARAR? 


Gülcan Tezcan 

Kadınlar ne kadar önemseyip özenirse, erkekler bir o kadar anlamsız bulur bu türden günleri. 
Zaten bu yüzden çoğu zaman unuturlar ya da ihmal ederler. Kadınlar sitem edip gücendiğinde de buna anlam veremezler. Kadınların “özel günler”e bunca anlam ve önem atfetmesinin ardında, belki de eşlerine bir mesaj iletme kaygısı olduğu pek de akla gelmez. 


Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü gibi, türedi özel günler değil sözünü ettiğimiz. Her aile, her karı koca için “özel” anlamları olan doğum günü, evlilik yıl dönümü gibi zamanlar hayatımıza neler getirir acaba? “Çocuklar ve ev hayatının sorumlulukları yüzünden seni unutmuş değilim. Sen benim için hep çok önemli ve değerlisin” demenin ve ailede muhabbeti pekiştirmenin farklı bir yolu mudur özel günler? 


Kadınlar ne kadar önemseyip özenirse, erkekler bir o kadar anlamsız bulur bu türden günleri. Zaten bu yüzden çoğu zaman unuturlar ya da ihmal ederler. Kadınlar sitem edip gücendiğinde de buna anlam veremezler. 
Kadınların “özel günler”e bunca anlam ve önem atetmesinin ardında, belki de eşlerine bir mesaj iletme kaygısı olduğu pek de akla gelmez. Aile geçindirmenin zorluğu, iş hayatının yoğunluğu, gün boyu yaşanılan türlü meşakkatler erkeğin eve yorgun ve tükenmiş olarak dönmesine neden olur çoğu zaman. Erkeğin evde geçirdiği zamanın büyük bölümü de dinlenmeye, akraba ziyaretlerine ayrılmış durumdadır. Aile sofrasında yaşanan birliktelik de televizyonun gürültüsü arasında kaynayıp gider. Dolayısıyla eşler birbirleri ile ilgilenmeyi, birbirlerine hal hatır sormayı pek de akıllarına getirmezler ya da yapılacak hasbihal, havadan sudan konuşmaktan ibaret kalır. Bir çift güzel söz, muhabbet dolu bir bakış, yaşanan sıkıntıları alıp götürecek şakalaşmalar bazı evlerde sıkça yaşansa da kimilerinde nedense hep ihmal edilir. 


Erkek Güler Yüz İster, Kadın Güzel Söz 


Oysa evlilik ve aile eşlere çeşitli sorumluluklar yükleyip yeni roller biçerken, bir yanıyla da kadın ve erkeğe yeni mutluluklar, paylaşımlar, duygusal ve ruhsal anlamda doyumlar için kapı aralar. Kadın fıtratı gereği sürekli sevgi ve ilgi görmeyi arzu eder. Erkekler nasıl her akşam güler yüzle kapısını açan, her hali ve tavrıyla huzur veren bir eşi hayal ediyorsa kadınlar da her gün ilgisini ve sevgisini canlı tutan, muhabbetini her vesile ile ifade eden bir eş bulmak ister karşısında. 


Bu yüzden tüm bunları yaşayabilmek için kadınlar özel günleri bir fırsat olarak görürler. Açıkçası, “Bak ben buradayım. Hayat arkadaşın olarak hatırlanmak ve biraz ilgi görmek istiyorum” ya da, “Çocuklar ve ev hayatının sorumlulukları yüzünden seni unutmuş değilim. Sen benim için hep çok önemli ve değerlisin” demenin ve bu sözleri işitmenin bir yoludur bu kutlamalar. 


Kiminin “Sevgi Dili” Romantizmdir, 
Kimininki Önüne “Çay Kahve” Getirilmesi 


Mutlu evlilik kılavuzlarında sıkça sözü edilen “sevgi dili” tam da bu noktada önem kazanıyor. Uzmanlara göre karı kocaların eşlerinin temel sevgi dilini öğrenmeleri ve muhatapları ile o dilden konuşmaları, sağlıklı bir evlilik ilişkisi için çok önemli. Aksi takdirde eşler bir diğerinin kendisini sevmediğini ya da sevgisinin eksildiğini düşünebilir. Nitelikli zaman denilen birlikte geçirilecek zaman dilimleri de özel günler gibi, sevgiyi ifade etmenin bir başka yolu olarak bilinir. Armağanlar ki özellikle erkekler için eşine hediye almak çok büyük bir sıkıntı kaynağıdır; çünkü ya ne alacaklarını bilmezler ya eşlerinin zevklerinden pek de haberdar olmadıklarından isabetli seçimler yapamazlar. Hatta kimileri daha ileri gidip, “Parasını vereyim sen ne istiyorsan alıver canım” deme inceliğini bile gösterirler! Oysa sadece hatırlanmış olmak bile kadınlar için en büyük hediye olabilir. 


Özellikle erkekler için büyük değer taşıyan “sevgi dili” ise “kendisine yönelik hizmet davranışları”yla karşılığını bulur. Bir erkek her daim elinin altında temiz ve ütülü giysiler olmasından, evinin eşyalarının derli toplu bulunmasından, misafirlerinin en güzel biçimde ağırlanmasından büyük mutluluk duyar. Bir başka sevgi dili ise fiziksel temas yani sarılmak, dokunmak gibi jestlerdir. 


Ama herkesin sevgi dili farklıdır ve kişiye hitap eden temel sevgi dili anlaşılmadığı sürece ona yapılan bütün sevgi gösterileri onda çok da tesirli olmaz. “Seni seviyorum” sözünü filmlerde duydukça iç geçiren bir kadına eşi, mebzul miktarda, “Eline sağlık hanım, yemek harikaydı” 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dese de bu onu mutlu etmeye yetmez. Sevgi dili, olumlu ve guzel sözler olan bir ese de istediginiz kadar hizmet edin, etrafinda pervane olun sevildigini hissedemez. 


Kimileri için özel günler büyük önem taşır ve bu yıl dönümleri unutulduğunda kendisine değer verilmediğini düşünerek incinir. Bu nedenle eşlerin birbirlerinin nelerden hoşlandığını, nelerin onları mutlu ettiğini bilmeleri gerekir. Hediye yahut tatlı sözler ... Hangisi eşinin kalbi- ne giden yolu aralıyorsa onu eşine sunması büyük inceliktir. Bu tür nezaketli davranışlar çocukların da benzer tutumlara sahip olmasını sağlar. 


a A 
Kadınlara Hediye Almanın Zorlukları 


Pek çok erkek hediyede faydacı bir yaklaşıma sahiptir. Alacağı hediyenin eşinin ihtiyacını gidermesi gerektiğini düşünür. Bunun için mutfak robotu gibi aletler akıllarına gelen ilk alternatiflerdir. 
Oysa istisnalar dışında pek çok kadın “faydalı” hediyeler yerine “duygulu” hediyeler alınmasını sever. Bu onlara, “Sen benim için özelsin” mesajı vermektedir. 

Eşine hediye almak isteyen beylere öneriler şunlar olabilir: 

- Eşinizin en sevdiği çiçek. Hangi çiçeği sevdiğini hâlâ bilmiyorsanız, laf arasında kendisinden öğrenebilirsiniz. 

- Kalp şeklinde bir kutu ve içinde süslü çikolatalar ... Eşinize derin mesajlar vermek istiyorsanız bu fırsatı değerlendirmelisiniz. 


- Onun ve sizin seveceğiniz hoş bir koku. 


- Kolye, küpe, yüzük gibi takılar. Bunların illa değerli olmasına gerek yok ama değerli olması her kadının hoşuna gider. 


- Albümünüzde bulunan yahut yeni çektirdiğiniz, eşiniz ve sizin olduğunuz bir fotoğrafı şık bir çerçeve ile ona hediye edebilirsiniz. 

- Eşinizi akşam yemeğine götürmeniz yahut bütçenize göre kısa bir tatile çıkarmanız da onu fazlasıyla mutlu eder. Dışarıda olmazsa evde sizin hazırladığınız bir sofra da verdiğiniz emek açısından eşiniz için çok güzel bir hediyedir. 
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Erkeklere Hediye Almanın Zorlukları 


Erkeklere hediye almanın en büyük zorlugu alternatifin az olmasıdır. Kıyafet konusunda bile kadınların secenekleri erkeklerinkinden kat kat fazladır. Erkekler takı takmaz, arabalarında pek süs eşyası sevmez, kozmetik ürünlerini kullanmazlar. 
Kadınların duygulu ve romantik hediye anlayışı da erkeklere ne hediye alınacağı konusunda önemli bir sınırlama oluşturur. Kadınlar eşlerine onların özel hissedeceği hediyeler alma isteğindedir ancak bu romantik hediyeyi bulmakta zorlanırlar. 
Zaten bulsalar bile eşlerinin onları nasıl kullanacaği ve nerede saklayacağı şüphelidir. Zira erkeklere özel alanlarda bu tarz eşyalara pek yer yoktur. Bu nedenle erkeklere onların dünyasına uygun hediyeler almak en mantıklısıdır. 

Eşine hediye almak isteyen hanımlara öneriler şunlar olabilir: 

- En bilinen erkek hediyelerinden saat, hem şık hem de kullanılabilir olması yönüyle hayat kurtarıcıdır. 


- Cüzdan, kemer, evrak çantası gibi aksesuarlar erkekler için yine en ideal hediyelerdendir. 

- Sevdiği bir kitap da kitap sever eşler için iyi bir hediyedir. 

- Bütçeniz uygunsa cep telefonu, laptop, tablet gibi ihtiyacı olan herhangi bir cihazı almanız eşinizi hayli mutlu edecektir. Unutmayın, erkekler teknolojiyi severler. 


- Esinizin yapması gereken islerden herhangi birini halletmeniz yahut halletmesi için birinden rica etmeniz belki de onun için çok büyük bir hediye olacaktır. 

- Çalıştığı yere ofis çiçeği denen çiçeklerden gönderebilirsiniz. 

- En sevdiği yemekleri yapıp güzel bir sofra hazırlayabilirsiniz. Kalbe giden yolun mideden geçtiği hepimizin mâlumu ne de olsa. 


EVLILIK ASKI ÖLDÜRMEZ 
ASKIN KATILI 
SEVGİYİ GIZLEMEKTIR 


Rümeysa Durak 

N İnsan, “Zaten evlendik, ne gerek var habire sevgimi anlatmaya” diyerek eşini ötelerse bu durum başka sorunları da beraberinde getirebilir. 


Evlilikler çok bilinmeyenli denklem gibidir. Tam, bir bilinmeyeni hallettik, bir sorunun üstesinden geldik diye sevinirken, pat diye başka bir problem çıkıverir ortaya. 
Üstelik bu sorunların öyle kocaman şeyler olmasına gerek de yoktur; çocuğun ödevleri, evin gelen gideni, gömleğin ütüsü, musluğun akıtması ve hatta çöpü kapıya kimin koyduğu bile sorun oluşturabilir. Ufak tefek meseleler diyerek geçiştirsek de bunları, tüm zamanımızı böyle ayrıntılara harcadığımız için bir süre sonra eşimizi ihmal etmemiz kaçınılmaz olur. Bu ihmalin neticesi ise birbirimizi “sevgisizlik” ile suçlayarak beklentilerimizin karşılanmadığından yakınmamıza kadar varabilir. 


Kimse İkinci Plana Atılmayı Sevmez 


Eşler evliliğin ilk zamanlarında karşısındakine tatlı dili, güler yüzü cömertçe sunarken bir süre sonra bu davranışları rutin halini alabilir. Erkek, “Zaten seviyorum hanımımı, bunu neden durmadan ona söyleyeyim ki onu sevdiğimi bilmiyor mu?” diye düşünürken, ka- 


fi 


32 


e 


dın da, “Hayat telaşı onu da değiştirdi, eskiden olsa her gün bir güzel söz ile gönlümü alırdı” diyerek içten bir sitemle kırılabilir beyine. Yahut tam tersi olarak bir erkek, “Karım eskiden bana değer verir, beni güler yüzle, tatlı dille karşılardı. Oysa şimdi üzerine geçirmiş paspal bir iş kıyafeti, mümkün olsa kapıyı bile açmayacak çocuklarla, iş güçle uğraşmaktan” diyerek önemsenmediğini düşünebilir. Herkesin kendince haklı nedenleri olsa da bu davranışları sergilerken, pek çok evlilikte baş gösteren yara ortaktır: Zaman ilerledikçe kadınlar da erkekler de hal dilini yeterli görerek beklentileri karşıladıklarını düşünmekte ve sorunu her iki taraf da birbirine yüklemektedir. Yani sevgimizi de ilgimizi de “eskiden” olduğu gibi cömertçe sunmaktansa, “Eşim beni zaten anlıyor, yoğunluğumu görüyor, onu sevdiğimi biliyor ...” 
gibi bahanelerle geriye atıp öncelediğimiz başka işlere konsantre oluruz. 


Siz Seviyorsunuz da Eşiniz Bunu Biliyor mu? 


Eşlerin arasındaki esas sorunun sevgisizlik değil eşlerin birbirlerinin sevgi dilini yakalayamaması olduğunu vurgulayan evlilik danışmanı Gary Chapman, Beş Sevgi Dili isimli kitabında, “Kadın ve erkek genellikle aynı sevgi dilini konuşmazlar. Baskın sevgi dilimizi konuşmak hepimiz için doğal bir eğilimdir ve eşimizin ona anlatmaya çalıştığımız şeyi anlamadığını gördüğümüz- de şaşırır, hayal kırıklığına uğrarız. Evet, sevgimizi ifade ederiz fakat mesajımızı bir türlü karşı tarafa aktaramayız; çünkü sonuçta eşimizin bilmediği yabancı bir dilde konuşuyoruzdur. İşte bu kadar insanın cevabını aradığı 


soruların temeli buradadır” diyerek esas sorunumuzun sevmemek değil, sevgimizi ifade edememek olduğunun altını çiziyor. 


Yani bizim için tüm gün ev işleri ile uğraşıp çocuklara bakmak eşimizi ne kadar önemsediğimizin bir simgesi iken, eşimiz için yorgun ve mutsuz görünmemiz ona değer vermediğimiz anlamına gelebiliyor. Ya da bir erkek için tüm gün ekmek parası için didinmesi ailesine olan sevgisinden ötürü iken, evdeki kadın için eve bıkkın gelen bir koca, “Hep mutsuz, hep sessiz; benimle konuşacak bir cümlesi bile yok artık” mesajı verebiliyor. Bunun neticesinde de eşler kendi kabuklarına çekilip sessiz bir sitem, içten bir öfke ve kırgınlık ile tabir cáizse mâkus talihlerine ağlayıp, “El âlem ne kadar da mutlu, benim karım/kocam çok değişti evlendikten sonra” diyerek çözülebilir bir sorunu daha da karmaşık hale getiriyor. 
Böyle bir durum karşısında kabuğumuza çekilmenin bizi sadece mutsuz kılacağını belirten Chapman, “Evliligimizde sevgiyi ve anlayışı canlı tutmak için ikinci bir sevgi dilini öğrenmek zorundayız. Eşimiz baskın sevgi dilimizi anlamıyorsa, onun kendi baskın sevgi dilini keşfedip öğrenmekten başka yolumuz yok. Çünkü aksi takdirde ne yaparsak yapalım, sevgi mesajlarımızı ona asla ulaştıramayız” diyerek sevgimizi ifade ederken cesur olmamız gerektiğini vurguluyor. 


Sevgimizi Anlatırken Cömert Olmalıyız 


Unutmamamız gerekiyor ki eşlerimiz bizlere Allah'ın emanetidir. Kadın için de erkek için de geçerli bir durum bu. İnsan, “Zaten evlendik, ne gerek var habire sevgimi 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anlatmaya” diyerek esini ötelerse bu durum baska sorunları da beraberinde getirebilir. 


Sevdiğini illa da söylemek şart değildir her zaman. 
Sevgimizi nasıl ifade ettiğimiz değil, ifade şeklimizle eşimize mesajımızı verebilmemiz önemlidir. “Çok seversem şımarır, bize yakışmaz öyle sevdiğini söylemek falan, seviyorum ya canım anlasın o da” gibi düşünceler o çok sevdiğimizi söylediğimiz eşimizi incitiyor olabilir. 
Eşimizi incitmek de “emanetimize” sahip çıkamamak demektir. Hem daima hatırda bulundurulması gereken mühim bir nokta da, “Kişi birini severse, ona sevdiğini söylesin” buyuran bir Peygamber'in ümmeti olduğumuzdur. Her şeyden geçsek bile sevgisinde cömertliği dahi kıskandıran Resülullah Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem] ümmeti olarak, sevgimizde cimrilik etmek bize yakışmayan bir tutum olur. 


“Bir erkek hanımına baktığı, hanımı da kendine baktığı vakit Allah Teâlâ her ikisine de rahmet nazarı ile bakar ve erkek karısının elinden tuttuğu zaman, her ikisinin de günahları parmakları arasından dökülüp gider.” 


5 EbüDavud, Edeb, 123; Tirmizi, Zühd, 53. 
6 Süyüti, el-Cámiu's-Sagír, nr. 1977. 
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KÜÇÜK ŞEYLERİN BÜYÜK 
PROBLEM OLMASINA İZİN 
VERMEYİN 


Rümeysa Durak 

Eşler iletişim kuramaz hale geldiyse ve eften püften meseleler bile evde koca bir krize dönüşüyorsa o evlilik kırmızı alarm veriyor demektir. 


İyi günler gibi kötü günler de olabilir yuvada. Sevgi dolu bir muhabbet kadar sinirlenmek, kırgınlık yaşamak da olmazsa olmazıdır bir evliliğin. Böylesi iyi hoştur da ya kavgalar küçük sebeplerden bile çıkmaya başladıysa? “Neden çoraplar her seferinde ortaya atılıyor?” yahut “Yemek neden ısrarla tuzlu yapılıyor?” soruları, soru olmaktan çıkıp sorun olmaya başladıysa ... Eşler iletişim kuramaz hale geldiyse ve eften püften meseleler bile evde koca bir krize dönüşüyorsa o evlilik kırmızı alarm veriyor demektir. Çünkü konuşarak anlaşamayan, anlatamadığını ve anlayamadığını varsayan insanlar fevri çıkışlar yapmaya başlar. Eşiyle her konuda tartışacak bir nokta bulan kişinin verdiği mesaj açıktır: “Yaptığın her şey gözüme batmaya başladı. Bak armudun sapı üzümün çöpü demeden bahaneler üretiyorum kavga için!” 


Eşinize Kızarken Bir daha Düşünün: “Gerçekten Haklı Bir Sebebim Var mı?” 


İlişkilerin bu raddeye gelmesinin temelinde büyük sorunların yattığını belirten uzman psikolog Fatma Ül- 


ger, “kücük” sanılan bu sorunların, esasında büyük problemlerin dışa vurumu olduğunu belirtiyor. Yani esler belki kendilerinin bile farkedemediği bir kırgınlık ve kızgınlığa somut bahaneler üreterek, tabir cáizse, intikam alıyorlar. “Ben eşimi neden sebepsiz yere kırıyorum?”, “Bu mesele hakikaten büyütecek kadar önemli mi?” sorularını kendilerine sormaktansa muhataplarını suçlamak daha kolay geliyor. Belki bilinç altında yatan Onemsizlik, unutulmuşluk, vurdumduymazlık gibi suçlamalar bu şekilde deşifre edilmiş oluyor. 


Eşler o anki kavgaya sebep olan küçük meseleye takılı kaldıkları için resmin bütününü göremiyor; dolayısıyla esas sorunu hiçbir zaman halledemiyorlar. Üstüne bir de ufacık sebepten tartışma çıkmasının kırgınlığı eklenince bu durum iyice kısırdöngü halini alıyor. Bilinç altı ufak sebeplerle patlak veriyor, ufak meseleler bilinç altı problemini daha çok körüklüyor ... 


Pijamayı Tişörtün Üzerine Çekmek Bile 
Kavga Sebebi 


Bu tarz tartışmalar sebebi ile pek çok danışana yardımcı olan psikologlardan biri de Fatma Ülger. Pek çok evli çiftin ufacık konuları bile tartışmaya çevirebildiğini gözlemleyen Ülger konu hakkında şunları söylüyor: “Bize çok küçük gelen, fakat danışanlarımca çok büyük sorun teşkil eden meseleler daima oluyor. Örneğin bir danışanım eşinin kendinden önce arabaya binmesinden şikâyetçi olarak geldi. Başka bir danışanım da eşinin pijamasını tişörtünün Üzerine çekmesinden rahatsız olduğu için gelmişti. Böyle pek çok örnek mevcut. Bunun 


temelinde ise eslerin, söylenemeyen büyük sebepler yerine daha söylenebilir kügük bahanelere yönelmesi yatıyor. Mesela eşinin pijamasını tişörtünün üzerine çekmesinden yakınan danışanım aslında şu mesajı anlatmaya çalışıyor; ‘Eşim artık bana değer vermiyor, beni önemsemiyor ve sevmiyor.” Temelde yatan düşünceyi kavramak önemli. Çünkü eşler çoklukla kendilerine bile itiraf edemedikleri o temel düşünceyi, ilişkileri için bir tehdit olarak algılıyor ve ufak sebeplerle istemli ya da istemsiz olarak sorun çıkarmaya başlıyorlar.” 


Küçük Sebeplerin Ardındaki Temel Sorunu Çözün 


Küçük sebeplerden suçlanan kişi, eşini “anlayışsız, problem çıkaran, geçimi zor” biri olarak görmeye başlyor. Sorun çıkaran taraf ise asıl meselenin pijamadan, tuzdan, çoraptan çok daha önemli olduğunu eşi anlamıyor diye ufak sebeplere daha çok sarılıyor. Her gün yeni bir sebeple suçluyor eşini. Her defasında daha bir anlayışsız geliyor eşi gözüne. Hatta bir süre sonra bu duygusunu öfkeye dönüştürüp eşinin her hareketinden bir mana çıkarmaya, her sözünden incinecek bir sebep bulmaya başlayabiliyor. Yemeğin tuzu yerinde olsa ya da çoraplar ortaya atılmasa da bir önemi olmuyor. Her yeni gün yeni bir tartışma konusu peyda oluyor. 


Kısacası ufak sebeplerin büyük sorunlara gebe olduğu ilişkilerde, sebebi ortadan kaldırmak, sorunu çözmeye yetmiyor. Nasıl ki elektronik bir eşya sigortayı attırdığında, sigortayı kaldırmak değil, o eşyada elektrik arızasına sebep olan sorunu tamir etmek gerekiyorsa, ilişkide de aynısı gerekiyor. Bu konudaki çözüm yöntemine değinen Fatma Ülger, “Küçük sorunu ortadan kaldırmak çözüm değildir. Bu sadece küçük bir anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olur. Temelde yatan esas sorun tesbit edilmezse bunun hiçbir faydası olmaz. Asıl yapılması gereken, küçük meseleye sebep olan öfke duygusunun temel düşüncesini yakalayıp o düşünceyi yeniden düzenlemektir” diyerek eşlerin, esas problemin üzerinde düşünerek karşılıklı yanlış anlaşılmaları düzeltmeleri gerektiğini belirtiyor. 


Kötüyü iyi etmek de iyiyi kötüye çevirmek de insanın elinde. “Eşim beni anlasın” diye beklemek, küçük sebepler bahane ederek aklından geçenleri okumasını istemek hem insanın kendine hem de eşine büyük haksızlık. Haksızlık yaparak mutsuz olmaktansa, kötüyü iyiye çevirip yuvaları gül bahçesi etmek eşlerin üzerine düşen en önemli vazife. Eşler Allah rızasını gözeterek bu vazifelerini yerine getirirse sorunların yerini mutluluk, suskunlukların yerini paylaşım, kötü günlerin yerini de iyi günler alır ... 


EVLİLİĞİ RUTİNE 
BAĞLARSANIZ AH EDİP 
AĞLARSINIZ 


Rümeysa Durak 

A Unutmamalıyız ki insan bin kere emin olsa dahi milyon kere sevildiğini, önemsendiğini görmek duymak ister. 


Yeni evli çiftlerde en yoğun yaşanan duygu heyecan olur. Eşinin işten dönmesini bekleyen kadın, karısının yanına, evine gitmeye çabalayan erkek heyecanla doludur. İlk misafirler, ilk gidilecek gezme, ilk çocuk, ilk kavga, ilk barışma ... Bunların hepsinde tatlı bir telaş, hoş bir heyecan vardır. Belki de bu sebeple daha bir özenle yapılır evliliğin ilk zamanlarında her şey. Sofralar daha güzel kurulur, misafirler daha özenli ağırlanır, eşler daha şık, daha hoş, daha bakımlı karşılanır. Fakat zaman ilerledikçe sıradanlaşmaya başlar tüm bunlar. “Yine” diye başlayan cümleler kurulur: “Yine misafir gelecek, yine yemek pişecek, yine sofra kurulacak ve yine eşler karşılanacak ...” ve “yine” diye başlayan cümleler arttıkça o coşkumuz, heyecanımız, özenimiz yok olur. 


Eyvah, Sıradanlaşıyoruz! 


Sıradan bir evin sıradan bir parçası haline geliverir eşler. Su içmek gibi, yemek yemek gibi, evi temizlemek gibi olur eşimiz hayatımızda: Alışkanlık! Ve tüm alışkanlıklarımızda olduğu gibi hayatımızın rutin bir parçası 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olarak davranmaya basladigimizda esimize, sorunlar da beraberinde gelir ne yazık ki. Önemsenmediğini, umursanmadığını ve hatta sevilip sayılmadığını söyler durur kadınlar/erkekler. Karşılıklı olarak duygular tam aksi olsa da göz gördüğünü bilir, gönül ona sunduğun kadarını alır. İşte bu sebeple dikkatli olmak gerekir. Eşimizi sıradanlaştırmamak, ona karşı her daim özenli olmak, onu özel gördüğümüzü ona da hissettirmek gerekir. 
Çünkü yüreğimizden geçenler, hal ve hareketlerimize yansımıyorsa karşıdaki için hiçbir anlam ifade etmiyor demektir. “Bana neden önem vermiyorsun?” diye soran eşe, “Sen benim yüreğimi nereden biliyorsun, benim için önemlisin” diye cevap vermek eşimizin değil bizim eksikliğimizi gösterir. 


Değişen Sizsiniz, Evliliğiniz Değil! 


Kaybolan heyecanımızdan mıdır, yoksa evliliğimizin rutin hale gelmesinden mi bilinmez, bir zaman sonra eşler yakınır durur, “Çok değiştin, eskiden hiç böyle biri değildin” diye. Bu değişimin en somut ispatı da kılık kıyafet olur pek çok evlilikte. Özellikle kadınlar ilk zamanlara göre daha özensiz, tabir câizse daha paspal olmaya başlarlar. Güzel ve temiz kıyafetler yerini çamaşır suyu değmiş iş eteklerine, rengi solmuş bluzlara bırakır. Tüm günün yorgunluğu, evin işi, yemek, bulaşık, çamaşır zâhiri bahaneler olsa da esas sebep ortadadır: Alışkanlık! 


Erkekler için de farklı değildir durum. Eskiden hiç olmazsa sofranın bir ucundan tutan, “Çok yoruldun, geç otur biraz” diyerek karısının gönlünü alan adam gitmiş, 


yerine, “Sofrayı kenara kur, gidip gelirken önümden geçiyorsun, televizyonu göremiyorum” diyen biri gelmiştir. 
Bu durumun neticesi ise karşılıklı suçlamalardır ne yazık ki: “Üstüne başına dikkat etmiyorsun, artık bana yardım etmiyorsun, beni sevdiğini söylemiyorsun, bir gül bile getirmiyorsun ve hatta bana önem vermiyorsun, beni sevmiyorsun, anlamıyorsun ...” 


Evlilikte zaman ilerledikçe karşılıklı beklentilerin arttığını belirten psikolojik danışman Hacer Gül, “Eşler evlilikte en çok karşılıklı beklentilerinin değiştiğinden yakinirlar ve çoğu zaman bu, kavgaların başlangıcı olur. 
Birbirlerini, “Eskiden böyle değildin, ilk evlendiğimizde hiç böyle bir huyu yoktu, her gün yeni bir huyu, yeni bir isteği ile tanısıyorum’ diye itham eden eşler çok önemli bir noktayı göz ardı ederler. Pek çok beklentinin dile getirilmiyor olmasının sebebi, öncesinde o beklentinin karşılanmasıdır. Misalen, 'Artık bana yardım etmiyorsun' diye eşinin sitemlerine maruz kalan bir bey bu istekten yakınarak, ‘Yeni bir istek daha’ diye düşünür; fakat esasen bu onun eskiden yaptığı bir davranıştır. Yani eşinin isteklerinin değiştiğini düşünen çiftler, esasında kendilerinin değiştiğini ve bu taleplerin o değişime binaen ortaya çıktığını farketmezler. Talepleri ‘yeni’ olarak algılayan çiftler eşlerinin kendilerinden sürekli fedakârlık istediğini düşünerek tepkisel yaklaşımlarda bulunabilirler; ancak pek çok eş hayatları sıradanlaşmadan önceki hanımını/beyini istemektedir ve farkına varılmasa da yapılan istekler eski eşi yeniden karşıda görmek içindir” diyerek bu beklentilerin esasında o “ilk heyecanı” yeniden elde etmek için olduğunu vurguluyor. 
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Bir İyilik Yapın, Eşinizi Birinci Plana Alın 


Kısacası evlilik kolay değildir, fakat herkes görevini ve haddini bilince zor da değildir. Zaman ilerledikçe yakınlıklar artar, muhabbetler güzelleşir, eşler birbirine kenetlenir. Fakat bu durum suistimal edilirse, insan, “Aman ya benim hanım/bey nasıl olsa! Bir şey olmaz!” 
diyerek eşini sıradan biri gibi görürse, ilişkisine eskisi kadar özenmez, ona olan sevgisini ifade etmez. Karşımızdakini müneccim addederek içimizden geçen her şeyi bilmesini beklersek çıtırdamalar başlayabilir, eşimiz rutinimiz halini alabilir. 


Unutmamalıyız ki insan bin kere emin olsa dahi milyon kere sevildiğini, önemsendiğini bilmek ister. İşte bu sebepten eşlere düşen, sevgilerini ve saygılarını däimi kılmak, eşini daima birinci plana almaktır. Çünkü çoluk çocuk, ana baba, eş dost gittiğinde insanın yanı başındaki bir çift göz, başını dayayacağı omuz, elini uzattığı el eşininkidir. Eşlerin kıymeti bu minvalde iyi bilinmelidir. 


Birbirinizde teşekkür edebileceğiniz şeyler aramalısınız. “Allah razı olsun” sözünü sıkça kullanmalısınız. Güzel sözler söylediğinizde bu, eşinizi sizin için daha fazla şey yapmaya itecektir. 


a 


SORUN ÇÖZMEYİ BAŞARAN 
EŞLER DAHA MUTLU 


Meral Yılmaz 


Evliliğin ilk yıllarındaki olaylar eşler arasındaki sevginin çoğalmasına zemin hazırlayacağı gibi bu bağlılığın eskimesine de yol açabiliyor. 
Araştırmalar, evliliğin ilk yıllarında gösterilen davranışların evliliğin diğer yılları için kritik bir rol oynadığını ortaya koyuyor. 


Devrin birinde bir genç köydeki yaşlı bilgeye derdini dökmüş. “Dede” demiş, “Beni aşağı köydeki çobanın kızıyla evlendirmek istiyorlar. Ama onu hiç görmedim. 
Huyunu suyunu bilmem. Sence bu evlilik hayırlı olur mu?” Yaşlı bilge bir süre düşünmüş, ardından şöyle demiş: “Evladım, çorbayı baharatsız pişirsen de yenir ama tadı yavan olur. İçine tuz ve biber atman lazım.” 
Genç düşünmüş taşınmış, benzetmedeki inceliği anlayamamış. “Bilge dede, tuzu biberi lazım diyorsun anladım ama bunlar ne ola ki onu anlamadım?” demiş. 
Dede ona, “Evlilik çorbasının tuzu sevgi, biberi saygıdır. 
Sevgiyi katarsan lezzeti bol olur, saygıyı katarsan tadından yenmez” demiş. Evlilikte sevgi ve saygının ne kadar önemli ve gerekli olduğunu böyle izah etmiş. 


Evlilik üzerine söylenenlerin tamamı toplansaydı herhalde en derin kaynaklarımızdan biri olurdu. Ne var ki söylenenlerin çoğu sözlerde kalmış, yaşananlar ise bâki. Son yirmi yıldan beri evlilik üzerine profesyonelce söylenenlerin çoğu çeviri kitaplarından aparılma beylik 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sözlerdi. Öte yandan, gençlerin evlilik öncesi eğitimde iletişim, hukuk ve sağlık gibi konuları öğrenmeleri artık bir ihtiyaç olmuştu. Kimi psikolog, evlilik-iletişim uzmanı bunu kendi danışanlarıyla yaşadığı deneyimleri kitaplaştırarak çözmeye çalıştı, kimi pahalı ve uzun soluklu seminerlerle. 


Evlilikte İlk Yılların En Önemli Sorunu: Birlikte Yaşamayı Öğrenmek 


Evliliğin ilk yıllarındaki olaylar eşler arasındaki sevginin çoğalmasına zemin hazırlayacağı gibi bu bağlılığın eskimesine de yol açabiliyor. Araştırmalar, evliliğin ilk yıllarında gösterilen davranışların evliliğin diğer yılları için kritik bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Aile eğitimi projesinde yer alan Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri kitabı evliliği anlatırken, ilk yıllardan itibaren derli toplu ve yol gösterici bir üslupla ele alması yönüyle gençlerin ilgisini çekiyor. Buna göre, evliliğin ilk yıllarında çiftin önünde en temel iki görev duruyor: İlki, birlikte yaşamayı öğrenerek birbirlerini tanımaya çalışmak, beklentilerini algılayıp bu doğrultuda karşılıklı ve doyurucu bir yaşam kurmaya çalışmak. Diğeri ise anne baba olmaya hazırlanmak. Birlikte yaşamayı öğrenmek için şu tavsiyeler dikkat çekiyor: Problem çözme becerileri geliştirmek. 
Çatışma esnasında saygıyı koruyabilmek. Tavırlardaki içtenliği korumak. Sevgili olmanın ötesine geçip dost olabilmek. Ortak karar almayı öğrenmek. Evliliğe dair idealleri koruyabilmek. Farklı aile ortamlarından geldiklerinin farkında olarak bu ortama uyum sağlamanın zaman alacağını bilmek, birbirlerinin ailevi tutumlarına 


karsı sabırlı ve hosgörülü davranmak. Birbirlerini aileye uyuma zorlamamak, zaman tanımak ... 


Evlilikte öğrenilmesi gereken temel becerilerde ise “iletişim” ve “rol paylaşımı” tüm sorunları çözen ya da çıkmaza sokabilen belirleyici bir nokta. Yeni evli çiftlerin ayrıca ebeveynlik becerisi, bütçe idaresi gibi kavramların belirlenmesi eşlerin hayatlarına girebilecek çatışma unsurları arasında yer alıyor. Aslında bu sorunları gençlere baştan söylemek bizim toplumun hazır olmadığı bir şey. Herkes, “Evlen evlen” der ama evlenince kişinin dünyasına birdenbire ne gibi sorunlar ve sorumluluklar gireceğinden pek bahsetmek istemez. 


Yeni Evlilerin Gündemine Düşen Kaygılar 


Birkaç ay sonra romantizmin azalması, tartışmaların yol açtığı hayal kırıklıkları, eşlerden birinin veya ikisinin gösterdiği bencillikler, ailelerin müdahalesi, geleneklere uyum gösterme zorluğu, bütçeyi ayarlayamama, eşlerden birinin kendi ailesine çok fazla bağlı olması, zararlı alışkanlıklar, şiddet ve tüm bunlardan sonra evlenmiş olmaktan pişmanlık duyma ... Eğer bu sorunlardan biri veya birkaçı yaşanıyorsa eşler bu duruma ilişkin düşüncelerini birbirleriyle paylaşmalı ve gerekiyorsa dışarıdan bir destek almalı. Bu sorunlara karşı eşlerin birlikte karar vermeleri ve evlilikleri için yapıcı çözümler aramaları gerekiyor. 


Ev İşlerindeki Tutum Nasıl Olacak? 


Parayı kimin kazanması gerektiği, ev işlerindeki tutum, önemli kararların nasıl alınabileceği, ailenin yaşayacağı semt gibi baştan önemli görülmeyen hususlar 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aynı evi paylasmaya baslayinca hayati bir sorun haline gelebiliyor. Konuyla ilgili calismalarda, aile bútcesinin nasıl ayarlanacağı hususunda kadına da söz hakkı tanınması tavsiye ediliyor. “Ev işleri kimin görevi?” sorusu eğer kadın çalışıyorsa erkeğin de elinden geldiği ve başarabileceği işlerde eşine yardımcı olmasını gerektiriyor. 
Bir kadın evlendikten sonra çalışmayı düşünüyorsa hem dışarıda hem de ev içinde olmak üzere, kendisini çalışmayan bir kadına göre iki kat ağır bir yükün beklediğini bilmeli ve bunu evlilik öncesinde eş adayıyla konuşmalı. 
Aksi halde evin reisi gibi kültürümüzde çok önemli bir kavram tartışma konusu haline gelebiliyor. 


Emek Vermek 


Sevginiz ilişkilerinizi karşılıklı olarak geliştirme ve korumaya gösterdiğiniz çabayla doğru orantılı. Sevgi ve aşk ilâhi bir duygu deriz, onu ancak kalpten kalbe Allah [celle celaluhd] akıtabilir. Sevgi kâinatın özünü teşkil ettiği gibi, onun evlenilen kişiye yönelik olan kısmının muhafazası için gösterilen emek de evliliğin kalitesini belirliyor. Emek gösterilmeyen sevgiler eşe duyulan gündelik hislerden etkilene etkilene eskiyip yıpranıyor. Nasıl mı? 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yayımladığı Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri kitabı bu konuyu oldukça iyi özetliyor. Eşe karşı hissedilen koruma, acıma, merhamet, şefkat, saygı gibi olumlu duyguların sevgiyi etkilediği gibi nefret, öfke, suçlama, kırılmışlık gibi olumsuz düşünceler de sevgiyi etkiler. Daha işin başındayken nişanlılık evresinde bilinçsizce kırgınlıklar yaşanabiliyor. Bu davranışların altındaki duygu ise, “Evlenince bu 


sorunlar biter” inancından kaynaklanıyor. Aksine kisiler henüz evlenmeden sevgi ve saygıyı yaralayabiliyorlar. 
Bu açıdan bile, evlilik öncesi eğitimlerle gençlerin bilgilendirilmesi bu ve pek çok iletişim kazalarının yasanmasını önleyebilmesi yahut çözüm yolu göstermesi hayli önemli bir adım. 


Neden iletişim becerileri? İletişime açık kişiler hayatlarının kalitesine önem veren insanlardır aynı zamanda. Kalite ise en başta emek ister. Okuyacaksın, öğreneceksin, dinleyeceksin ve yanlışını doğru olanıyla düzelteceksin. En önemlisi de yanlışın olabileceğine inanacaksın. Bu tür yaklaşımları daha çok genç kızların benimsediği, evlilik öncesi eğitimlere erkek adaylardan ziyade kadın eş adaylarının daha istekli olduğu eğitimcilerin de dikkatinden kaçmayan bir bulgu. Evlilik sürecinde de bu davranış değişmiyor. Kadın iletişim seminerlerinden, kitaplara ve eğitimlere kadar evliliğinin kalitesini yükseltme adına âdeta çırpınıyor; erkek ise, “Başkalarının aklıyla mı evliliğimi yürüteceğim?” mantığıyla bakıyor olaya. Kendisini tek taraflı bir şekilde yel değirmenleriyle mücadele ediyor gören ve bu kısır döngüyü hisseden taraftakilerin uğraşları boşa gitmiyor aslinda. Uzmanlara göre, ailede bir kişinin bile iletişim çalısmalarına katılması sorunların çözümü açısından iyidir. 
En azından doğru davranışı bilen bir kişinin varlığı diğer kişinin de onu öğrenebileceğine işaret eder. 


Sevgiye Emek Vermeyen Eşi Hangi Davranışlar Ele Veriyor? 


Eşine karşı hareketleri kırıcı ise, ona karşı saygı ve nezaketten yoksun cümleler kuruyorsa, olaylara yapıcı değil, yıkıcı tepkiler veriyorsa, evliliğinde yeterince fedakâr değilse, söz ve davranışların altında başka şeyler arama eğilimindeyse, küskünlükleri uzatıyorsa ... Bu soruları kendinize de sorun. Bunları yapan siz misiniz, eşiniz mi yoksa ikiniz mi? Eğer eşinize ve çocuklarınıza sevginizi göstermekte zorlanıyorsanız hayatınızın anlamını bir kez daha gözden geçirin. Hayatta sizin için onlardan daha önemli ne var? 


Evlilik Aşkı Öldürür mü? 


Eşlerin birbirlerine zaman ayırması, birbirleriyle iyi arkadaş olabilmeleri, serbest zamanlarını birbirleriyle paylaşma konusundaki istekleri, aralarındaki bağlılığı korumada gayretleri önemli etkenler arasında. Aşk duygusunu oluşturan tutku, dostluk ve bağlılığı korumak hakikaten her kişinin işi değil. Bir kere bu kişi her şeyin tüketildiği ortamın tersine doğru yürüyecek, tüketmeyecek, zamansızlıklara inanmayacak, özel vakitleri hep olacak ve bulacak. Emek vermek denilen şey bu olmalı. 


Sevgi Dolu Bir Evlilik Hangi Tutumlarla Mümkün? 


Dikkat, kabul, minnettarlık ve övgü, destek, cesaretlendirme, sevgi ve şefkat, takdir, güvenlik ve huzur, avutma ve empati eşittir sevgi dolu bir beraberlik. Tabloya göre kulağa hoş gelen bu kavramların kendisine uygulanması herhalde herkesi mutlu eder. Siz de bu kavramları ne kadar kullanıp kullanmadığınıza bir bakın. 
Eşiniz mi daha çok bu davranışlara sahip, siz mi? Bu konuda hazırlanan bir etkinlik çalışması belki de sorunu daha iyi izah edecek. Nasıl mı? 


Kendinize üç tane soru soruyorsunuz ve soruların altında geniş bir boşluk bırakarak cevaplarınızı yazıyorsunuz. 


1. Eşinize sevginizi gösterme davranışınız nasıldır? 


2. Sevginizi hangi yollarla gösterdiğinizde eşinizin mutlu olacağını biliyor musunuz? 


3. Eşinizi mutlu edecek sevgi göstergelerini öğrenmeyi düşünür müsünüz? 


Listenin arka tarafına ise saygıya dair beklentilerinizi yazıyorsunuz. 


1. Eşinizin saygı konusunda sizden beklentilerini yaziyorsunuz. 


2. Sizin esinizden saygı konusunda ne gibi beklentilerinizin oldugunu yazıyorsunuz. 


Ortaya nasıl bir tablo çıkıyorsa sizin evliliğinizin resmi o. Hiçbiri bana uymuyor mu diyorsunuz. İşte size uzmanların o ünlü cümlesi: “Bunların hepsi sizin evliliğinizde bulunmayabilir. Birkaçı bile varsa iyi durumdasınız demektir ...” 
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Evlilikte Çatışma Sebepleri 


Kıskançlık, sadakatsizlik, alınganlık, bencillik, yerme, dırdır, patronluk taslama, başatlık, sürekli eleştiri, sürekli suçlama, talep etme, isim takma, kin duyma, kırgınlık, hayal kırıklığı, yanlış anlama, hor görme, yalan söyleme, hoşgörüsüzlük, kabalık, şiddet, küfürlü konuşma. 
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Boşanmalar Problem Çözememekten Kaynaklanıyor 


Araştırmalara göre, evliliği bitirme kararı genellikle çiftin arasındaki sevgi ve aşkın bitmiş olmasından değil, çiftin problem çözme becerisinin eksikliğinden kaynaklanıyor. Problem çözemeyen çiftler ufacık sorunlarda dahi boğuluyor, içinden çıkamadıkları durumlar arttıkça kendilerini daha da çaresiz hissediyor. Neticede “şiddetli geçimsizlik” sebebiyle mahkeme kapısında soluğu alıyor. Ancak unutulmamalı ki doğru bir iletişim dili yakaladıktan sonra insan, iş ortamında yahut sosyal çevrede aslında pek sevmediği kişilerle bile geçinebiliyor. Hal böyleyken sevdiğimiz, hayatı paylaştığımız eşimizle iletişim kurmak adına daha çok çaba sarfetmemiz gerekiyor. 


Evlilikte øn Bölü 


ESINIZLE 
KONUSAMIYORSANIZ 
MEKTUPLASIN 


Necla Günay 

N Tecrübeler öyle gösteriyor ki duyguların tek ifade aracı sözler degil. Kendisinden sevgi gösterisi bekleyen esini mutlu etmek igin insana bir kägıt bir kalem de yetiyor. 


Kadınlar ve erkekler duygularını farklı sekillerde ifade eder ve algılarlar. Kadınlar hislerini açığa vurmada sorun yaşamazken erkekler için duygularını söze dökmek genelde zorlu bir süreç anlamına gelebilir. Ancak tecrübeler öyle gösteriyor ki duyguların tek ifade aracı sözler değil. Kendisinden sevgi gösterisi bekleyen eşini mutlu etmek için insana bir kağıt ve kalem de yetiyor. Bu konuda sıkıntı yaşayan on iki yıllık evli Elvan Hanım'ın söylediklerine kulak verelim: 


“Eşimle görücü usulü ile evlendik. Zamanla kendisini çok sevdim. Her gün usanmadan iş yerini arar hatırını sorarım. Belki bu kadar ilgi onu bunaltıyor ama akşama kadar sabredemiyorum. Benim kadar olmasa da onun da bana özel ilgi göstermesini, iltifat etmesini bekliyorum. Çocuklarımla ilgileniyor, istediğimizi alıyor, birlikte geziyoruz. Bununla beraber sadece ikimize özel anlar, duygusal konuşmalar olsun istiyorum. Bazan 'Acaba bana çocuklar için mi katlanıyor?’ diye düşünmeden edemiyorum. 
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Bir akşam dayanamayıp kendisini umursamazlıkla suçladım, geç vakitlere kadar tartıştık. Çok kötü olmuştum. Ona hak etmediği bir sevgi duyduğum için kendime kızdım, saatlerce ağladım. Ertesi gün çocukları okula götürürken kapıya asılmış bir dosya kağıdı dikkatimi çekti. Eşim akşam olanlar için özür diliyordu. 
Beni çok sevdiğini, esi tarafından bu kadar sevilen bir erkek olmanın herkese nasip olmayacağını, benimle gurur duyduğunu yazmıştı. En altına kalp resmi çizerek isimlerimizi koymuştu, inanın o anki mutluluğumu anlatmam mümkün değil. Bütün öfkem sabun köpüğü gibi eriyip gitti. Mektupla da olsa duygularını anlatması beni tarifsiz bir sevince boğmuştu. Ne zaman böyle bir beklentiye girsem mektubu okuyor, her defasında benzeri mutluluğu yaşıyorum.” 


Dolaplardan Çıkan Sürprizler 


Benzeri bir tecrübe yaşayan Esra Hanım da eşinden duygusal sözler, davranışlar beklediğini, bulduğu her fırsatı değerlendirdiğini söylüyor. Buna rağmen karsılık alamadığını, artık eşini duygudan nasibi olmayan biri gibi görmeye başladığını anlatıyor. Düşüncelerini kimseyle paylaşamadığından uyku bozuklukları, işine ve hayata karşı ilgisizlik yaşadığını belirten Esra Hanım şöyle devam ediyor: 


“Bir gün ütülediğim elbiseleri dolaba yerleştirirken kendi kıyafetlerim üzerine iğnelenmiş süslü kâğıtlar dikkatimi çekti. Merakla okurken gözlerime inanamadım. 
Eşim kendi el yazısıyla, özenerek bana duyduğu sevgiyi bir şiir yazarak anlatmış. Her kıtaya ayrı bir kâğıt kulla- 


narak hislerini mısralarla çok güzel izah etmiş. Sevinçten ağladım. Ağzından dinlemeyi tercih ederdim ama buna da şükür. Doktorun verdiği ilaçtan daha etkili oldu diyebilirim. Şimdi aramız daha iyi. Galiba birbirimizin dilini öğrenmeye başladık ...” 


Mektup, Mesaj Gibi Yazılar Olumlu Sonuç Verir 


Birbirinin sevgi dilini çözmenin eşler açısından önemine değinen psikolog Tuğba Güngör, eşlerin birbirlerine duygularını mektup, mesaj gibi yazı diliyle iletmesinin olumlu sonuçlar vereceğini şu sözleriyle açıklıyor: “Eğer, her şeyi yaptığınızı fakat buna rağmen eşinize ulasamadığınızı düşünüyorsanız, mutlaka denemediğiniz bir yol daha vardır. Belki de ona mektup yazmalısınız. Konuşarak birbirinizi tükettiğinizi, aranızdaki duygusal etkileşimi yitirdiğinizi düşünüyorsanız bu sizin için etkili bir yöntem olabilir. Mektup yazmak, eşinizi suçlamadan yalnızca kendi duygularınıza odaklanarak, kendinizi ifade etme fırsatı sunar.” 


Sadece olumlu duyguları değil olumsuzlukları da yazı yoluyla anlatmanın faydalarına değinen Tuğba Hanım ekliyor: “Bazan olumsuz duygularınızı kâğıda dökmek, kendi duygularınızla yüzleştiğinizde sizi bile şaşırtır. Ne kadar sevgiden ve anlayıştan uzak olduğunuzu farkedersiniz. Ya da öfkeniz siz yazarken yerini şefkat ve anlayışa bırakır. Mektubu yırtar atar, eşinize olumlu duygularla yaklaşırsınız ve bu kez her şey çok daha iyi gider. 
Kendinizi biraz daha rahatlamış hissedersiniz. Öfke, pişmanlık, sevgi, kırgınlık gibi tüm duygularınızı bu mektupta yazabilirsiniz. Esinizden duymak istediklerinizi, 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beklentilerinizi, nasıl davranırsa kendinizi sevilmis ya da değerli hissedebileceğinizi de açık davranış örnekleriyle yazmalısınız mektupta. Tek dikkat etmeniz gereken şey kendi duygularınıza odaklanmak. Eşinizin davranışlarına değil, olabildiğince kendi duygularınıza ...” 


“Rabbim Esimi Peygamber Efendimiz’in Sefaatine Mazhar Eylesin” 


Gerçek anlamda huzurlu bir yuva isteyenler, eşlerinin duygu dilini öğrenmek için fırsatları iyi değerlendirmeli. Fırsatlar kendilerini arayanları bekler, uygun bir zamanda karşısına çıkar. Netice beklediğiniz gibi olmasa bile üzerinize düşeni yapmanın rahatlığına erişirsiniz. “Dúsúncemde samimiydim” demek, “Düşüncem samimi” demekten daha değerlidir. Eşinden zaman zaman sürpriz hediyeler beklediğini söyleyen Hatice Hanım, kocasından hiç hediye almadığını anlatıyor. Çekingenliğinden anlatamadığı duygularını bastırmaya çalışmış. Ta ki bir gün kocası “Ben Peygamber Efendimiz” in [sallallahu aleyhi vesellem] övdüğü eşlerden olmayı, seni her yönden memnun etmeyi istiyorum. Belki benden beklediğin ama benim farkedemediğim şeyler olabilir. Eğer söylersen elimden geleni yaparım” dediği zamana kadar ... 


Eşinin bu düşüncesini öğrenen Hatice Hanım çok duygulanmış. “Onun bu inceliği karşısında benim beklentimin ne kadar basit olduğunu gördüm. O sözler hiçbir hediyenin yerini dolduramayacağı kadar değerliydi benim için” diyen Hatice Hanım, cesaretlenip beklentisini anlattığında artık bunun önemli olmadığını da eklemiş. Açık yüreklikle düşüncelerini paylaştığı için memnuniyetini bildirip teşekkür etmiş kocasına. O günden sonra eşinin hiç ummadık zamanda sürpriz hediyelerle geldiğini söyleyen Hatice Hanım şu sözlerle bitiriyor konuşmasını: “Yirmi yıllık evliyim ve hep aynı heyecanla eşimin işten dönmesini bekliyorum. Rabbim eşimi Resülullah Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem] şefaatine mazhar eylesin.” Ne diyelim, darısı bütün evlilerin başına ... 
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EN GÜVENILIR SIRDASIMIZ 
ESIMIZ Mi? 


Gülcan Tezcan 

Esler birbirlerinin sırdası olabilmeli, 

N / söylediklerinin kendisine ileride olumsuz bir biçimde geri dönebileceği endişesi taşımamalıdırlar. Ancak bu şekilde eşler arasında bir ünsiyet ve yakınlık kurulabilir. 


Eşinize güvenir misiniz? Evlilikle ilgili en esaslı sorulardan biridir bu. Aslında sağlam bir evliliğin sırrı da bu sorunun cevabında gizlidir. Sadakat anlamındaki “gúven” duygusundan bahsetmiyoruz ama bu kez. Sırrınızı paylaşır mısınız eşinizle mesela? Peki o size kimselere söylemediklerini fısıldar mı? Eşinize karşı ne kadar açıksınız? Elbette en güzeli hayat arkadaşımızla aramızda sağlam bir dostluk ilişkisi olması. Ancak iyi bir dost olursak, ona güvenip hayatımıza dair en mahrem bilgileri, ailemize, geçmişimize dair özelimizi paylaşabiliriz. Başka insanlara karşı korunaklı kıldığımız özelimize ancak eşimizi ortak ederiz. 


Ama kimi zaman eşlerden biri iyi niyetli değilse diğerinin paylaştığı sırlar bir kavga anında ortaya dökülebilir. Suçlayıcı cümleler ardı ardına gelebilir. Oysa aile fertleri birbirlerine herkesten çok güvenebilmelidir. Eğer eşler aile içerisinde güvende olduklarını düşünmezlerse, konuşmak için kendilerini güvende hissedecekleri daha başkalarını tercih ederler ve bu da ailenin birlikteliğine zarar verir. Bu bakımdan eşler birbirlerinin sırdaşı olabilmeli, söylediklerinin kendisine ileride olumsuz bir biçimde geri dönebileceği endişesi tasımamalıdırlar. Kaldı ki sizin kişiliğinize etki eden kimi huy ve alışkanlıklarınız- da belirleyici olan bir durumu eşinizle paylaşmanızdan daha doğal ne olabilir? Ancak bu şekilde eşler arasında bir ünsiyet ve yakınlık kurulabilir. Aksi takdirde aynı evde iki yabancı gibi yaşanılır ki o zaman evli olmak bir anlam taşımaz. 


Eşim Benim Sırdaşım! 


Sırlarını birbiriyle paylaşamayan eşler hayatlarını da paylaşamazlar. Yazar Gülay Atasoy'a göre, “Evlilik bir arkadaşlıksa başı derde düşen veya yanlış bir şey yapan kadının, ‘Ben şu yanlışı yaptım” diye ilk koşacağı kişi eşi olmalıdır. Kendisinin sevildiğini, değerli ve güvende olduğunu hissetmelidir.” Bir kadın ya da erkek kendisini mutlu ya da mutsuz eden şeyleri büyük bir gönül rahatlığıyla eşiyle paylaşabiliyorsa o evlilik sağlam temeller üzerine oturmuş demektir. Ancak böylelikle eşler birbirlerinin en yakını ve vazgeçilmezi olur. En kavi dostluklar ve arkadaşlıklar bile zaman içinde tükenebilir, ama sağlam bir güven duygusuyla temellendirilmiş evlilikler, tıpkı bizden önceki kuşakların ömürlük evlilikleri gibi uzun yıllar sürer. Aksi takdirde her iki taraf birbirinin açığını yakalamaya çalışan iki rakip sporcuya dönüşür ve evlilik, evlilik olmaktan çıkar. 


Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Işık tam da bu noktada olabilecekleri şöyle özetliyor: “Eşler birbirine güven duymaz ve bunu karşı tarafa hissettirirse sürekli bir gerginlik yaşarlar. Kimse kendisine güvenilmediğinde bundan hoşlanmaz. Eşinize güvendiğinizi hissettirmeniz ona vereceğiniz en önemli hediyedir.” 


Güven Duygusu Kolay Kazanılmaz 
Psikolog Farika Teymur Artır 


Güven duygusu kolay kazanılmaz. Buna karsın, güvenin kaybedilmesi gok kolaydır. Bu nedenle güven duymak, baskalarının güvenini kazanmak ve bu güven duygusunu korumak gercekten emek ve zaman harcanmasını gerektiren bir süreçtir. İnsanlarla güzel iletişim içinde olan; anne babasından ve diğer insanlardan iyi niyet, hoşgörü ve fedakârlık gören insanlar güven içinde olurlar. İnsanları sevmekte ve yeni ilişkiler başlatıp sürdürmekte zorlanmazlar. Çeşitli sebeplerle güven duygusu zedelenen kişiler ise olumsuz bir durumla karşılaşmamak için insanlarla aralarına aşırı mesafe koyarlar. Bu da kişinin yalnızlık duygusuna kapılıp depresif duygular içine girmesine sebep olur, kişiyi kısır döngüye sokup iş ve aile hayatını olumsuz şekilde etkiler. 


EVLİLİĞİN GİZLİSİ SAKLISI 


Rümeysa Durak 

Q Kimi evde kırılan bir bardagin sir olarak saklanması gerekirken kimi evde de atilan her adımın äsikär edilmesi sarttır. 


İnsan olarak çok seviyoruz gizemli olmayı. “Sır” denildi mi akan sular duruyor hatta. İki kişi bir köşede fısıldamaya görsün, hemen kulağımızı dört açıp dikkat kesiliyoruz söylenenlere. Üstelik anlatılan bizi ilgilendiriyor mu yahut bilmemiz gerekiyor mu diye düşünmüyoruz hiç. Mühim olan bir sırra vâkıf olmak bizim için. Halbuki sonunu düşünmeksizin öğrendiğimiz her gerçekte omuzlarımıza yeni bir sorumluluk yükleniyor: Bir sırra dahil olmanın, bir “giz” i taşımanın sorumluluğu ... 


Hele de söz konusu evliliğimiz olunca “sır” mevzuunda iyice kaçırıyoruz ipin ucunu. Bir evde yaşayınca, bir yastığa baş koyunca her şeyin “bir” olması gerektiği inancı ile yaşıyoruz. Misal, istiyoruz ki eşimiz bizden hiçbir şeyi saklamasın. Biz de olan biten her şeyi, olanca gerçekliği ile ona anlatalım. Anlatmaya çalıştığımız, evlilikte muhabbetimizi perçinleyecek sohbetlerden, dertleşmelerden, paylaşımlardan uzak durmak değil elbette. Eşimizin çok incineceğini, üzüleceğini bilmemize rağmen ona her şeyi söylememiz gerektiğine olan inancımızdan bahsediyoruz. Ya da kapalı bir kutu olup ketumluğun dibine vurmaktan, her şeyi sır addedip ağzımızı bıçakların açamadığı bir tavır takınmaktan. Çok 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ucta iki noktalar olsa da her ikisi de hayatımızın tam ortasında esasında. 


Susmanın ve Konusmanın Dengesi Olmalı 


Düsünelim mesela, bir tanıdık, esimiz hakkında hos olmayan bir söz söyledi. Gok basit belki ama, “Esin ne kadar da cok kilo almıs” dedi. Esimizin kilo konusunda hassas olduğunu bile bile koşuyoruz hemen eve ve anlatıveriyoruz o konuşmayı eşimize. Evet, başardık! Onu hassas yerinden yakaladık. Eşimiz incinmiş, kırılmış umurumuzda mı? Nasıl olsa kırıldığı kişi biz değiliz, başkası. 
Oysa her olanı açık etmek, her konuşulanı eşimize aktarmak, yaşadığımız iyi kötü ne varsa onunla paylaşmak sandığımız kadar zararsız olmayabilir. Bir de bakarız ki farkına bile varmadan insanları sevmeyen, kimseye güvenemeyen, herkesi “kötü” belleyen bir eşimiz olmuş ... 


Madalyonun öteki yüzü var tabii bir de. Çocuğumuz okulda kavga mı etmiş, aman sakın duyurmayalım eşimize, çocuğa kızmasın. Çocuk, babası da bilmiyor diye iyice yüz bulacak, ama olsun huzurumuzun (!) bozulmasından iyidir. Ya da borç para mı istedi arkadaş, hanıma danışmaya ne gerek var canım, eve ekmek getiren biziz ne de olsa. Şimdi söylersek belki verme diyecek, iyisi mi ona duyurmadan bu işi halledelim bir an önce. Hem zaten aynı evi de paylaşsak bizim de bir hayatımız var kendimize göre değil mi? Değil! Ne ifrat ne de tefrit. Ne her sözü âşikâr etmeliyiz ne de her söyleneni sır addetmeliyiz. 


Her Doğru Her Yerde Söylenmemeli 


Yani işin aslı; “sır” denilen şey öyle basit bir olay, bir söz değildir. Kimi evde kırılan bir bardağın sır olarak saklanması gerekirken kimi evde de atılan her adımın âşikâr edilmesi şarttır. Sırlar insanlara göre, eşlere göre, hayatlara, fıtratlara göre farklılık gösterir. Evlikte sırların da diğer tüm meseleler gibi hayli önemli bir konu olduğunun altını çizen Reşide Hanım otuz yıllık evliliğinden çok güzel ve “sır*lı (0) bir anısını naklederek esasında tüm konuyu özetliyor bizlere. 


“Otuz yıl önce evlendiğimde annemin bana söylediği söz, 'Bak kızım bundan sonra anan da atan da evin de barkın da ocağın da kocanın yanıdır. Bir yastığa baş koyacak, bir ömrü paylaşacaksınız. Onu kendine yâren bil, onu hoş tut, gizlin saklın olmasın, kocandan habersiz iş yapma' oldu. Rahmetli anneciğimin bu sözleri bana çok 

tesir etti lâkin biraz yanlış anlamışım onu. Kocandan habersiz iş yapma deyince olanı biteni, her şeyi kocama anlatmaya başladım. O zamanlar köy yeri, kaynanam, kayın babam, görümcem falan hep bir evde yaşıyoruz. 


Bir gün erkekler tarlaya gitti, kaynanam da görümceme hayvanları yemlemesini söyledi. Görümcem de, 'İşim var Reşide yapsın’ deyiverdi. Neyse hayvanları yemledim, akşam oldu eşim geldi, ‘Ne yaptınız bugün?’ 
deyince ben de yine anamın nasihatidir deyip anlatıverdim tüm olanları, hiçbir şey saklamadan. O sırada konuşmalarımızı kaynanam duymuş, geldi iki gözü iki çeşme, söyleniyor. ‘Kızım inan ben seni çalıştırmak için söylemedim, kız yapmayınca sana söyleyiverdim. Nazım geçti ondan dedim, kocana bizi şikâyet de neyin 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nesi?” Donakaldım o an. Ne açıklama yapabiliyorum, ne olayın içinden çıkabiliyorum. 


İşte o olay bana ders oldu, anladım ki anacığım doğru söylemiş de ben yanlış anlamışım. Kocama her şeyi anlatmanın lüzumu yokmuş. Anlatılacak olanın da yeri ve zamanı çok önemliymiş. Olay tatlıya bağlandı elbet lâkin otuz yıldır her aklıma gelişinde hayıflanırım, kendime kızarım; ne diye içinde tutmadın Reşide diye. O gün bu gündür de her bildiğimi söylemem kocama. Ben on bilirsem o beş bilir, ama olsun ağzımızın tadı hiç kacmadı çok şükür.” 


Sırrın Sınırı 


Evlilikte hepimizin gayesi ağzımızın tadını kaçırmadan bir ömür birlikte olabilmek ... Bunun için de elbette pek çok fedakârlıkta bulunmak gerekiyor. Bazan susmak bazan da konuşmak evliliğimizi dengede tutuyor. 
Bu sebeple eşlere düşen en önemli görev evliliğine inanmak, güvenmek, bir ömür devam etmesini dilemek ve o niyetle hareket etmek olmalı. Ancak unutmamamız gereken bir husus da var ki bizler de tıpkı eşlerimiz gibi tek başımıza birer bireyiz. Hayatımızın büyük bir kısmında elbette eşimiz ve çocuklarımız var. Ancak onların dışında bize ait olan küçük de olsa bir parça var. İşte o parçada yaşadıklarımız bizim inisiyatifimizde olmalı ve o parçada yaşananlar yeri geldikçe “ortak hayatımız”a yansıtılmalı. Çünkü ancak bu şekilde dengeyi tutturabiliriz. Her sözü sır bilmez, her âşikâr edileni de sir addetmezsek gönlümüz hoş, yuvamız da huzurlu olur. 


DİLİMİZİ TERAZIYE KOYSAK 


Rümeysa Durak 

Küçükken iki şeyi tekrar ederdi annem sürekli. 
İlki, “Her doğru her yerde söylenmez.” İkincisi de, “Eğri oturup doğru konuşmak gerekir...” 
Her defasında sorardım kendi kendime, “İyi ama nasıl? Nasıl hem doğruyu söyleyip hem de her doğruyu her yerde söylemeyeceğim?” 
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Bazı şeyleri büyüyünce anlıyor insan. Tecrübe edince, yaşanmışlıklar karşısına dikilince ... ve belki en çok da evlenince anlıyor insan annesinin ne demek istediğini. Evliliğin büyük bir denge işi olduğunu ... ve bu dengeyi sağlamak için terazinin bir kefesine daima dilimizi koymamız gerektiğini. Çünkü evlilikte ancak ölçüp biçtikten sonra ağızdan çıkan sözler “doğru yere” ulaşıyor. 
Ancak o zaman yapıcı oluyor sarfedilen ifadeler. Hem gönülleri yapıyor hem de yuvaya sağlam temeller atıyor. 
Ama olur da susmamız gereken yeri bilmezsek, doğru da olsa sözümüzü yanlış yer ve zamanda söylersek işte o vakit ağzımızdan çıkan her kelime ok misali saplanı- veriyor karşımızdakine ve ne yazık ki kendi can acısıyla bizim canımızı acıtıyor muhatabımız. Yüzlerimiz asılıyor, gönüllerimiz kırılıyor, “muhabbetsizlik” yuvamızın hükümranı oluyor ... 


Eşimizle Aramıza “Sözden Duvarlar” Örülmesin 


Yunus Emre'nin dediği gibi söz oluyor kesiyor savaşı, söz oluyor bitiriyor başı. Bu sebeple konuşurken en iyi 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bilmemiz gereken belki de söylediğimiz sözün nasil bir görev üstlendiği olmalı. Sözümüz ilişkimizin celladı mı oluyor, yoksa savaşlara dur demeye gönüllü bir elçi mi? 
Söylerken sözümüzü, kurarken cümleleri ardı ardına, elimizle düzeltemediğimizi dilimizle düzeltmeye mi çabalıyoruz gerçekten? Hepimizin hayatının içinden, hepimizin gerçeği olan bir mesele bu. Konuşurken dengeyi tutturamamak. Kimi zaman gereksiz yere çok söylüyoruz kimi zaman da söylememiz gerekirken susuveriyoruz. Halbuki susmanın da konuşmak gibi bir âdabı olmalı. İnsan ses vermesi gereken yeri de sus(u) vermesi gereken yeri de çok iyi kavramalı. Kavramalı ki ilişkiler sağlam olsun. 
Eşimizle aramıza “sözden duvarlar” örülmesin. 


“Ben Başka Türlü Konuşmayı Bilmem” 


Sevdiklerimi geçiriyorum gözlerimin önünden. Onların evliliklerini, ilişkilerini düşünüyorum. Aralarında sessiz anlaşmalar yapanlar, gizliden gizliye düşman olanlar, çok sevenler, çok küsenler geliyor bir bir gözlerimin önüne. Bir adam beliriyor misal zihnimde: Karısının her söylediğine azarlayarak karşılık veriyor. Amacı kızmak değil, ama tarzı bu! “Beni böyle kabul edin” diyor, “Ben başka türlü konuşmayı bilmem...” 


Bir kadın geçiyor sonra önümden. Kocasına sıkılmış canı, “Sen zaten neyi doğru yaparsın ki” diye başlıyor konuşmaya. Adam kızıyor bu söze, adam kızınca kadın daha çok söyleniyor, kadın söylenince adam daha çok ... Sonra başka yüzler, başka evlilikler hızla geçiyor bir siluet gibi. Bir çarkın içine sıkışmış gibiyim. Her şey dönüyor, yüzler, sözler, sesler... “Sen” diye başlı- 


yor her cümle. “Sen böyle dersin, söyle yaparsın. Sen suclusun!” Sonra uzaklasıyor esler birbirinden. Sesler kesiliyor onlar ayrı düştükçe. Aralarına bir duvar örülüyor seslerden, sözlerden. Onlar bilmiyor, ama ben görüyorum yanlış tavırla söyledikleri doğruların onları ayrı düşürdüğünü. 


Söz Vardır Söze Dolaşır, Söz Vardır Söze Ulaşır ? 


Oysa anlatılmak istenen çok net, çok basit bir mesele oluyor çoğu zaman. Pire için yakılıyor yorganlarımız hep ve o yangından ne yüreğimizi ne de ilişkimizi sağ salim kurtarmayı başarabiliyoruz. Ne yazık! Çünkü biz demli gelen çayı görünce, “Bunu biraz açar mısın, demli olmuş” demektense, “Sen zaten ne zaman bana istediğim gibi çay doldurdun ki” demeyi yeğliyoruz. Eve geciken eşimizi merak ettiysek, kapıyı açar açmaz, “Ne kadar sorumsuzsun, meraktan öldüm” diye surat asıyoruz. 


Aslında söylemek istediğimiz çok açık, “Geç gelirsen haber verir misin bir dahaki sefere, çok meraklandım bir şey mi oldu diye ...” Ama netiz biz, açık ve seçik konuşuruz. Lafı uzatmaz, cümlelerimize makyaj yapmayız. 
Doğru olan neyse onu söyleyiveririz neticesini düşünmeden. Varsın kızsın, kırılsın, küssün eşimiz. Hatta bu tavrımızdan ötürü bir dahaki sefere yine göstermesin istediğimiz o hassasiyeti, önemli mi? Önemli olan bizim “doğru” söylüyor olmamız. O doğruyu da pat diye, olduğu gibi söylüyor olmamız ... 


Halbuki çok zor olmasa gerek kalp kırmamak. Karşılik verince kavga çıkacağını bildiğimiz bir tartışmayı başka bir zamana ertelemek. Keskin yanlarını törpüleyerek kuracağımız bir cümlenin eşimizle aramızdaki iletişimi kuvvetlendireceğini bilmek. Doğru bile olsa söylemek istediğimiz söz, zamanı değilse eğer en büyük yanlıştan daha yanlış addedileceğini farketmek. Susmak değil söylemeye çalıştığımız şey. Aksine konuşmak, anlatmak, sorunu gidermek için çaba harcamak. Ama bunları yapmadan önce annelerimizi anlamak ... Onların sözlerini kulağa küpe yapmak ... Eğri oturup doğru konuşmak lâkin her doğrunun her yerde söylenmeyeceğinin farkına varmak ... 


ILISKILERDE SUSMA NOKTASI 


Rümeysa Durak 

N Eskiden çok şey paylaşan, işini, arkadaşlarını, çocukları, sorunları, mutlulukları eşine anlatan kadın yahut erkek artık söylemez olduysa; bu, konuşacak söz bittiği için değildir. 


İnsan olarak fıtratımızın en temel özelliğidir konuşmak. Pek çoğumuz mutluluğumuzu, mutsuzluğumuzu, heyecanımızı, galeyanımızı; kısacası tüm duygularımızı konuşarak aktarırız çevremizdekilere. İşlerin nasıl geçtiğini, öğretmenin derste ne söylediğini, yan komşunun annesi ile neden kavga ettiğini, ya da kuzenimizin doğum günü sürprizine ne de çok sevindiğini ... Tüm bunları ve daha nicelerini heyecanla, coşkuyla, bazan da hüzün ve durgunlukla paylaşırız etrafımızla. Çoğu zaman da eşimiz olur anlattıklarımızı dinleyen muhatap. O, tüm günün iş telaşesini, patronun kaprisini hatta bazan otobüsteki, minibüsteki iki kişinin didişmesini anlatır bize. Biz de çocuğun dersleri, komşunun dertleri derken ona anlatırız pek çok mevzuu. Kısacası konuştukça konuşur, anlattıkça açılırız. 


Kimi zaman hararetli, kimi zaman sükünetli olur sözlerimiz. Bazan öyle çok heyecanlanır, öyle bir coşkuya kapılırız ki akşamı bekleyemez telefonda özetleyiveririz eşimize bir hadiseyi. Hatta konuşmayı tekrarlayacağımızın bir nişanesi olarak da ekleriz, “Akşam detaylı konuşuruz” diye. 
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Ama bazan suskunluk çöküverir üzerimize. Her zaman konuşan taraf konuşmaz, her zaman anlatan taraf hiçbir şey paylaşmaz olur. Çoğu çift itiraf etmese de birbirine, bu sessizlik hoşa gider başlarda. Bir süreliği- ne de olsa sakin, sessiz ve özgür hissederiz kendimizi. 
Hatta belki bizi alakadar etmeyen insanlarla ilgili onca meseleyi dinlemek zorunda kalmadığımız için, mutlu olup bu sürecin devamını dahi dileyebiliriz. Fakat bir süre sonra evdeki bu sessizlik bir şeyler fısıldar kulağımıza: Eski huzurumuz da eşimizle birlikte derin bir sessizliğe gömülmüştür ... 


Söylemek Yerine Susmayı Tercih Etmek Tehlikeli Olabilir 


“Eğer söyleyecek çok şeyi olan bir kadın susuyorsa, sessizliği sağır edici olabilir” derler. Söyleyen, her ne kadar kadınları kastetmiş olsa da tam olarak insanı, insanlık halini anlatır aslında bu cümle. Eskiden çok şey paylaşan, işini, arkadaşlarını, çocukları, sorunları, mutlulukları eşine anlatan kadın yahut erkek artık söylemez olduysa; bu, konuşacak söz bittiği için değildir. Bu derin sessizlik ortada çok ciddi bir problemin var olduğuna işarettir. 


İlişkilerinin her anında konuşarak paylaşımda bulunan çiftlerden birinin, bu paylaşımı kesmesinin ardından, çoğu zaman ciddi bunalımların açığa çıktığını anlatan psikolog Hayriye Ceylan sessizliğin haber verdiği tehlikeyi şu şekilde özetliyor: “Gündelik hayatlarında konuşmayı rutin haline getiren çiftlerden biri susuyorsa bunun ardında ciddi bir problem yatabilir. Çoğu zaman tartışmalarında dahi mola verilmesi gereken anları 


es geçen, her hadisede konuşmayı tercih eden taraf, ancak ciddi bir bunalımdan sonra sessizliğe bürünür. 
Bu bunalımların sebebi her ne olursa olsun, kişi eşi ile paylaşımda bulunmaktan kaçınıyorsa, ekseriyetle eşine olan güveninin sarsıldığını gözlemliyoruz. 


Vak'alarımda sıkça karşılaştığım bu durumun sebebini sorduğumda, aldığım cevap, 'Eşim beni anlamıyor, anlatsam da ciddiye almıyor, kalbimi o kadar kırdı ki artik onunla konuşmak içimden gelmiyor” şeklinde oluyor. 
Bu durumda muhatabın da rolü oldukça önemli. Her şeyden önce susan kişinin bunalımının mı onu sessizliğe götürdüğünü, yoksa aşırı kırgınlıktan dolayı susmayı seçip bu sessizliğin mi onu bunalıma sürüklediğini anlamamız çok önemli. Çünkü kişi, ilişkideki bir çıkmazdan ötürü susma noktasına geldiyse, çözüme de kendini kilitler ve bu durumu aşmak çiftler için oldukça güç olur.” 


Bazı Sessizlikler Çok Şey Anlatır 


İlişkilerde “susma” noktasına gelindiyse ve bu durumun altında yatan sorunlar zamanında farkedilip düzeltilmezse eşlerin ciddi depresyonlar yaşayabileceğini vurgulayan uzman psikiyatr Barış Önen Ünsalver de, “Eşiniz sizinle eskisi gibi sohbet etmiyorsa, size karşı incinmişliğini farkediyorsanız, bunu muhakkak telafi etmeye çalışın. Tüm çabanıza rağmen eşiniz kendini kapattıysa, evde konuşmuyor, gülmüyor, eskiden birlikte zevk alarak yaptığınız aktivitelere katılmak istemiyorsa bir uzman desteği almanızda fayda var. Çünkü eşinizin bu davranışının ardında tükenmişlik adını verdiğimiz ağır bir depresyon yatıyor olabilir. Eğer eşiniz bu 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tükenmisligi yasıyorsa hayatınızı sabote edecek, sizi mutlu etmeyecek, sağlıksız kararlar alabilir. Çünkü bu durumdaki kişiler çoklukla en yakınları olan eşlerine güvenlerini yitirmiş ve hayatının kötü gittiği fikrine kapılmış kimselerdir. Bu sebeple, 'Daha ne kadar kötü olabilir ki’ düşüncesi ile hayatlarını sabote edecek kararlar verebilirler” diyerek bu sessizliğin aslında ne kadar da avaz avaz bağırdığını anlatıyor. 


Yani söyleyecek çok şeyi olmasına rağmen susan bir eş, anlatacak gücü kendinde bulamadığı için, cümlelerinin sonu geldiği için, kelimeleri yetersiz kaldığı için yahut biraz kafasını dinleme ihtiyacı olduğu için değil; belki de kendisini dinleyene inancını yitirdiği için susuyor olabilir. İşte bu yüzden ses ile sus arasında durmak, dengede bir terazi kurmak ve eşimiz bizimle paylaşacak ne çok konu buluyor diye hayıflanmak yerine, yürekten bir şükrü Rabbimiz'e sunmak gerekiyor. Çünkü bunun anlamı çok büyük olabilir. Çünkü tüm o konuştuklarımız havadan sudan olsa dahi, “Seni paylaşmaya değer görüyorum, seni seviyorum ve konuşarak sana olan güvenimi bilmeni istiyorum” demek olabilir ... 


ESINIZLE BEN HAKLIYIM 
CIKMAZINA GİRMEYİN 


Rümeysa Durak 

A Dile vird olduysa “ben haklıyım” sözü o “hak”ta bir haksızlık mevcuttur. Çünkü hiçbir kavgada tek taraf hatalı değildir! 


Başlarda her şey güllük gülistanlık gider pek çok ilişkide. Evliliğin yeni olmasının heyecanı, birbirini tanımaya çalışmanın acemiliği, bir olmanın tatlı telaşı ile eşler alttan almaya, tolere etmeye, hoş görmeye daha yatkındırlar. Ufak meseleleri büyütmez, özür dilemeyi unutmazlar. Tartışmaları en az yara ile atlatmanın yolunu arar, gerekirse susar, gerekirse el ele verip aşarlar o gerginlikleri. Birbirlerini yeni yeni tanıdıklarından, bir mesele gerginlik verdiğinde iki taraf da geri çekilip hemen bir iç muhasebesi yapar: “Hım, demek ki eşim bu tarz bir konuşmadan hoşlanmıyor” veya “Üstüne gidince sinirleniyor, sakinken konuşmak daha kolay” gibi ... 


İlk zamanlarda birbirini tanımak ve anlamak için metotlar geliştiren eşler bu şekilde kavgaların da büyümesine engel olarak haksızlıklarını dile getirip özür dilerler. Fakat zaman ilerleyip de karı koca birbirini az çok tanıdığında ve belki biraz da ilişki eskidiği için, alttan almaların yerini suçlamalar almaya başlar. Eşler hatalarını kabul etmez, kendi yaptığı yanlışı görmez ve çoklukla anlaşmazlığı karşı tarafa bağlar. Ufak bir konu veya önemli bir mesele olması da farketmez üstelik. Hâsılı 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herkesin, “Ben haklıyım” demeye başlaması yuvadaki huzursuzluğun habercisi olur. 


“Ben Haklıyım”da Takılı Kalan, 
Çözüm İçin Yol Alamaz 


Böyle bir noktaya gelindiğinde yapılacak en güzel şeyin empati kurmak olduğunu vurgulayan aile danışmanı psikolog Hande Konur, “Eğer, “Tabii ki ben haklıyım, eşim hata yaptığını nasıl görmez?’ demeye başladıysanız ilişkinizde bir sorun var demektir. Çünkü hiçbir kavgada tek taraf hatalı değildir. Böylesi durumlarda empati kurarak, yani kendimizi muhatabımızın yerine koyarak onun ne hissettiğini anlamaya çalışmamız önemlidir. Çünkü tarafların kendilerini ‘hakl’ görmeleri tartışma anında psikolojik olarak onlara tam ruhsat sağlar. Yani her iki taraf da kendini haklı görüyorsa hem bu haklılığın ispatı hem de karşıdakini haksız görmenin öfkesi ile fazlasıyla kırıcı olabilir. Fakat herkesin unutmaması gereken bir nokta var: Bazı durumlarda gerçekten haklı dahi olsak kavga esnasındaki tutumumuz, söz ve davranışlarımızla kendimizi haksız konuma düşürebiliriz. Bu yüzden bin düşünüp bir söylemek gerekiyor” diyerek “ben haklıyım”da takılı kalan çiftlerin ilişkilerinde çıkmaza doğru gittiklerini de vurguluyor. 


Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] bir hadiste, “Biriniz ayakta iken öfkelenecek olursa hemen otursun. Eğer oturunca öfkesi geçecek olursa ne âlâ. Şayet geçmezse o zaman da uzansın”? buyurarak kavgadaki o ilk ateşin vereceği zarardan korunmamız için bize yol gösteriyor. 


8 Ebü Davud, Edeb, 4 


Haklı Ama Huzursuz Olmak 


Kalpler kırılıp ipler gerildikten sonra haklılığın bir öneminin kalmayacağı âşikâr. Bu noktada empati kurmak kavramına tekrar vurgu yapan Konur, empatinin ilişkiye yararlarını da şöyle özetliyor: “Kişinin empati kurmasının en büyük yararı, 'Aynı durumda ben olsam ne yapardım?’ ve, 'Aynı sözleri ben işitsem ne hissederdim?” 
sorularının hem soranı hem cevap vereni olmasıdır. Yani kişi tartışmada eşinin yerine kendini koyduğu zaman hem söyleyen hem işiten, hem haklı dediği hem de haksız dediği olur aynı zamanda. İşte bu sebeple de ağızdan çıkanı kulağın duyması, tartışmalarının dozajının azaltılıp daha yumuşak bir üslup takınılması kolaylaşır. 
Çünkü insan olaya daha geniş açıdan bakmaya başlar.” 


Kısacası insanın hep haklı olması da haksız olması da mümkün değildir. Kişi daima aklına diğer ihtimali de getirmeli, “Bu kadar inatlaşıyorum ama ya eşimin söylediklerinde doğruluk payı varsa” demelidir. Kendine şu soruyu sormalıdır: “Eşim darıldıktan, gönlüm kırıldıktan, yuvamın huzuru kaçıp ağzımın tadı bozulduktan sonra haklı olsam ne olur, haksız olsam ne olur?” Unutmayalim ki insan doğru zamanda söze gerek kalmadan göz ile de anlatabilir haklılığını, ama dile vird olduysa “ben haklıyım” sözü o “hak”ta bir haksızlık mevcuttur. Çünkü hiçbir kavgada tek taraf hatalı değildir! 


Rollerini Değiştirerek Eslere Empati Yaptırıyor 


İlişkilerde haklılık haksızlık sebebi ile çok fazla tartışan ve empati yapmakta güçlük çeken çiftler için kendini eşinin yerine koyarak, onun rolüne bürünerek ve özellikle kavga anında “o” gibi olarak eşlerin birbirini anlamasına yönelik bir terapi uyguladıklarını belirten aile danışmanı psikolog Hande Konur, “Eğer eşler gerçek manada empati güçlüğü çekiyor ve sürekli kim haklı, kim haksız diye tartışıyorlarsa küçük bir oyunla onların birbirini daha iyi anlamasını sağlıyoruz” diyor ve ekliyor: “Basit ifadesi ile ‘rolleri değişmek” adını verdiğimiz bu küçük oyunda eşler tartışma anı geçtikten sonra ve sakinleştiklerinde birbirleriymiş gibi davranarak olayı tekrar canlandırıyor ve bu esnada da kendilerini inciten sözleri ve davranışları farklı bir şekilde muhataplarına iletmiş oluyorlar. Netice olarak herkes anlıyor olayın bir tarafında olmak ne denli zorsa karşı tarafında olmanın da öyle zor olduğunu. Sinirli iken eşine ‘Sen zaten neyi anlarsın ki bunu anlayacaksın?” diyerek öfkesini kustuğun- da yaşadığı o hafifliğin (!), birazdan roller değişip de aynı cümleyi duyduğunda nasıl bir ağırlık bıraktığını ... . 


Baslarda bu metodu uygulamam eslere zor, hatta komik geliyordu. Pek gok danisanim rol degisimini anlattığımda şaşırdılar. Hoslarina da gitti, çünkü bu kavganın açtığı yaraların intikam şansıydı bir 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nevi. Hep ‘ben haklıyım” diyerek ilişkilerinde çıkmaza girmiş eşlere rol değişimi kolay gibi görün 


dü, çünkü akıllarından geçen, ‘Nasil olsa ben hakliyim, rol değişimi yaptığımızda eşim de anlayacak bunu. Kendini benim yerime koyunca ne kadar da üzülüp incindiğimi görecek” oluyordu. Fakat birkaç hafta sonra tekrar görüştüğümüzde bunun hiç de bekledikleri gibi olmadığını dile getirdiler. 
Pek çokları incindikleri kadar incittiklerinin de farkına vardı. O an için birine normal gelen bir sözün diğerini ne kadar kırdığını anladılar. Neticede tartısma ädabının ve kavga ediyor da olsak ağızdan çıkanın önemli olduğu anlaşıldı.” 


Culilikie © öncü Bölü re 
Tela 


EVLİLİK SADAKAT İSTER 


Meral Yılmaz 

Araştırmalara göre “Y” kuşağı olarak bilinen 1977-1994 yılları arasında doğan gençlerin sadakat ve aileye bağlılık bilinci şu an, altmışında olan büyüklere oranla daha düşük düzeyde. 


Birçok ülkede naklen yayımlanan bir konuşma yapıyordu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı George Bush, AIDS’le mücadeleye karşı geliştirilen tezleri ele aldığı açıklaması, ertesi gün Daily Telegraph gazetesin- de alaya alınmıştı bile. Başkan AIDS’le mücadeleye karşı halkı “eşine sadık olma”ya davet ediyor, onlara yasak ilişkiden kaçınmalarını söylüyordu. Halk ise bu çağrıyı hayalcilik olarak algılıyordu. 


ABD'de eşlerine sadık olmayan ailelerin oranı kamu oyu araştırmalarında belirtilen rakamlardan çok daha yüksek çıkıyor. Olayın terapistlerce ortaya konulan boyutu oldukça farklı. Ruh doktorlarının açıkladığı verilere göre ABD'de sadakatsizlik oranı bahsedildiği gibi kadınlarda yüzde 18, erkeklerde yüzde 22 değil. Bu rakam her iki tarafta da neredeyse yüzde 50'lere kadar çıkıyor. 


Öte yandan ülkemizde sadakat açısından nesiller arasındaki farklılıkları ortaya koyan araştırmalara bakılırsa, ABD'nin endişesini birkaç nesil sonra bizim de yaşama ihtimalimiz söz konusu. Yaş grupları baz alınarak kuşak farklılıklarını gösteren araştırmalara göre şu an altmış yaşlarındaki orta yaş üstü neslin sadakat ve aileye bağlılık bilinci gençlere göre daha yüksek. 1977-1994 yılları arasında doğan gençlerin ise sadakat ve aileye bağlılık düzeyinin çok düşük olduğu belirtiliyor. “Y” kuşağı adı verilen yeni jenerasyonun sadakatsizliği sadece aile ile de sınırlı kalmıyor. Diyelim ki bu genç bir yerde işe başlyor. İlk zamanlar itaatkâr bir tavır sergiliyor. Fakat bu sadık tutumu birkaç haftadan fazla sürmüyor. 


Önce Kendini Tanı 


Aslı Arapça “sıdk”tan gelen sadakat; içten bağlılık, sağlam ve güçlü dostluk, vefa gibi yüksek değerler içeriyor. Samimi sevgi, şuurlu itaat, güzel ahlâk ve sadakat gibi değerlerin farkında olan insan, güçlü bir aile anlayışına da sahip oluyor. Bu değerlerden birini yerinden oynatır, yok eder ya da aşağılara çekerseniz evliliğinizin seviyesini düşürmüş olursunuz. 


Aile danışmanlarının her seferinde dile getirdiği bir kavram vardır: “Farkında olmak ...” Bu aslında Yunus'un asırlar öncesinden söylediği bir şeydir. “İlim kendini bilmektir” der o. Kendini bilen sorumluluklarını daha iyi bilecek, eşine, işine ve nihayetinde ülkesine daha faydalı bir insan haline gelecektir. Kendisini yaratan Rabb'ine karşı daha şuurlu olacaktır ve çok önceleri ruhlar aleminde Rabb'ine verdiği söze sadık olması gerektiğini hatırlayacaktır. Allah'a sadık olan kişi insana da sadık olmayı bilir. 


Sadakat kavramı, Kur'an ahlâkını bilmeyen ya da bu ahlâkın uzağında yaşayan değişik kültürel yapı içindeki insanlar tarafından farklı değerlendiriliyor. Sadakatsizliği meşru gösteren zihni yanılmaların arkasına sığınılı- 


yor. Mesela, başka biriyle evlilik dışı ilişki yaşayan es, âşık olduğunu söyleyerek yaptığı şeye “aşk”ını gerekçe gösteriyor. Evliliğinde istediği düzeyde mutlu olamadığını ileri sürüyor. Ya da artık eşini beğenmiyor. İmam nikâhlı ikinci bir eşle yaşamaya başlıyor. Haliyle bunu ilk eşinden ve çevresinden gizliyor. Olayı öğrenen ve eşinin ilgisini tekrar kazanmaya çalışan kadın ise ikinci eşe benzemeye çalışıyor. Onun gibi olursa eşini geri alabileceğini düşünüyor. Ya da tümden evliliğini bitiriyor. 


Eşine sadık olmayan çiftleri konu alan bir araştırma- da eşlerin duygusal anlamda yalnız bırakılmaları sadakatsizliğin en önemli nedeni olarak gösteriliyor. Eşi ile iletişim kuramama, eşiyle cinsel sorunlar yaşama gibi nedenler ise daha sonraki sıralamalarda yer alıyor. 


Sadakat Öğrenilir mi? 


Diğer canlılardan farklı olarak insanda zihinsel bir uyarıcının olduğunu söyleyen psikiyatri bilimi; insanın yaratılışını biyolojik, yani cinsel dürtüler, zihinsel ya da erdemle ilişkili dürtüler olarak gruplandırırken; inanç, bu durumda akıl ve duyguyu temele alıyor. Buna göre, zihinsel dürtüler insanı tek eşliliğe yöneltiyor. Sadece biyolojik (tahrik edici) dürtülerinin etkisinde kalan insanlar zihinsel uyarıcılarını ikinci plana atmış oluyor. Bu durum ise evlilikte sadakat kavramını yok ediyor ve evlilik büyük zarar görüyor. 


Aile içi depresyon ve sıkıntılar da sadakate zarar veriyor. Ruhsal bunalımda olan eş kendisini mutlu hissetmediği için sevgi ve ilgiye daha çok ihtiyaç duyuyor. Bu talebini eşinden karşılayamadığı zaman farklı bir arayışa yönelebiliyor. 
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Eğer kişinin zihni alt yapısında sadakate saygı varsa bu bilinç o insanda kolay kolay değişmiyor. Mensup oldukları dini inanç sistemi ve kültür kişilere ne öğretmişse -hata yapmış olsalar dahi- eninde sonunda bu insanlar inançları ne söylüyorsa o yönde davranış sergiliyor. Bu sebeple uzmanlar beyni sürekli uyanık tutmayı ve programlamayı öneriyor. Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın Kadın Psikolojisi kitabında bu konuyu açıklarken bahsettiği örnek dikkate değer. Evlenme aşamasında olan bir insan kendine, “İleride karşı cinsten birine meyledersem ne yapmam lazım?” sorusunu sormuşsa ve cevabı erdemli olma çerçevesinde ise bu insan, beynine ileride kendisine bunu hatırlatacak olan bir program yüklemiş oluyor. Bu yüzden insanın, ait olduğu inançlar neyi öneriyorsa ona sadık kalması tavsiye ediliyor. 


Çocukken Öğretin 


Düştüğümüz toprağın kalitesini artırmak bizim elimizde. Bu noktada önce ailemize büyük sorumluluk düşüyor. Temel ahlâki özellikler henüz çocukken kazanılıyor. Eğer sözüne sadık olmayı ilke edinmiş bir ailesi varsa ya da kendine model aldığı biri sadakat konusunda oldukça duyarlıysa çocuk bu davranışı bilinç altına kopyalıyor. Ailenin çocuğa öğütlediği sözler sanıldığı kadar etkili olmuyor. 


Diyelim ki çocuğunu yalan söylediği için azarlayan anne aynı anda yarım kalan telefon konuşmasına dönüyor ve karşıdaki arkadaşına, “Aman canım kocana yalan uydur, gitsin” diyor. Çocuğun hafızasına asıl yer eden annenin telefonda söylediği bu sözleri oluyor. Uzman- 


ların konuyla ilgili su hatırlatması dikkate deger: Aileler cocuklarını ileride meslek/sanat sahibi olmak üzere yetiştirirken ileride iyi bir baba ya da iyi bir anne olması yönünde yetiştirmiyor. Çocuk tesadüfi olarak aileden ne gördüyse onu alıyor. Eğitim sisteminde buna önem verilmediği için çocuk sadakat kavramından da etraftan gördüğü kadarıyla, tesadüfi olarak haberdar oluyor. 
Çevresinde sadakatle ilgili yoğun şeyler yaşanıyorsa ve iyi örnekler mevcutsa sadakat konusunda duyarlı olabiliyor. Bazan aile sadakat konusunda hassas olmasına rağmen çocuk aksini yapabiliyor. Ailenin çocukla iletişimi iyi değilse çocuk ailesini üzmek için anne babasının çok önem verdiği kavramlara aykırı davranabiliyor. 


Önemli Olan Zor Şartlarda Sadakati 
Muhafaza Etmektir 


Eşine sadık olan kişi en güçlü motivasyonu sevgisinden alır. Ancak evlilikte sevgi yıpranmış olsa da sadakatte sabır gösterilmeli. Önemli olan mutluyken değil, en zor şartlarda sadakati muhafaza etmektir. Nereden bilebilirsiniz, Allah'ın size bu dürüst tavrınızdan dolayı dünyada da mükâfat vermeyeceğini. Sadakatte sabır göstermeniz evliliğinizde kaybettiğiniz sevgiyi size yeniden kazandıracaktır belki de. Aksini iddia edebilir misiniz? 
Allah sadıkları sever ve sadakatlerinden dolayı onları mükäfatlandırır. Züleyha'nın Hz. Yusuf'a [aleyhisseläm] olan sevgisine sadakati ona Hz. Yusuf'u geri getirmişti. 
Yusuf peygamberin ise Rabb'ine karşı gelmemek için kendisine nâmahrem olan Züleyha'yı reddetmesi ve Allah'a olan sevgisine sadakat göstermesi; ona köle iken sultanlığı ve de Züleyha'yı getirmişti. 


Sig 


“EVLILIK ESITTIR VEFA” 
DIYORUZ 


Ayse Olgun 

İkisi de yazar olan Mahir Bey ve Fatma Hanım ile mutlu bir evliliğin sırlarını konuştuk. Fatma Hanım, “Önce davul gibi dengi dengine 

olmak, sonra sevgi, saygı ve hoşgörü” diye özetledi. Mahir Bey de eşini şöyle tamamladı: “Birbirini tanıyacaksın, fedakâr olacaksın, ‘ben’ kelimesini ‘biz’ ile yer değiştireceksin.” 


Bazan bir “ayrıntı” bizim için mutluluğun da mutsuzluğun da kaynağı olabilir. Üstelik bu “ayrıntı” sevdiğimiz birinden geliyorsa daha farklı bir anlamı olacaktır. Evin içinde çekirdek yediği için azarlanan koca, doğum gününde alınan bir demet çiçek, çocuğun okşanan başı, hiç hesapsız avucumuza konan uğur böceği, umarsız bir söz, bir bakış iki insan arasındaki ilişki bağlarını kurmaya da bozmaya da gücü yeter. Mahir Bey hayatın bu umursanmaz tarafında gizli kalmış güzellik ve çirkinlikleri çıkarıp önümüze koyuyor. Sorularımızı kendisi gibi yazar olan eşi Fatma Hanım'la birlikte cevapladı. Böylece kadının ve erkeğin penceresinden küçük kavga ve mutlulukları derlemeye çalıştık. 


Mutlu Bir Evliliğin Sırrı Nedir? 


Fatma Hanım: Evvela denkliktir. Hani davul ve tokmağı gibi. Âhenktir. Bir fille bir serçenin birbiriyle denklik 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kuramayacağı gibi aksi kültürlerden gelen çiftler de birbirlerinin dilini anlamıyor olabilir; ikincisi sevgidir, saygıdır, hoşgörüdür. Zaman zaman eşler öz eleştiri yapmalı, kendisini karşısındakinin yerine koyabilmeli. Bu şekilde taşlar yerine oturur. 


Mahir Bey: Eşlerin evlenmeden önce birbirlerini, daha sonra, “Ben seni böyle bilmiyordum!” demeyecek kadar iyi tanımaları çok önemli. Evlilik denen uzun yolu el ele yürüdüklerinde, konuşacak bir şey bulma sıkıntısına düşmeyecek kadar ortak yönleri ve yanları olmalı. Evlilik güzelliktir. Onu güzel sürdürebilmek adına eşler fedakârlığı birbirinin başına kakmamalı, “Benim fedakârlığım senden fazlaydı” yarışına girmemeli ve her şeyden önemlisi “ben” kelimesini kaldırıp, “biz” kelimesini yerleştirmeliler günlük hayata. 


Çatışmalar Hangi Konularda Çıkıyor? 


Fatma Hanım: Kıskançlık, temizlik hastalığı, maddiyat, kültür farklılığı, çevre baskısı, yaş farkı gibi birçok sebep olmakla birlikte, çatışmalar bana göre çoğunlukla eften püften şeylerden çıkıyor. Evlilik gemisini vefa sularında sefa ile yüzdürmek dururken cefaya döndüren çiftler çoğunlukta. Evlilik eşittir vefa diyorum. Sabır diyorum. 


Mahir Bey: Benim görebildiğim kadarıyla kadın ve erkeğin çatışmalarında en öncelikli konu; karı koca çalışan ailelerde, kadının ev işlerinde kocasından yardım etmesini isterken seçtiği kelimelerden oluşmaktadır. 
Kadın ve erkeğin ailelerinin evliliklere lüzumsuz müdahalelerde bulunmaları da çatışmaların küçümsenmeyecek faktörleri arasında. 


Evlilikte Kadının Erkekten, 
Erkeğin ise Kadından Beklentileri Neler? 


Fatma Hanım: Omuzdaşlıktır. Birbirlerinin ayağı kolu olmaktır. Mutluluktur; bir ömür paylaşılacak yastık arkadaşlığıdır. Temiz nesillerin meydana gelmesine vesile olmaktır. Saygı duyulan, yalansız bir dünyada en çok sevilen eş olduğunu kulakları ile duyup, kalbi ile hissetmektir. Dürüst olmaktır. Bu gibi insani değerlerin var olduğu evliliklerde, maddi imkansızlıklar vb. bile ikinci planda kalabilen sorunlar arasında yer alır. 


Mahir Bey: Eşler birbirinden; kendisini sevmesini ve saymasını, sadık olmasını, küçük kusurlarını büyütmemesini, yaptığı işleri takdir etmesini, eşinin kendisini mutlu etmekle mutlu olduğunu, bütün çabasının kendisi ve çocukları için olduğunu bilmesini ister. Daha sonra; yetinmeyi bilmesini, başkalarının üstünlüklerini dile getirerek kendi hayatlarını, imkânlarını küçük görmemesini, kelimeleri seçerek konuşmasını, onu kıracak söz sarfetmemesini ve özellikle bunu bir başkasının yanında kesinlikle yapmamasını, eşinin ailesine, yani anne baba tarafına kendi anne babası gibi sıcak davranmasını, kendinden hiçbir şeyin saklanmamasını ister ... Tabii bütün bunları ve bunların dışındakileri isteyebilmesi için karşısındakinin de kendisinden isteyebileceği şeyleri mümkün olduğunca vermesi gerektiğini de göz önünde bulundurur. 


FEDAKÄRLIK ÖRNEGI 
BİR BEY 


Gülcan Tezcan 

Evlilik hayatında fedakârlık hanesine hep kadınların adı yazılıdır. Peki, hep mi kadınlara düşer işin en zoru? Fedakârlık timsali beyler hiç mi yok etrafımızda? Elbette var. Felçli eşi Şefika Hanım'a ve evine beş yıldır bir “of” bile demeden hizmetkâr olan Kazım Bey işte o beylerden biri... 


Evlilik hayatında fedakârlık hanesine hep kadınların adı yazılıdır. Zor günlerde, yoklukta, yoksullukta, hastalıkta, evlatların sıkıntılarında genellikle sabır gösteren, eşine destek olan ve metanetle bu imtihanların verilmesinde en büyük pay sahibi olan kadınlardır çoğumuza göre. Elbette erkekler de başka açılardan imtihanlara karşı sabır göstermeye çalışırlar ama fitraten “fedakârlık” kadınlara yakıştırılır en çok. 


Eşinin yıllarca süren işsizlik zamanlarında elinden gelen iş her neyse dantel örüp, merdiven silip, çaycılık yapıp evin rızkını çıkaran kadınlar tanırız. Evinin direği bir kazaya uğrayıp yatağa bağlandığında canını dişine takıp evin maişetini karşılamak için çırpınan kadınları takdirle anarız. 


Kadın eşine, çocuğuna bedeniyle ve ruhuyla kanat germeye uygun bir yapıdadır. Kendinden çok çocuğunu, ailesini düşünür. Bakmayın şimdilerde reklamlarda her 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gördüğüne özenen, her şeyim olsun diye huzurunu feda etmeye hazır kimi kadınların eşinin hem gönlünü hem bütçesini yormasına ... Aile hayatında “güzel geçim”, “dirlik, düzenlik” arayanlar için mühim olan, her daim sığınacağı huzur dolu bir liman gibi, sevgi dolu, sabırlı, güler yüzlü, fedakâr bir eş sahibi olmaktır. Gerisi yalan ... 


Peki hep mi kadınlara düşer işin en zoru? Fedakârlık timsali beyler hiç mi yok etrafımızda? “Ev geçindirmenin zorluğu ortadayken başkaca gayrete ihtiyaç var mı?” 
diye soranlar olacaktır elbette. Kolay mıdır aslanın midesindeki ekmeğe uzanmak? O halde eve gelindiğinde etrafında pervane olunmalı, bir dediği iki edilmemelidir ... 


Âdetlerimize göre evlilikte erkeğin sorumluluğu evini geçindirmektir. Ütü yapmak, yemek pişirmek, temizlik, çamaşır nasıl hiçbir soru ve görev dağılımına gerek duyulmaksızın kadına yüklenen görevler ise erkekler için de akşama kadar koşturmak böylesi doğal bir vazife ... 
Peki ya bir erkek, ailede kadının da bütün yükünü üstleniyorsa? İşte bu noktada imrenilesi bir fedakârlıktan söz edilebilir ... 


Hastalıktan Alınan Şükür ve Fedakârlık Dersi 


Hanımı beş yıldan bu yana felçli ve bakıma muhtaç olduğundan işini gücünü bırakıp eşinin sağlığıyla ilgilenen Kazım Bey, o fedakâr erkeklerden biri. Geçirdiği ağır hastalıktan dolayı felç olan eşinin âdeta eli ayağı olan Kazım Bey, hanımının görevlerini de üstlenmiş yıllarca. Evin hem annesi hem babası olurken eşinin tedavisi için de elinden gelen çabayı sarfetmiş. Şefika Hanım ise uzun süren tedaviler sonrası ancak tripod 


bastonuyla evin iginde hareket edebilecek kadar iyilesebilmis. Onlar, “Buna da şükür” diyor. Çünkü atlatılan büyük bir hastalıktır ve yardımla da olsa yürüyecek hale gelebilmesi bile büyük bir nimettir onlara göre ... 


Halbuki yolun başında her şey ne kadar da güzeldir. 
Uzaktan akraba olan iki genç, ailelerden biri pek istemese de evlenirler. Mutlu da olurlar. Yine sıkıntılar vardır ama sağlıkla, tevekkülle üstesinden gelirler her şeyin. 
Uzun yol şoförüdür Kazım Bey. Günlerce gider gelmez. 
Ama bu kısa süreli ayrılıklar daha çok bağlar onları birbirlerine. Çocukları olur, onları büyütürler, okuturlar ... 
Uzaklara gider sonra çocuklar. Derken torunlar dünyaya gelir ... Mutlulukları katlanır. Tek dertleri evlatların, torunların uzakta oluşudur. Ancak birtakım ailevi sıkıntılar onlara bambaşka bir imtihan kapısı açar. 


Şefika Hanım'ın İki Cümlesinden Biri Eşine Duyduğu Minnetten Dolayı “Allah Razı Olsun” Sözleri 


Bir gün Şefika Hanım'ın bedeni, yaşadığı sıkıntıları taşıyamaz olur. Üzüntü, felç olur bedende. Düşüp kalır, öylece. Eşi o gün bugündür bırakmaz onu. Namaza giderken bile başına bir hal gelmesin diye bir komşusuna emanet edip gider ve hastalık öncesi Şefika Hanım'ın yaptığı her işi kimselere bırakmadan kendisi yapmaya başlar. Evini görenler ne kadar temiz, düzenli, titiz olduğunu anlatırlar birbirlerine. Bir erkek için çok zor ve külfetli olan temizlik, bulaşık, çamaşırı büyük bir titizlikle yapmaya başlar Kazım Bey. Bir misafir geldiğinde hemen mutfağa girip ikram edecek bir şeyler yapmaya 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koyulur. Bunları yaparken hicbir zaman yüksünmemesi, şikâyetçi olmaması, şaka yollu da olsa bıkkınlık ifadesi kullanmaması eşinden aldığı, “Allah razı olsun” dualarıyla karşılık buluyor. Öyle ki Şefika Hanım'ın iki kelimesinden biri eşine duyduğu minnetten dolayı “Allah razı olsun” sözleri ... 


SIZE SIKLIK YAKISIR 


Necla Günay 

Bazı evliliklerde “nasılsa evlendim” mantığı Q güzel ve bakımlı olmayı bir kenara iter. Oysa esler evlenene kadar degil, sonrasında da birbirlerine karşı şık olmaya önem vermeli, sahip olduğu fiziki güzelliği korumalıdır. 


Beğenilmek, her insanın yaratılışında var olan bir duygu. Evlenmeye hazırlanan insanın muhatabında aradığı ilk şart, çoğu kez fiziki görünümdür. Her iki taraf da birbirine çekici olmanın yollarını dener. Bazı evliliklerde “nasılsa evlendim” mantığı güzel ve bakımlı olmayı bir kenara iter. Oysa eşler evlenene kadar değil, sonrasında da birbirlerine karşı şık olmaya önem vermeli, sahip olduğu fiziki güzelliği korumalıdır. Evlilik -istisnalar olsa da- karşılıklı beğeni ile oluştuğundan, eşlere bu özelliklerin kalıcı olması için gayret etmek düşer. 


Yıllar önce vakitsiz kapısını çaldığım hocamı gördüğümde şaşırmıştım. Üç çocuk annesi bu fedakâr insan, bulunduğu her ortamda sade ve mütevazi kıyafetleri tercih ederdi. O gün alışılmışın dışında şık gözüküyordu. Beni içeri davet ettikten sonra, hiç unutamadığım şu sözleri söyledi: “Şaşkınlığını anlıyorum kızım, eşimin eve geliş saati yaklaştı da o yüzden böyleyim. Onun iş yorgunluğunu hem sözlerimle hem de görüntümle rahatlatmalıyım. Çünkü eşlerimiz, bizi bakımlı ve çekici görmeye herkesten daha layıktır.” 


S97 


ggl 
2) 


Güzelliginizi Ahläkınızla Süsleyin 


Dünyanın en güzel süretine sahip olsanız da bir süre sonra ön plana çıkacak olan karakter ve ahlâki özelliktir. Güzel ahlâk Cenâb-ı Hakk'ın kullarına taktığı ilâhi bir ziynet. Resülullah sallallahu aleyhi vesellem], “Bir mümin güzel ahlâkı sayesinde, gündüz oruç tutup gece namaz kılanların derecesine ulaşır”* buyurur. Hiçbir güzellik ahlâkın önüne geçemez. Onun verdiği huzuru, gönül ülfetini başka yerde bulmanız zordur. Edeple, tevazuyla, saygıyla, anlayışla eşinizin yanında olduğunuzu göstermeniz, size aile saadetinin cennete uçuran kanatlarını takar. Bu konuda eşiyle yaşadığı bir anıyı Hamiyet Hanım'dan dinleyelim: 


“Bir akşam eve misafir davet eden kocam, biraz da işe geç kalma kaygısıyla bana akşama yapmam gerekenleri peş peşe emrivâki bir tonda sıralıyordu. Konuşma üslubuna içerlemiştim; bağırmasını göze alarak sesimi yükselttim ve, “Yavaş ol, ben senin kölen miyim?” 
dedim. Yüzümün şeklini görünce durdu gülümseyerek elimi tuttu, ‘Hayır canım, ben senin kölenim” dedi. Alttan alıp gururumu okşayınca kızgınlığım geçmiş, sevgim öne çıkmıştı. Akşam isteklerine eklemeler yaparak misafirlerimizi güzelce ağırladık, ikimiz de mutluyduk.” 


Temizlik Sandığınızdan daha Önemli Olabilir 


Tertipli, nezih ortamlarda bulunmayı herkes sever, işten yorgun gelen birini ferah bir ev ortamı kadar ne rahatlatabilir ki? Ayrıca kıyafetlerin düzen ve tertibine, kişisel temizliğe de dikkat edilmeli. Dişler düzenli fırça- 


9 Ebû Davud, Edeb 7: Tirmizî, Birr, 62. 


lanmalı, saglar taranmalı, esinizin yanında sık ve temiz olmaya özen göstermelisiniz. Ek olarak yüzünüze oturttuğunuz tatlı bir tebessüm eşinizdeki günün yorgunluğunu en aza indirmeye yardım edecektir. 


Uzun bir mücadele döneminden sonra sevdiği ile evlenen gence, “Mutlu musun?” diye sorduğumda şu karşılığı verdi: “Evet demeyi gerçekten isterdim ama hayır... Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Çok güzel bir eşim var; ancak ev işlerinde ihmalkär, daha açıkçası tembel. Özellikle temizlik hususunda, işten döndüğümde her yer, her yerde. Düzen diye bir şey yok. Hadi ben neyse, üç yaşındaki çocuğumuz da sefil büyüyor. 
Bir şeyler söylemek istesem, ‘Benimle evlen başka bir şey istemem, dememiş miydin?” diye lafı ağzıma tıkıyor. Keşke çok güzel olmasaydı da temiz ve derli toplu olsaydı. Bazan onu salondaki süs bitkisine benzetiyorum. Başa dönmek gibi bir şansım olsaydı; asla güzelliği ölçü almazdım.” 


Eşinizi Anlamaya Özen Gösterin 


Başkalarına gösterdiğiniz letafet ve anlayışı eşinizden esirgemeyin. Onu iyi tanımaya ve beklentilerine karşılık vermeye, sıkıntısı varsa dinlemeye, sorunlarına çözüm bulmaya çalışarak yanında olduğunuzu hissettirmelisiniz. Birbirleriyle ortak dil kurabilen çiftlerin başarılı evlilik yaptığını anlatan psikolog Fatma Güngör şunları söylüyor: “Beni hiç dinlemiyorsun diyen bir hanımefendi, ‘Beni dinlemene ihtiyacım var’ demeye çalışmaktadır. Ya da yaşadığı bir sorun karşısında susmayı tercih eden bir beyefendinin suskunluğu aslında, 'İlgine 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tesekkúr ederim ama benim yalniz kalmaya ihtiyacım var’ çağrısıdır. Burada eşlerden biri, diğerinin sözlerini ya da davranışlarını genellemeden, eleştirmeden, zihin okuma kaygısından uzak olarak değerlendirir ve samimi bir anlama çabası gösterirse diğer es bu durumu kabul görmüş ve anlaşılır hissedeceğinden paylaşıma açık olacak, birbirine karşı güven ve sevgileri artacaktır.” 


KARARLARINIZDA 
EŞİNİZLE İSTİŞARE 
YAPMAYI UNUTMAYIN 


Özlem Şahin Ekinci 

Kadınlar ayrıntılara önem verir, detaycı bir bakış açısıyla bir konuyu her yönüyle inceler, düşünür ve görüşlerini ayrıntılı olarak ifade eder. Erkekler de mantıksal yaklaşımlarla sonuca daha net ve hızlı bir şekilde ulaşır. 
Bu iki farklı bakış açısı bir araya geldiğinde eksikler tamam, kararlar isabetli olur. 


Evlilik akdi, ortak bir hayata kapı aralar. O zamana dek hayatı tek başına göğüsleyen bireyler eşlerini bularak yalnızlıktan kurtulurlar, iyi günde ve kötü günde herkesten önce birbirlerinin yanında olurlar. Hayatın getirdiği her türlü sıkıntı ve sevinci birlikte yaşar, bollukta varı paylaşır, darlıkta yoku göğüslerler. Evin dışındaki herkes, kapılar kapanınca dışarıda kalır. Akrabalar ve dostlar ancak ikinci derecede yakınında olabilir çiftlerin. Dünya hayatı denilen sınav salonunda günler birlikte karşılanır. 


Allah'ın [celle celaluha] yaratması her an ve sürekli olduğundan, her yeni gün hayatımıza farklılıklar, değişimler taşır. Eşler, ortak yaşamlarıyla ilgili kararlar vermek, seçimler yapmak zorunda kalırlar. Kararlarımız önümüze yeni sınav kâğıtları çıkarır. Yeni durumlarla imtihan ediliriz. Yeni bir işe başlamak, yeni bir eşya almak, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, çocuklarla ilgili kararlar ver- 


mek gerekebilir, işte bu karar alma süreçlerinde hayırlı ve isabetli sonuçlara ulaşmak için, eşlerin birbirleriyle ve işin ehli olan kişilere danışarak durumu istişare etmeleri gerekir. Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem], “İstisare eden, pişman olmaz” buyurmuşlardır. 


Kur'ân-ı Kerim'in Âl-i İmrân süresi 159. ve Şürâ süresi 38. âyetlerinde övülen istişare, bir mümin için önemli kararlarda hayata geçirilmesi zorunlu bir davranıştır. Resül-i Ekrem Efendimiz hayatının tüm dönemleri ve önemli süreçlerinde bu âyetlerin doğrultusunda hareket etmiş; ashabı ve eşleriyle istişarede bulunmuştur. 
Siyer, bu nebevi tavrın örnekleriyle doludur. 


Akıl Akıldan Üstündür 


“Kararımızın sonucu bizi mutlu ettiğinde bizimle mutlu olacak, yanlış bir kararla kendimizi zarara uğrattığımızda ilk nasibini alacak olan eşimiz, hayatımızdaki konumu sebebiyle kendisine danışılmayı ilk hak eden kişidir. Bu, hem İslâmi hem de insani bir haktır. Başta aile hayatımızı ilgilendiren konularda olmak üzere diğer alanlarla ilgili kararlarımızı verirken de eşimizin görüşlerini almak konuyu daha net bir şekilde, çeşitli yönleriyle görmemizi sağlar. Atalarımız, “Akıl akıldan üstündür” ve “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” diyerek bir bakıma istişarenin faziletine değinmişlerdir. 


Allah {celle celâluhüj, eşleri birbirleri için tamamlayıcı ve huzur kaynağı olarak yaratmıştır. Kadınlar ayrıntılara önem verirler, detaycı bir bakış açısıyla bir konuyu her yönüyle inceler, düşünür ve görüşlerini ayrıntılı olarak 


10 Heysemi, Mecmau'z-Zevâid, 2/280. 


ifade ederler. Erkekler de mantıksal yaklaşımlarla sonuca daha net ve hızlı bir şekilde ulaşırlar. Bu iki farklı bakış açısı bir araya geldiğinde eksikler tamam, kararlar isabetli olur. İstişare etmek aile içindeki iletişimi güçlendirir, eşler arasındaki dayanışma ve güven duygusunu geliştirir. Ayrıca, istişareye sünnet olması sebebiyle başvurma niyeti, insana sevap ve ibadet ecri kazandırır. 


Resülullah Efendimiz Önemli Meseleleri Eşleriyle İstişare Ederdi 


Ne yazık ki toplumumuzda yaygın olan davranış tarzı, kadınları küçümseme yönündedir. Câhiliye döneminin izlerini taşıyan bazı anlayışlara göre, kadının aklı bir şeye ermez. Birçok konuda eşleri ile istişarede bulunan ve makul bulduğu teklifleri hayata geçiren bir peygamberin ümmeti olarak eşlerimizle istişareye gereken önemi vermeliyiz. Peygamberimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem] tebliğinin ilk günlerindeki sıkıntılarını Hz. Hatice (radıyallahu anhä] validemizle nasıl paylaştığını ve birbirlerine nasıl destek olduklarını biliyoruz. Ayrıca Hudeybiye Antlaşması'nın sonuçlarına göre Kâbe'nin bir yıl sonra tavaf edilmesine üzülen sahabiler, Hz. Peygamber'in, “Kalkiniz, kurbanlıklarınızı kesip başlarınızı tıraş ediniz!” 
buyruğuna karşı çekimser davranmışlardır. Bunun üzerine Resül-i Ekrem, hanımı Hz. Ümmü Seleme [radıyallahu anhâ] ile istişare etmiş, onun tavsiyesiyle dışarı çıkmış, kimseyle konuşmadan ihramını giymiş, kurbanlık develerini kesmiş ve tıraş olmuştur. Bunu gören sahabiler de Peygamber Efendimiz'in yaptığını yapmış, kurbanlıklarını kesip, tıraş olmuşlardır. 


11 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 4/326. 
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Sorunlarımızı Uzerini Örterek Degil, Konuşarak Çözmeliyiz 


Özellikle sert mizaçlı erkeklerin hanımları, genellikle eşlerinden gizli saklı işler yapmayı alışkanlık haline getirebiliyorlar. Ancak her şartta eşimizi yumuşatarak, iletişim kurmaya çabalayarak düşüncelerimizi paylaşıma açmalıyız. İletişim yeteneklerini geliştiren hanımlar, emeklerinin karşılığını mutlu bir aile hayatı olarak alırlar. 
Eşimizden gizli saklı işlere kalkışırsak, açığa çıktığında aramızda telafisi zor olan güven sorunları yaşanır. Hem zaten bu, mümin bir kadın için helâl sınırlarının dışında bir davranıştır. 


Evlilik hayatımızda huzurlu ve mutlu olmak istiyorsak; birbirine danışan, güvenen, şeffaf ve iletişime açık bireyler olmalıyız. Sorunlarımızı üzerini örterek değil, konuşarak çözmeliyiz. Üzeri örtülmüş, geçmiş gitmiş gibi görünen sorunlar, uzun vadede sevgiyi ve saygıyı yok etmeye muktedir olabilir. 


Sorunları 


EVLİLİKTE 
MUTLULUĞU ENGELLEYEN 
HALLERE DİKKAT 


Aysun Özpolat 

Çoğu zaman göz ardı ettiğimiz ayrıntılar da N mutlulugumuza mani olabiliyor. Güler yüzlü olmamaktan, şaka ve eleştiride abartıya kaçmaya dek pek çok davranışımız ilişkiyi olumsuz yönde etkileyebiliyor. 


Bir arada mutlu ve huzurlu olmak için yuva kurmuş, çocukları olan eşlerin iyi geçinmeye dolayısıyla birbirlerine saygı ve sevgi göstermeye daha çok ihtiyaçları var. 
Bir erkeğin iş hayatında başarılı olmasının eşinin ona desteği ile yakından ilgisi bulunmakta. Kadının iyi bir aşçı olmasından çok, hoş ve güzel davranışlarıyla kocasına güven duygusu verip vermediği önemlidir. Evin hanımı, beyine karşı memnuniyetini belirtiyorsa erkeğe güven gelir. Erkek kendince, “Eğer beni beğeniyorsa, gerçekten iyi bir kişiyim” diye düşünmeye başlar. Ancak adam eve döndüğünde sürekli şikâyetçi olan ve azarlayan bir eşle karşılaştığında hayattaki zorluklarla mücadele hevesi kaybolacaktır. 


Aynı şekilde, erkeğin davranışları da kadının dünyasında olumlu ya da olumsuz hemen yansımasını bulur. 
Mesela kocasından devamlı duyduğu tatminsizlik sözleri kadını etkiler ve kendinden şüphelenmeye, güveni azalmaya başlar. Sürekli olumsuzu öne çıkaran bir erkek zamanla karısının motivasyonunu sıfıra indirir. Yahut da kadın, ev işleri, çocuklarla ilgilenme ve akrabaya gösterilen muamelede eşine olan tepkisini ortaya koyarcasına olumsuz tutumlar geliştirir. 


Halbuki eşini yüceltici davranan kişiler, ona “kendine güven duygusu” aşılamakla kalmaz, aynı zamanda onun insanlara karşı nezaket dolu ve iyi geçim içinde olmasını sağlar. Daha düşünceli ve anlayışlı hale gelmesini teşvik etmiş olur. Bu nedenle eşimizle olan ilişkimizde daha itinalı davranmaya, mutluluğumuza mani olacak eksik yönlerimizi tamamlamaya çalışmalıyız. Evlilik kurumunda mutlu olmayı engelleyen bazı halleri ve bu durumlarda alınacak tedbirleri Doç. Dr. Sefa Saygılı şöyle sıralıyor: 


Şakaya Dikkat! 


Mutluluğumuza engel olan hallerden biri şaka yapmada dozun kaçırılmasıdır. Şakanın alaycılık boyutuna geçmesi çok kırıcıdır. Çünkü alaycılığın bünyesinde her zaman acımasız bir yan bulunur ve diğer insana kendisini küçülmüş hissettirmeyi hedefler. Çoğu zaman insanlar yakın arkadaşları tarafından bile yapılsa bu tür şakalara maruz kalmaktan hoşlanmazlar. 


Tebessüm Önemli 


Aslında eşler arasındaki iletişimin temeli erkek eve girerken atılır. Erkek muhakkak tebessümle içeri adımını atmalı ve selâm vererek hal hatır sormalıdır. Kadın da onu yine kapıda tebessümle karşılamalı ve gününün nasıl geçtiğini merak etmelidir. Tebessümün ifade ettiği 


seylerden biri, “Senden hoslandım, sana dostlukla yaklasıyorum” mesajıdır. Tebessümün igten olması gerekir. 


Ya Elestiri Gerekiyorsa? 


Insanların birbirlerine her zaman övgü dolu sözler sarfetmesi mümkün değildir. Bazan eleştiri de gerekebilir. Bunun için dikkat edilecek bazı önemli noktalar vardır: . 


- Elestiri baskalarinin yaninda yapilmamalidir. 


- Eleştiriye gönül alıcı bir söz veya iltifattan sonra başlanmalıdır. 


- Eleştiriyi şahsi olmaktan uzak tutmalı, kişiyi değil davranışı eleştirmelidir. 


- Emretme yerine istemelidir. “Şunu düzeltir misin?” demek, “Bunu tekrar yap, olmamış!” demekten daha etkilidir. 


Eşine İlgiyi Esirgememeli 


Özellikle kadınlar kocalarının ilgisizliğinden çok yakınırlar. Evde yapılan bir değişikliği veya kıyafetindeki bir yeniliği erkeğin farketmesi gerekir. Yoksa eşi kırılacaktır. 


Ekonomik ve Fiziki Durum 


Mutlulukla ekonomik gelir seviyesi arasındaki bağlanti sık sık tartışılan bir konudur. Para rahatlatır ama mutlu etmez. Çünkü para ve zenginlik tıpkı sağlıklı olmak gibi çok çabuk alışılan bir durumdur. Asgari ihtiyaçlar karşı- 


i 109 


110 


Kr 


landıkça, ortaya çıkan yenilerinin peşine düşülür ve bu zincirleme sürüp gider. Unutmayalım ki mutluluk istediğimizi elde etmek değil, elde ettiğimizde mutlu olabilmeyi öğrenebilme yeteneğidir. Çelişkili zannedilse de başına büyük bir felaket gelen insanlar bile mutlu olabilirler. 
Mesela felç geçiren bir insanın hayatının geri kalan kısmını çok mutsuz geçirmesi gerekmez. Böyle bir olaydan bir süre sonra hastanın acısı, öfkesi yerini yavaş yavaş mutluluk duygularına bırakır ve onlar da kendilerini diğer insanlardan daha az mutlu hissetmezler. 


Mutluluk İçin Aktif Olmalı 


Mutlu insanlar incelendiğinde görülecektir ki aktif kişilerdir. Meşguliyetleriyle o kadar ilgilidirler ki çoğu defa dinlenmeyi bile unuturlar. Ama bu, eşleri ve çocuklarıyla ilgilenmelerini engellemez. Böyle insanlar mutluluğu aramazlar, ancak ellerindekilerle mutlu olmaya çalışırlar. 
Büyük hedefleri olsa bile küçük şeylerle mutlu olabilirler. 


Mutluluk İçin Kadınlara Sorular 


- Kocanızın iş hayatına el atmaktan kaçınmaya dikkat ediyor musunuz? Bir şeyleri tenkit etmekten ve ara sıra eve geç gelmesini, saatlerini istediği gibi kullanmasını beğenmemekten kaçınıyor musunuz? 

- Ev hayatının tatlı ve cazip olmasını temin ediyor musunuz? 

- Eşinize yemek sofrasında yeni ve güzel yemekler koyarak, onu memnun ediyor musunuz? 

- Kocanızın ilgi ve meraklarıyla ilgilenerek, o konularda kendinizi geliştirerek sohbet mevzularınızın artmasına çalışıyor musunuz? 

- Kocanızın annesiyle ve akrabalarıyla iyi geçiniyor musunuz? 

- Eşinizin mali durumunu kavrayarak, iyi veya kötü zamanlarında neşesini kaybetmeden, her vaziyete uygun bir yol takip ediyor musunuz? Onu kendisinden daha zengin kişilerle kıyaslamaktan çekiniyor musunuz? 
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Mutluluk İçin Erkeklere Sorular 


- Hanımınıza arada bir hediye alarak güzel sürprizler yapıyor, ona karşı sevgi ve saygınızı gösteriyor musunuz? 

- Karınızı başkalarının yanında tenkit etmekten çekiniyor musunuz? 

- Ev masrafları haricinde istediği gibi kullanmak üzere ona ayrıca para veriyor musunuz? 

- Karınızın ev işlerini anneniz ya da başka bir akrabanızın faaliyetleri ile mukayese ederek onu kötülediğiniz oluyor mu? 

- Eşinizi methetmek, onu beğendiğinizi göstermek için elinize geçen fırsatları değerlendiriyor musunuz? 

- Evi temizlemek, elbiselerinizi ütülemek gibi hizmetler yüzünden eşinize teşekkür ediyor musunuz? 


GERGINLIKLER 
BASLADIGINDA 


Neslihan Beyhan 

Zıt kutuplar birbirini çeker prensibi ile eşlerin birbirlerinin tersi olan özellikleri ilk etapta cazip gelir. Fakat zamanla kişiler eşlerinin 

de kendileri gibi olması beklentisini taşır ve çoğunlukla bunu başarıncaya kadar eşini değiştirme çabasından vazgeçmez. 


Gerek düğün öncesi tanışma ve nişanlılık döneminde gerekse evliliğin ilk günlerinde eşler birbirlerini kanatsız melek gibi görme eğilimindedir. Asla yanlış yapmayan, her zaman anlayışlı, sürekli olumlu yaklaşım ve sözlerle gönlünüzü alan, sizi ne kadar çok beğendiğini her fırsatta tekrar eden, konuşmasındaki aksamalari, dış görünüsündeki farklılıkları dahi ona ait güzellik olarak gördüğünüz eşiniz size birden kötü görünmeye başlayabilir. 


Şimdi nedense hep sizi eleştiriyordur, konuşması aslında sinir bozucudur. İlk başlarda beğendiğiniz zaafları can sıkıcı hale gelmeye başlamıştır. Ne yazık ki evliliklerin önemli bir kısmında, gözlerdeki büyülü perdenin kalkmasının ardından bu duygular yaşanır. Burada önemli olan yaşanılan olumsuz haller değil, hissetmeye başladığınız bu duyguları kontrolsüz bırakmanızdır. 


Şeytanın en çok hırs gösterdiği kötülüklerden biri de eşlerin arasını bozmak ve onları birbirlerinden uzaklaştırmak, aralarını soğutmaktır. Kendi duygularınızın ve yaşanılan bu doğal sürecin farkında olduğunuz sürece, hissettikleriniz sadece o döneme ait geçici duygular olarak kalacaktır. 


Zıt kutuplar birbirini çeker prensibi ile eşlerin birbirlerinin tersi olan özellikleri ilk etapta cazip gelir. Fakat zamanla kişiler eşlerinin de kendileri gibi olması beklentisini taşır ve çoğunlukla bunu başarıncaya kadar eşini değiştirme çabasından vazgeçmez. Kendi ölçülerine uygun hazırladığı hayat standartlarına eşini de birebir uydurmaya uğraşır. Değiştirilmeye çalışılan eş doğal olarak tepki verir ve evlilikte sıkıntılar baş gösterir. Çiftlerin birbirlerini değiştirme çabası, “Eşim beni her halimle, olduğum gibi beğenmiş evlenmişti. Şimdi sevmiyor mu?” duyguları uyandırabilir ve olumsuzluk çiftlerin ikisini de etkisi altına alır. 


Eğer böyle bir sürece girdiyseniz aşağıdaki önerileri dikkate alın: 


1. Depresyonda Olabilirsiniz 


Depresyona girmiş ve her şeye sinirlenir hale gelmiş olabilirsiniz. Tahammül eşiğiniz düşükse, yaşama sevinciniz yoksa veya azalmışsa, her şeye tepki veriyorsanız depresyon ihtimalini göz önünde bulundurabilirsiniz. Bu tarz olumsuz ruh halinin belirtileri depresyonda olduğunuzun göstergesi olabilir. Kendinizi rahatlatamıyorsanız ve durumunuz her geçen gün kötüye gidiyorsa bir an önce uzman desteği almanız gerekir. 


2. Onu Her Seyiyle Kabul Ettiginiz 
Dönemi Hatırlayın 


Eşinizle ilk günlerinizi ve yaşadığınız güzel anıları hatirlayin. Şu anda size sinir bozucu gelen pek çok şeyin o dönemde gözünüze hiç de o kadar batmadığını anımsayın. Ona karşı olumsuz bir ruh haline girdiğinizde kendi kendinize, “Hayat arkadaşımı her şeyi ile kabul ediyor ve onu her haliyle seviyorum” cümlesini tekrar edin. Aranızdaki muhabbetin artması için dua etmeyi ihmal etmeyin. 


3. Olumlu Özelliklerini Olumsuzlarla Eşleştirin 


Eşinize baktığınızda ondaki olumsuz şeyler ilgi odağınız olmaya başladığında zihninizde hayat arkadaşınızın olumlu özelliklerini canlandırın. Olumsuzların yanına olumluları yerleştirerek duygularınızı kontrol altına almaya çalışın. Örneğin dağınık olduğu için sinirleniyorsunuz ancak çok iyi bir eş olduğu için şükrediyorsunuz. Böylelikle bir hoşa giden davranış diğer hoşa gitmeyen davranışı dengeleyip sinirlerinizi altüst edemeyecek. Sevgili Peygamberimiz [sallallahu aleyhi vesellem), “Bir kimse hanımına kin beslemesin. Onun bir huyunu beğenmezse, bir başka huyunu beğenir”? buyurarak olumlu davranışlara odaklanmanın eşleri rahatlatacağını ve birbirlerine duydukları muhabbeti artıracağını haber veriyor. 


4. Sinirli Olduğunuzda Susmayı Tercih Edin 


Eşinizle ilgili olumsuz düşünceler zihninizi fazla meşgul ettiğinde asla onunla konuşup gönlünü incitmeyin. 


12 Müslim, Rada‘, 18. 
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Mutlaka konuşmanız gereken şeyler olduğunu düsünüyorsanız, ikiniz de daha güzel duyguların etkisi altında iken ve kendi dünyanızı yansıtacak şekilde düşüncenizi belirtin. Çünkü bu duyguların sorumlusu eşiniz değil sizsiniz. Fakat onun yapabileceği davranış konusunda beklentinizi de iletişim kurallarına dikkat ederek konuşun. Evlilikte incir çekirdeğini doldurmayan nedenlerle yapılmış kavgalar genellikle böyle başlar. 


5. Kendinizdeki Eksiklikleri Unutmayın 


Sizin de bir beşer olduğunuzu ve hatalarla iç içe yaşadığınızı hatırınızdan çıkarmayın. Belki de eşiniz sizi çok sevdiğinden yanlışlarınızı yüzünüze vurmuyor ve sizi her şeyinizle kabul ettiğinden hoş olmayan tutumlarınıza göz yumuyordur. Onun bu hoş yaklaşımı sizde kendini beğenme, eş ilgisinden şımarma gibi durumlara neden oluyorsa sakin bir şekilde zihninizden geçenleri tahlil edin ve duygularınızın analizini yaparak adaletli olmaya özen gösterin. Eşinizin can sıkıcı bir alışkanlığına karşılık kendinizde bir tanesini bulmaya odaklanın. 


6. Pire İçin Yorgan Yakmayın 


Eşinizde farkettiğiniz zaafların daha kötüsüne sahip olan insanları düşünün. Böylelikle bazan küçücük davranışları nasıl da abarttığımızı daha iyi farkedersiniz. 


7. Tepkilerinizi Yumuşatmaya Çalışın 


Bir kâğıt alın ve buraya eşinizde görüp rahatsız olduğunuz davranış ya da alışkanlıkları yazın. Tırnak yeme, 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ışıkları açık unutma ... Bunlar karşısında tepkilerinizi nasıl değiştirebileceğinizi düşünün. Musluğu her açık unuttuğunda ona bağırmak yerine güzel şeyler mırıldanmayı, dua etmeyi deneyin. Diş macununu her şeye rağmen ortasında sıkıyor, kirli çoraplarını tüm uyarılarınızın ardından temiz çamaşırların arasına karıştırmaya devam ediyorsa onu böyle de yani zaaflarıyla da çok sevdiğinizi düşünün ve daha geniş, hoşgörülü olmaya çalışın. Ama pes etmeyin ve incitmeden yapacağınız tatlı uyarıların yıllar sonra dahi olsa karşılık bulacağına inanın. 


Sonuç olarak, ömür boyu devam eden iyi bir evliliğin, her gün gelişen bir “birliktelikten geçtiğini, yani bir olmak anlamına geldiğini unutmayın. Evlilik aynı dalı paylaşmak, aynı yuvanın zahmetlerini birlikte çekmek ve bu zahmetleri eşlerin birbirlerine daha kolay hale getirmesidir. 


Evlilik asla eşlerin rekabet edecekleri, birbirlerine güç gösterisinde bulunacakları, eksik arama vb. kötü duyguların canlanacağı bir ilişki değildir. Böyle düşüncelerle yola çıkanların zamanla içlerindeki yanlış niyeti davranışlarına da yansıtarak eşleriyle sorun yaşamaları kaçınılmazdır. 


Evliliğin, hayatı anne baba ve varsa çocuklar olarak birlikte mutlu ve huzurlu yaşamak için sunulan ilâhi bir emanet olduğunu unutmayalım. Kötü halleri iyi hallerle değiştirmeye özenerek emaneti sahibine güzelce ulaştıralım. 


KISKANCLIGIN DOZUNU 
KACIRMAYIN HUZURUNUZDAN 
OLMAYIN 


Ayzıt Uluat 

A Yerinde kıskançlık bir tutkal görevi görüp eşleri birbirine bağlar, ilişkiyi diri tutar. Ancak yerinde olmayan, abartılı kıskançlıklar evliliğin günden güne içini oyarak yıkılmasına neden olur. 


Kıskançlık ... Üzerine onlarca tanım yapılabilecek, onca örnek sunulabilecek bir kavram, herkesin az çok yaşadığı/taşıdığı bir his. Kıskançlık hayatımızdaki tüm ikili ilişkilerde olabildiği gibi evlilikte de karşımıza çıkan ve dozu tutturulamadığı vakit problem yaşamamıza neden olabilecek bir duygu. “Seven kıskanır” düsturunu dilimize pelesenk eden bir toplum olsak da sevenin ne kadar kıskanması gerektiği hususunda dikkatli davranmamız gerekiyor. Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın söylediği gibi yerinde kıskançlık bir tutkal görevi görüp eşleri birbirine bağlar, ilişkiyi diri tutar. Ancak yerinde olmayan, abartılı kıskançlıklar evliliğin günden güne içini oyarak yıkılmasına neden olur. Kıskanılmak çoğu insanın hoşuna gider, fakat hayatı olumsuz etkileyecek, hastalık boyutundaki kıskançlıklar tarafları mutsuz eder ve zamanla eşleri de tüketir, evlilikleri de. 
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Yerinde ve Ölçülü Kiskancliklar 
Aşkı Kuvvetlendirir 


Olumlu bulunan kıskançlıkların kökenine inildiğinde evliliğin temeli sayılabilecek duyguların bir uzantısı olduğu görülür; sahiplenme duygusu, sevgi ve aşk gibi ... 
Eşler mahremini, kendisine ait olanı dış dünyadan korumak amacıyla kıskançlıklar yaşayabilir, dolayısıyla koruyucu tutum ve davranışlarda bulunabilirler. Bu durum her ne kadar bazan kısıtlamalara neden olsa da eşler, kıskanılmayı sahiplenmenin bir göstergesi olarak gördükleri için hallerinden hoşnut olurlar. 


Kimi zaman kıskançlık iltifat yerini alır kıskanılan eşin zihninde. Çünkü kıskançlığın temeli “seni seviyorum”dur. Bu kıskançlıklar ilişkiye zarar vermez hatta eşler arasındaki bağları kuvvetlendirir. Beylerden, hanımlardan ara sıra duyarız, “Eşim beni kıskanmasaydı beni sevmediğini düşünebilirdim” diye. 

Kıskanmak sevginin alametidir ve olması gereken bir durumdur. M. Saki Erol, Aile Saadeti adlı kitabında evlilikte kıskançlıkların harama giden yolu tıkamasından şöyle bahsediyor: “Kıskançlık yerinde, gereğinde ve ayarında olursa tehlikelere karşı emniyet olur. Ancak sebepsiz, gereksiz, delilsiz ve boş vesveseden kaynaklanan kıskançlık ise ‘afet’ olur. Kadını erkeğinden soğutur, yuvanın tadını bozar. Buna dikkat etmelidir.” 


Hastalık Derecesindeki Kıskançlıklar Evliliği Kemirir 


Evliliğe fayda yerine zarar veren kıskançlıklar; özgüven eksikliğinden, muhataba tutku derecesinde bağlan- 


maktan, karsıdakini kaybetme korkusundan kaynaklanır. Uzmanlar bu kıskançlıkları hastalık olarak kabul ediyor ve tedavi edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Bu kıskançlıklar ilişkiye zarar vererek eşlerin birbirlerinden soğumasına, evliliklerin huzursuz ve kavgalı ortamlarda sürdürülmesine ve zaman zaman şiddet uygulanmasına neden olur. Çoğu zaman kuşkulardan ve kurgulardan ibarettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem], “Muhakkak ki yüce Allah bazı kıskançlıkları sever, bazı kıskançlıklara da buğzeder. Sevdiği kıskançlık kocanın bir şüphe neticesinde hanımını kıskanmasıdır. Sevmediği kıskançlık ise ortada herhangi bir şüphe ve leke olmadığı halde kocanın ailesini kiskanmasidir”* diyerek şüphe olmadığı halde ailesinin huzurunu kaçıranlara kıskançlıklarının yersiz olduğunu bildirmiştir. 


Böyle bir kıskançlığı yaşayan eş kendinde sınır tanımaz; şüpheci ve kalp kırıcıdır. Dışarıda eşini bir çember içine alarak herkesten korumaya çalışır. Kendinin olmadığı yerde eşinin olmaması gerektiğini düşünerek onu engellemeye çalışır. Eşinin gittiği yerlere, konuştuğu insanlara karşı aşırı titiz ve dikkatlidir. Bu kıskançlıkların yaşandığı evlilikler zamanla kısıtlamalardan ibaret bir hal almaya başlar. İlişkide, “Oraya gitme! Ne gerek var orada gezmeye?”, “Sen arkadaşlarına gitme, söyle onlar bize gelsinler”, “Neden bu kadar geç kaldın?”, “Kimle konuşuyordun?” gibi sözler can sıkıcı boyuta ulaşmıştır ve eşler yavaş yavaş tükenmeye başlamıştır. 


Psikolog Yasemin Yalçın Aktosun bu tarz kişilerde kıskançlık duygusunu âdeta marazi bir hal aldığını belirterek, kıskançlığı had safhada yaşayanları şöyle anlatı- 


13 Ebü Davud, Cihâd, 114; Nesâi, Zekât, 66. 
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yor: “Kimi kisilerde bu kıskanglıklar son derece ilerleyerek âdeta bir paranoya halini alır. Kıskanan kişi geçmek bilmez şüpheler içindedir, sürekli olarak tedirgin ve sinirli bir biçimde eşini takip eder. Öyle ki kimileri evden çıkarken koltuktaki minderi inceleyip, döndüklerinde, ‘Bu minderin yeri değişmiş. Kim geldi?” diye sorarlar ve bu tarz sorularla eşlerini bezdirirler. Bu kıskançlıklar evliliklere zarar verir.” 


Kıskanan Eş Ne Yapmalı? 


Öncelikle kişi yaşadığı şiddetli kıskançlık duygusunu ve bu duygunun yoğunluğuyla yaşadığı/yaşattığı sıkıntıları kabul etmeli. 


Kıskanan eş, neden böyle hissettiği konusunda kendini ölçüp tartmalı. “Gerçekten kıskanacak somut bir durum var mı?” diye iyi düşünmeli. Eğer kıskançlığı kuruntudan ibaretse duygularını kontrol altına almalı. 


Baskıcı ve zorlayıcı tavırlar eşi yıpratmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Sadakati perçinlemenin tek yolu sevgi ve saygıdır. Bu durumda kıskanan, öfkeli tavırlarindan vazgeçip eşine sevgi ile yaklaşmalı. 


Kişi gereksiz kıskançlıklarını kontrol altına alamıyorsa, hem kendi hem eşi hem de evliliği zarar görmeye başlamışsa uzmanlardan yardım almalı. 


Kıskanılan Eş Ne Yapmalı? 
Aşırı kıskançlıklar karşısında huzuru bozulan eşe ilk olarak “sabırlı olması” tavsiye edilir. Aşırı kıskançlık karsısında sabırlı davranarak esinin bu durumdan kurtulabilmesi için ona yardımcı olmalıdır. Kıskanılan es, çıkan kıskançlık tartışmalarında sabırlı olmayıp tepkisini kontrolsüzce gösterirse tartışmaların daha da büyümesine neden olur. 


Kıskanılan eş kendisine yöneltilen sorulara net ve emin biçimde cevap vermelidir. 


Eşini sevdiğini her daim belli etmelidir. 


Eşinin sakin bir anında aşırı kıskançlıkların kendisini rahatsız ettiğini ve yaşadığı olumsuzlukları eşine anlatmalıdır. 


Gerekiyorsa eşinin uzmandan destek alması konusunda ona telkinde bulunmalıdır. 


N 


Othello Sendromu 


Shakespeare'in tiyatro oyunu Othello'dan ilhamla “Othello sendromu” olarak adlandırılan patolojik kıskançlık hastalığı, ABD'de yapılan bir araştırmaya göre evliliklerin yüzde 50'sinde sorunlara ve eşlerin mutsuz olmasına, yüzde 10'unda ise kıskançlık krizlerinin şiddete sebep olmasına yol açıyor. Bu yüzden kıskançlığa neden olan durumları iyi ölçüp tartıp kontrollü davranmak gerekir. 


Shakespeare bundan yaklaşık olarak 500 yıl önce ünlü oyunu Othello'da kıskançlığın varabileceği ürkütücü boyutları insanlara göstermek istemişti. Güçlü, akıllı, soylu Othello ile Desdomona arasındaki büyük aşkın kıskançlık yüzünden zamanla nasıl bittiğini anlatan oyun şöyle özetlenebilir: Othello karısına bir mendil hediye eder. Desdomona bu mendili kaybeder ve mendil kötü fikirli üçüncü kişilerin eline geçer. Üçüncü kişiler kötü planlar yaparak Othello’nun, karısının onu aldattığını düşünmesini sağlarlar. Kıskançlık ateşiyle yanıp tutuşan Othello eşini öldürür. Ancak kısa zaman sonra olayın aslı ve Desdomona'nın masum olduğu ortaya çıkar. ve Othello pişmanlıkla kendini de öldürür. 


Neyin Var Yâ Âişe? 


Hz. Âişe validemiz [radıyallahu anhâ] anlatıyor: “Resülullah bir gece yanımdan çıktı. Onu diğer hanımlarının yanına gittiğini zannederek kıskandım. Halim kıskançlık nedeniyle değişti. Allah Resülü yanıma döndüğünde bendeki değişikliği farketti ve, ‘Neyin var Âişe? Yoksa kıskandın mı?” 
diye sordu. Ben de, 'Benim gibi güzel bir kadın senin gibi birini tabii ki kıskanır? dedim. O zaman Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem], “Anlaşılan sana şeytan gelmis!’ dedi. Ben, ‘Ey Allah'ın resülü, benimle birlikte şeytan var mıdır?” diye sordum. Hz. 
Peygamber, ‘Evet vardır” buyurdu.”'* 


14 Müslim, Münäfikün, 70 (nr. 2815); Nesâi, İşretü'n-Nisâ, 
4 (nr. 7, 72). 
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ZAMAN GEÇTİKÇE 
DUYGUSALLIK 
BİTMESİN 


Necla Günay 

Duygusal iletişimin kuvvet bulduğu evlilikler, öteler âlemine de temel atar. Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem) eşiyle vakit geçirmenin, eşinin ağzına bir lokma vermenin bile sadaka yerine geçtiğini buyururken eşler arası diyaloğun önemine işaret eder. 


Nişanlılık zamanında ve evliliğin ilk günlerinde duygusal iletişim çok iyi giderken ilerleyen yıllarda, “Artık eskisi gibi olamıyoruz” şikâyetleri başlıyor ve genişleyerek devam ediyor. “Evliliğimin ilk günlerinde olduğu gibi eşim bana değer vermiyor, beni anlamıyor, eskisi gibi bir araya gelip konuşamıyoruz, artık onun benden daha önemli meşgaleleri var. Eve geç geliyor; gelince vaktini televizyon veya bilgisayar karşısında geçiriyor. Bazan konuştuğumuz kelimeler bile çok sınırlı; evde iki yabancı gibiyiz” diyen eşler duygusal iletişimlerinin zamanla azaldığına vurgu yapıyorlar. 


Problemler Bir Günde Oluşmaz 


Konuşmanın sadece duyguların bir yansıması olduğunu söyleyen evlilik psikoterapisti Doç. Dr. Armağan Samancı, duygusal olarak iyi anlaşan çiftlerin konuşmalarının az ya da çok oluşunun farketmeyeceğini belirtiyor. Evlilikteki problemlerin bir günde oluşmadığına dikkat çeken Samancı, en başından beri tarafların kendilerine ait olumlu ve olumsuz yönlerini ilişkiyle birlikte geliştirdiklerini anlatıyor: “İlişkide çıkabilecek problemlerin oluşumunu farketmek, büyümesine izin vermemek ve çözümü için hep adım atmak gerekir, iki ayrı insanın yan yana gelmesi kendi içinde uyumsuzluklar, tartışmalar oluşturabiliyor ancak bunlar göz ardı edilip halının altına süpürülmediği sürece çok da önemli sayılmaz. 
Yeter ki ciddiye alınıp çözülmeye çalışılsın.” 


Her Ortamda Saygıya Ağırlık Verilmeli 


Evlilikte hayatı paylaşmanın yanı sıra duygu ve düşünceleri de paylaşarak eşlerin birbirlerine her fırsatta değer verdiklerini göstermesi yuvanın temellerini sağlamlaştıran, duyguları tazeleyen önemli bir etken. İş hayatı ne kadar yoğun olsa da erkek karısının beklentisine cevap vermek için gayret etmeli. Kadın da çalışıyorsa iş dönüşü, çalışmıyorsa ev işlerinden yorgunluk ve bezginlik ifadesi göstermekten kaçınarak eşine sevgi ve saygısını göstermeli. Duygusal iletişimin kuvvet bulduğu evlilikler, öteler âlemine de temel atar. Resülullah Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] eşiyle vakit geçirmenin, eşinin ağzına bir lokma vermenin bile sadaka yerine geçtiğini buyururken eşler arası diyaloğun önemine işaret eder. 


Evlilik Nişanlılıktaki Üslupla Devam Etmeli 


İletişim uzmanı ilahiyatçı yazar Selman Kuzu ise evliliğin nişanlılık dönemindeki gibi devam etmesi gerekti- 


ğini belirtiyor ve ekliyor: “Erkek kadını veya kadın erkeği anlamaya çalışmıyorsa iletişimden söz etmek mümkün değildir. Burada eşlerin birbirini anlamaları sadece söylenen sözleri anlamak değildir. Sözün arkasındaki duyguların, düşüncelerin anlaşılması, tasavvur edilmesi gerekir. Gerçek anlamda samimiyetle eşler karşılıklı konuşuyor, birbirlerini dinliyor, anlıyorsa o zaman sağlıklı bir iletişim var demektir.” 


Eşlerin anlaşamadıkları meselelerde konuşurken nefislerini, kendi çıkarlarını bir kenara iterek hakikatin sözcüsü olmaları gerektiğinin altını çizen Kuzu, şöyle devam ediyor: “Konuşurken hakaret etmek asla iletişim değildir. Sözün de bir edebi vardır. Sözün tesir etmesi için kalpten çıkması gerekir.” 


Peygamberimiz, eşler arasında tartışma olduğu vakit bu tartışmayı sona erdiren eşe Allah'ın cennetten bir köşk vereceğini belirtiyor. Bütün meseleler istişare ve müzakere ile çözülebilir. Konuşurken öfke mutlaka kontrol altına alınmalı, evlilik nişanlılıktaki üslupla devam etmelidir. 


Sahip Olunanlarla Yetinmesini Bilmeli 


Farklılıkları olumsuz görmek evliliği işkenceye çevirmek için yeterli bir sebep. Sonuçta herkesin eksik ve kusurlu bir yanı olduğunu kabul etmeliyiz. Sahip olduklarıyla yetinmenin tadına vararak, yuvasını Resül-i Ekrem Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem] övdüğü saadet bahçesine çevirmenin gayretine düşen, olumsuzluklardan hayırlar çıkarmayı başaranlara ne mutlu... 
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ÖMÜR DEDIGIMIZ SEY KÜSECEK 
KADAR COK MU? 


Rümeysa Durak 

N Bazan sesler yükselirken bazan da yuvada derin bir sessizlik hüküm sürüyor. Evet, maalesef eşler de birbirine küsebiliyor! Aradaki muhabbet yerini sükünete terkediyor ... 


Sabah uyandığımızda başlıyoruz konuşmaya. Yolda karşılaştığımız bir komşuyla hasbihal ediyor, iş yerinde arkadaşımızla dünün kritiğini yapıyoruz. Evdeysek eğer gün içinde, bu sefer de bir yakınımızı arıyor, halini hatırını soruyoruz. Velhasıl çok da olsa az da olsa birkaç kelâm ediyor, iki lafın belini kırıyoruz muhakkak. 


Bize anlatılan ile kendimizi değerli hissediyor, paylaşılanın aradaki muhabbete bir köprü niteliği taşıdığını idrak ediyoruz. Bu sebeple belki de en çok eşimizin bizimle konuşmasını istiyoruz. Çünkü evlilikte aynı evden çok daha öte oluyor paylaşılanlar. Allah rızasını gözeterek bu yola çıkanlar, çoğu zaman dünya hayatını bir vesile bilip ahiret yurduna hazırlık için bir yastığa baş koyuyorlar. Evlilikte “esas” olan bilinci idrak ederek iki cihanı da kendilerine “cennet” etme kaygısı ile iyi günde kötü günde birbirlerine yâren oluyorlar. Ama bazan öyle zamanlar geliyor ki eşlerin arasındaki ipler de geriliyor. Bazan sesler yükselirken bazan da yuvada derin bir sessizlik hüküm sürüyor. Evet, maalesef eşler de birbirine küsebiliyor! Aradaki muhabbet yerini huzursuz edici bir sükünete terkediyor ... 
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Sana Bir Mesaj Veriyorum: Küsüyorum! 


Halläc-ı Mansür’un dediği gibi, “Bizi düşmanın attığı taş değil, dostun attığı gül yaralar.” Evet, bir başkasının, belki en yakın arkadaşın, kardeşin, dostun küslüğü çekilebilir olurken eşimizin bize küsmesi tahammül edilemez oluyor. Aklımızda onlarca soru, kimi zaman bir an önce küslüğü ortadan kaldırma telaşına kapılırken bazan da kendi kabuğumuza çekilip küslüğe küslük ile cevap verebiliyoruz. Sonucu her ne olursa olsun aklımıza gelen ilk şey ise eşimizin bize küserek aramızdaki iletişimi kopardığı, tüm kapıları kapattığı oluyor. Halbuki biraz düşününce daha önemli bir gerçek çıkıyor karşımıza: Küsmek iletişimi koparmak gibi görünse de temelinde pek çok mesajı barındıran bir iletişim şeklidir esasında. “Şu an seninle konuşmak istemiyorum” diyen eşimiz, “Seninle muhatap olmak istemiyorum” mesajı veriyor olabilir bize mesela. Ya da, “Çok kırıldım, gönlümü almalısın, beni anlamalı, yaptığın hatanın farkına varmalısın” demek istiyordur belki de. 


“Küsme” davranışını yaşanan duyguları ifade etme şekillerinden biri olarak tanımlayan uzman psikolog Zehra Erol'a göre, “Eşinin hoşa gitmeyen tutumu ve davranışı nedeniyle incinmek, ilgiyi kesmek sıkça görülen davranışlardan biridir. Kişi küstüğünde duygularını pasif yolla ifade eder. Küsme öfke ile birlikte bazı durumlarda, çaresizlik, hayal kırıklığı, üzüntü vb. karmaşık duyguları da barındırır. Reddedildiğini hissetme ve yalnızlık da küsme şeklinde gösterilebilir. Bazı eşlerin iliskilerinde deneyimledikleri durumlara cevap verme şekli ‘küsme’dir.” Yani incinen taraf sessizliği ile karşısındakini de incitmeyi seçiyor. Konuşarak veremediği mesajları susarak vermek istiyor. 


Sessizligimiz ile Sınıyoruz Sevdigimizi 


Fakat içeriğinde ne kadar çok mesaj barındırsa da küsmek çözümlerin en sonu olmalı, ilişkilerde ideal olan, her şeye rağmen konuşabilmek, iletişimi devam ettirmektir. Eşler hiç konuşmamaktansa az konusmayı tercih etmelidir birbirleriyle. Düşünelim bir kere, çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz eşimiz bizimle konusmuyor ... Sabah işe giderken hayır duamıza karşılık vermiyor yahut o bize “hoşça kal” diyor da biz yalnızca asık bir surat ile kapıyı kapayıveriyoruz ardından. Akşam sofralarımızda yalnızca kaşıkların tabağa değmesiyle çıkan ses var. Halbuki ne çok da anlatacak şey birikmiş gün içerisinde. Belki onun işlerinde çok önemli bir gelişme olmuş, belki o gün evladımız ilk adımını atmış, ilk defa “baba” demiş... Ama küslük yüreğimizi öylesine sarıp sarmalıyor ki bir an için unutuveriyoruz konusmanın muhabbetimizi perçinlediğini. 


Sanıyoruz ki çok şey anlatıyor küslüğümüz. Oysa küsmek, selâmsız yaşamak, birbirimizi yok saymak ilişkimizi düzeltmek yerine çok daha kötüye götürebilir. 
Hele de küsen taraf naz yapıyorsa, eşinin barışma ısrarları karşısında inatla susuyorsa, bir süre sonra bu nazlar aşık usandırabilir. Bir de bakarız ki bu sefer de barışmaya çabalayan taraf biz olmuşuz; küsen küsülen olmuş. 
Çünkü yorulmuş, eşinin kendisiyle konuşmamasına kırılmış, canı sıkılmış ... Belki eşine hak vermiş, küsmesini anlamış da küslüğü bu denli uzatmasını anlayamamış. 
Belki ısrar etmiş, özür dilemiş de eşi oralı olmamış ... 


Niye Küstüğünü Unutmak 


İşte böyle bir durumda çoğu zaman uğruna küsülen kavgalar bile unutulup gidiyor da küslüklerimiz kalıyor 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akılda. Bazan öyle zamanlar oluyor ki barışmak için çabalarken niye küstüğümüzü bile hatırlamıyoruz. Çünkü küsen taraf olayda haklı bile olsa küserek tıkamıs oluyor tüm çözüm yollarını. Sıkıntımızın ne olduğu, nedeni, nasıl başa çıkacağımız gibi sorulara birlikte çözüm üretemediğimiz için de sadece barışmaya odaklanıyoruz. 
Nihayetinde barısınca da çoğu zaman esimizin bizimle konuşmasının mutluluğu unutturuyor problemimizi ve çözemediğimiz o sorun, bir yerlerde yeniden gündeme gelmeyi, huzurumuzu baltalamayı bekliyor ... 


Sonuç olarak küsmek belki sorunla ilk karşılaştığımız an için ideal görünebilir. Ancak bu “küsmek” değil “konusmamak” olmalıdır. Sorunların alevlendiği o ilk anda taraflardan birinin konuşmaması, sessiz kalması; olayın büyümesini, seslerin yükselmesini, kalplerin kırılmasını engelleyebilir. Fakat küslüğü uzatmak helâl değildir. 
Resül-i Ekrem Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem] bu konuda, “Ey Allah'ın kulları kardeş olun! Sizden birinin kardesine üç günden fazla küsmesi helâl olmaz”** buyurmuştur. Uzatılan küslükler araya duvar örmekten, eşlerin arasına mesafe koymaktan başka bir işe yaramaz çoğu zaman. Biraz eşime küs kalayım, yaptığı hatanın farkına varsın diyerek onu cezalandırmaya çalışmak, birlikte geçirdiğimiz hayattan saatler, günler çalmaktır yalnızca. 
Bu zaman hirsizligimizin en büyük cezası ise içimizde duyduğumuz derin üzüntü ve onunla konuşmadığımız her anın pişmanlığı olacaktır sonuçta. Sahi, “Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu?” 


15 Ebü Davud, Edeb 47. 


Küsen Ese Ne Yapmalı? 


Uzman psikolog Zehra Erol eslerin küslügü durumunda, bu küslüğün araya duvar oluşturmaması için çok hassas davranılması gerektiğini söylüyor ve küsen insana karşı alacağımız tavrı şöyle özetliyor: 


“İlişkilerde karşı tarafın kendisini ifade etmesine yardımcı olmak önemlidir. Eşiniz sizle konuşmuyor, surat asıyorsa bir şey yokmuş gibi davranmak aslında size verdiği mesajı almamak demektir. Böyle bir durumda mümkün olduğunca sevgiyle yaklaşıp duygularını anlamaya çalışın ve konuşun. Sessizlik, konuşmamak bir insana verilen en ağir cezalardan biridir. Konuşmamak, içe kapanmak karşı tarafla aranıza engel koymaktır. 
Uzlaşmaya yönelik mesaj vermez. Bu durumda, birliktelikte mesafeler oluşur, aynı evde yaşayan kişiler bir süre sonra konuşamaz olurlar. Taraflardan biri konuşmak için çabalasa da bu davranışın sık sık devam etmesi onu da bir süre sonra ilişkiden uzaklaştırır.” 


< HESS: 
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“Esim Beni Küserek Cezalandiriyordu” 


Evlenmeden önce eşinin küsebileceği aklının ucundan bile geçmeyen Beyza Hanım evliliğinin ilk yıllarında yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Çevremde gördüğüm şuydu: Evlilikte kadınlar küser erkekler barışmak için çabalar/veya çabalamaz. 
Her hâlükârda küsen taraf kadınlardı. İlk tartısmamızda eşim tepki vermeden köşesine çekilmiş ve sorduğum sorulara kısa cevaplar verip benimle konuşmayarak tartışmamızı sessiz bir şekilde devam ettirmişti. Yani küsmüştü! Evdeki soğuk ve gergin havaya katlanamadığım için tatlı sözle gönlünü alıp barışmak bana düşmüştü. Bir, iki derken her zaman küsenin o, barışmak için çabalayanın ben olması bir süre sonra kızgınlık hissetmeme sebep oldu. Küsmek aramızdaki anlaşmazlığı çözmediği gibi anlaşılan eşim beni küserek cezalandırıyordu. 
Bu yanlış tutumun ilişkimizi zedelememesi için bir gün eşimle bu konuda konuşmaya karar verdim. 
Ortada bir problem varsa bunun kabuğuna çekilip karşı tarafı yalnızlıkla cezalandırarak çözülemeyeceğini ona anlattım. Onun küsmesinin bende doğurduğu duygulardan bahsettim ve son olarak, bence doğru olanın ne kadar zor olursa olsun kendini eşine açmak ve mutlaka sözlü iletişim kurmak olduğunu söylediğimde eşim bana hak verdi. O günden sonra birkaç defa daha küsmeye meyletse de ufak bir hatırlatma ile bundan vazgeçti. Artık bir problemimiz olduğunda aramızda soğuk sözsüz mesajların gerginliği hissedilmiyor. 
Kimi zaman yüksek sesle de olsa konuşuyoruz.” 


YUVALARIMIZ 
NEDEN ÇATIRDIYOR? 


Gülcan Tezcan 

Modernleşmeyle birlikte bireylerin “evlilik”le ilgili talep ve beklentilerinin değişmesi, en geleneksel ailelerde bile boşanmanın birkaç kuşak öncesine göre çok daha kolaylaşmasına yol açıyor. 


Bizden önceki kuşaklar yuva kurarken eş, dost, tanıdıklar, “Allah bir yastıkta kocatsın” duasıyla tebrik ederlermiş yeni evlileri. Bu duanın bir karşılığı olarak da çeyizlerde mutlaka iki kişinin başını koyacağı uzun bir yastık olurmuş. Eşler birbirlerine Allah'ın emaneti gözüyle baktıklarından aile içinde yaşadıkları bütün sorunların, şimdiki havalı adıyla iletişim problemlerinin üstesinden gelmeyi bilirlermiş. Bu yüzden eşlerden biri ebedi âleme gidene kadar sürermiş çoğu zaman evlilikler ... 


Şimdiyse Durum Hayli Farklı ... 


Daha yolun başında, “Olmazsa ayrılırız canım” diyerek evliliğe niyetleniyor insanlar. Zaman değişip şehir hayatının şartları geleneksel aileyi un ufak edince çekirdek aileler çoğalmaya başladı. Ama çekirdek aileler de köksüz olduklarından toplumun temeli saydığımız bu yapıyı ayakta tutmak giderek zorlaştı. 
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Evlilik Fedakärlık ister 


Modernlesme, iletisim ve bilgi teknolojilerinin yaygınlaşması, bireylerin “evlilik”le ilgili talep ve beklentilerinin değişmesi, en geleneksel ailelerde bile boşanmanın birkaç kuşak öncesine göre çok daha kolaylaşmasına yol açıyor. Ailelerin neden artık bu kadar kolay dağıldığını sorduğumuz yazar Mehmet Paksu, evlilik dışı ilişkilere örneklik teşkil eden rol modeller, diziler ve yaşantıdaki örneklerin çoğaldığına dikkat çekiyor. 


Aileyi ayakta tutan temel duygunun “biz” fikri olduğuna dikkat çeken Paksu, “Evlilik suya benzetilir. Suyun iki ana maddesi vardır. Oksijen ve hidrojen. Bu iki mad- de havada hür bir ortamda dolaşırken, fedakârlık gösteriyorlar, bir araya geliyorlar, birleşiyorlar, su oluyorlar. 
Eşler de bekârken, serbest ve hür olarak yaşarken evlenince şahsi fedakârlık ve feragat göstererek, birbirlerine tahammül ederek şu dünya denizinde kayıklarını sahile çıkarıyorlar. Kayıkta bir kişi kürek çekerse mesafe alınır. 
Fakat iki kişi küreğe sarılır, biri ön tarafa, diğeri de arka yöne çekerse ikisi de suya gömülür” şeklinde konuşuyor. 


Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Genel Müdürü Doç. Dr. Ayşen Gürcan ise yaptıkları araştırmalara dayanarak, daha evvelinde boşanmaya olumsuz bakan kesimlerde de boşanmaların gerçekleşiyor olduğuna dikkat çekiyor. 


Erkekler Saygı, Kadınlar Sorumluluk Bekliyor 


Boşanmaların arttığı odaklarda yaşam biçimlerinin âni değişikliği, sınıf atlama veya mekân değiştirme, göç 


gibi sınıfsal değişimlerin boşanmaları tetiklediğini söyleyen Doç. Dr. Ayşen Gürcan, boşanmaların asıl sebebinin ise çok daha farklı olduğuna işaret ediyor. Gürcan, sözlerine şöyle devam ediyor: “Boşanmalarda mahkeme kararlarında görünen ‘şiddetli geçimsizlik'leri belirlemek üzere 2008 yılında 'Boşanma Nedenleri Araştırması'nı gerçekleştirdik. Bu çalışmada ortaya çıkan sonuç; özellikle çiftlerin birbirlerinden beklentilerinin geçmişe oranla oldukça değiştiği yönündeydi. Kadınların erkeklerden en önemli beklentisi sorumluluklarını yerine getirmek olarak “görülürken, erkeklerin ise en önemli beklentileri kendilerine eşleri tarafından daha çok saygı gösterilmesiydi.” 


Doç. Dr. Gürcan'ın söyledikleri aslında geleneksel aile yapımızdan uzaklaştıkça neleri kaybettiğimizi de ortaya koyuyor. Hani eskiler hep söyler ya, “Erkekler erkekliğini, kadınlar kadınlığını bilmeli” diye ... Galiba bunu kaybettiğimiz için Allah'ın en sevmediği helâli seçmek zorunda kalanların sayısı artıyor. 


Gençler Acele Karar Veriyor 


Buraya kadar ortaya çıkan tablo, her ne kadar üzücü olsa da başka ülkelere göre daha iyi durumda olduğumuz da bir gerçek. Batılı ve modern toplumlara göre Türk ailesinin hâlâ sağlam ve korunmalı bir yapı olduğuna dikkat çeken Mehmet Paksu'ya göre, “Toplumsal gelişme ve kültürel değişmenin bir etkisi olarak bizdeki boşanmaların gelecek yıllarda artması da muhtemel. Bu açıdan bakıldığında özellikle ilk yıldaki boşanma oranlarının geçmiş yıllara göre artıyor olması bunu doğrulamakta. Bunun en temel nedeni ise birincisi uygun eş 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seçimi noktasında gençlerin acele karar veriyor olması, ikinci nedeni ise evlilik içinde oluşan sorunlara çözüm aramada hem yetersiz hem de dayanıksız kalması. Bir kere gençlerde oluşan evlilik algısı ve evlilikten beklentiler çok hızlı bir değişim gösteriyor; bu değişime ayak uyduracak rollerin yeniden tanımlanması, özellikle erkek kadın ilişkilerinde evliliğin tek geçerli kurum olduğu bilgisinin yeniden gençlerde oturtulması gerekiyor.” 


“Muhafazakârlığın temelinde inanç, iman, ahlâk, manevi ve ahlâki değerler vardır. Bunlar muhafaza edilince aile ayakta kalır. Ama gün geçtikçe bu değerlere hücumlar artıyor, aile kalesi bombardımana tâbi tutuluyor, büyük sarsıntılar, yıkımlar yaşanıyor” diyen Paksu, başta televizyon olmak üzere medyanın, iletişim teknolojisinin ve internetin yaygınlaşmasının, büyük şehirlerin en modem semtlerinden Anadolu'nun en ücra köylerine varıncaya kadar ulaşmasının, internetin versiyonlarının kontrolsüz biçimde kullanılmasının aile bireylerini birbirinden koparttığını, yalnızlaştırdığını, kendi içine kapattığını belirtiyor. 


Hakkı ve Sabrı Tavsiye Eden Birileri Olmalı 


Âhir zaman yahut başka bir söylemle modern çağ insanının içine düştüğü ben merkezli hayat algısı, belki de en büyük zararı evlilik kurumuna, aileye veriyor. Yalnızca kendi ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığına, kendi mutluluğuna odaklanan eşler karşı tarafın sevgi, ilgi ve sorumluluk açısından ne beklediğine dikkat dahi etmiyor. Hal böyle olunca evlilikler ya birinin idare etmesiyle mutsuz bir biçimde devam ediyor, ya da en ufak bir 


kırılma noktasında son buluyor. Oysa aile kavramından bahsedebilmek için önce bir olmaktan, birlik olmaktan, birlikte düşünüp, birlikte hareket etmekten haberimizin olması gerekiyor. 


Tüm bunların yanı sıra kadın ve erkeğin çevresi de boşanmayı zihinde kolaylaştıran bir etkiye sahip. Kendi mutluluğunu önceleyen insan, yakınları söz konusu olduğunda da aynı tavrı sergiliyor. Evladının evliliği sallantıda olan kimi anne babalar, kızı yahut oğlunun hatalarına bakmadan karşı tarafı yargılıyor ve kendi çocuğunun mutsuzluğuna odaklanarak boşanma kararını destekliyor; hatta ilk dile getiren oluyor. 


Oysa böylesi hayati konularda kendisiyle istişare edilenler, fikirlerini dile getirmeden önce etraflıca düşünmeli, her iki tarafı da dinleyerek adaletle hükmetmeye özen göstermelidir. Hata kimdeyse veya kimin ne hatası varsa onu açık yüreklilikle söyleyebilmeli. Tıpkı âyette belirtildiği gibi hakkı ve sabrı tavsiye edebilmeli (Asr 103/3). 
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Belli Başlı Boşanma Sebepleri 
Mehmet Paksu 


Belli başlı boşanma sebeplerini şu şekilde sıralamak mümkün: Alkol, uyuşturucu bağımlılığı, şiddet kullanılması, cinsel mutsuzluklar ve uyuşmazlıklar, dini yaşantıda eksiklikler, eşlerin birbirlerine denk olmaması, televizyon alışkanlığı, kadının ailesine gönderilmemesi, eşlerin birbirlerini aldatması, ihanetlerin yaşanması, internetin kontrolsüz kullanılması, çocuklarının olmaması, ikinci evlilik yönelimi, gelin kaynana anlaşmazlıkları ... 


Ayrıca Türkiye'de henüz yeterli araştırma yapılmadı, ama son yıllarda ABD'de yapılan bir araştirmada her beş boşanmadan birine sebep facebook gösteriliyor. Eski arkadaşları buluşturan ve yeni arkadaşlar bulmaya yarayan site, evlilikteki sorunları artırıyor. Bu “virüse” gafil bir şekilde yakalanan, iradesine söz geçiremeyen, hâkimiyetini kaybeden kişiler farkına varmadan kendini bir “kapanın” içinde buluyor, zehirleniyor ve ciddi bunalımlara giriyor. 


Değişen Beklentiler Boşanmaya Yol Açıyor | Dog. Dr. Aysen Gürcan 


Erkeklerde evlilik sorumluluklarını yerine getirmede bir sıkıntının önemli ölçüde yerleştiğini, kadınların da kocalarına karşı eski saygılarını kaybettiğini söyleyebiliriz. Özellikle bu sonuç; yaşam biçimi değişmiş, refah seviyesi artmış, eğitim dúzeyi yükselmiş kesimlerde daha da belirgin hale geliyor. Dolayısıyla, yaşama bakışı muhafazakâr olsun olmasın bu sonuçlar hepsini kapsamakta. 
Ancak belirtmeliyim ki hâlâ ülkemizde bıçak kemiğe dayanmadan boşanmalar çok yüksek görünmüyor. Boşanma istatistiklerine bakarsak; kaba boşanma hızı 2013 yılında binde 1,65 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran dünya ölçeğinde oldukça düşük bir orandır. 


Sonuç olarak boşanmaların ailelerin hayata bakış ve yaşantılarını dini gereklere göre düzenlemek gibi bir değişkenden etkilendiğini düsünmüyorum. Ancak muhafazakâr olsun olmasın, eşiyle ilgili değişen beklentilerine cevap bulabilen ile bulamayan arasında artık net sonuçlar beklendiğini söylemeliyim. Özellikle yukarıda da belirttiğim gibi, toplumsal yer değişikliği hem sınıfsal olarak hem de mekân olarak değişiklikler, boşanmaları etkileyen temel değişken olmakta. 


İKİ YALNIZ BİR YASTIKTA 


Rümeysa Durak 

“Evlenince ilişkinin ‘büyüsü’ bozuluyor” diyen bir kitle var olsa da işin özü esasında çok farklı bir yerde gizlidir. Sorun, evliliğin hayalleri yıkması yahut aşkı öldürmesinde değil, eşlerin kendini doğru ifade edememesi ve beklentilerin doğru bir üslupla dile getirilememesindedir. 


Her genc kız ya da erkek evlenirken türlü hayallere dalar. Çoğu erkek için evlilik kurulu düzen, güler yüz, sınırsız anlayış ve -hele de hayatı öğrenci yahut bekâr evlerinde geçmiş ise- sıcacık yemekler demektir. Kadınlar ise erkeklerin aksine daha duygusal yönden kurarlar hayallerini. Onlar için evlilik sınırsız paylaşım, sınırsız sürpriz, sınırsız güler yüz ve tabii ki her an beraberlik demek olur çoğu zaman. İstisnalar olsa da genel olarak beklentiler bu yönde şekillendiği için, evlilik hayatında karşılanmayan her beklenti yeni bir hayal kırıklığını beraberinde getirir. 


Çoğumuza tanıdıktır evli çiftlerin serzenişleri. Kadınlar çoğu zaman, “Nişanlı iken beraber geçirdiğimiz her an ne kadar da kiymetli idi. Şimdi ne zaman birlikte bir şeyler yapalım desem, ‘Cok yorgunum, zaten sürekli birlikteyiz ya' diyor” şeklinde serzenişte bulunur. Erkekler ise, “Eskiden ne kadar da güler yüzlü ve anlayışlı biriydi. 
Şimdi sürekli söyleniyor, her adımı birlikte atalım istiyor. 
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Yoruluyoruz tüm gün işte yahu, beni biraz kendi halime bıraksa ya” diyerek memnuniyetsizliğini dile getirir. 


Her ikisi de haklı ve yerinde olan bu şikâyetlere bakıp, “Evlenince ilişkinin ‘büyüsü’ bozuluyor” diyen bir kitle var olsa da işin özü esasında çok farklı bir yerde gizlidir. Sorun evliliğin hayalleri yıkması yahut aşkı öldürmesinde değil, eşlerin kendini doğru ifade edememesi ve beklentilerin doğru bir üslupla dile getirilememesindedir. 


Yanlıs Zamanda Kurulan Dogru Cümleler 


Kadınların her alanda paylasımcı bir role bürünmelerinin, her isi yalnız yapmalarından kaynaklandıgını, erkeklerin ise tam aksine tüm gün yaşanılan yoğunluğu yalnızlık ile izole etme çabasında olduğunu vurgulayan psikiyatri uzmanı Dr. Barış Önen Ünsalver'e göre, ilişkilerde adil olan paylaşım ancak her iki tarafın da durumu gözetilerek yapıldığında gerçekleşir. Yani esasında, “Eskiden böyle miydi?” diye başlayan cümleleri kurma sebebi eşlerin yanlış yolu izlemesi oluyor. 


Kadınlar çoğu zaman -kendileri çalışmıyorsa- tüm gün yorulan eşleri eve gelir gelmez, “Yemeği hazırlarken bari yardım et, tüm gün evin işi için koşuşturuyorum” diye söyleniyor. Erkekler ise, “Zaten bütün gün yoruldum, beni rahat bırak” diyerek karşısındakine yorulan yalnızca kendisiymiş gibi davranıyor. Halbuki biraz düşünüldüğünde, eşler şöyle durup bir soluk aldıklarında anlatılmak istenen ile anlaşılanın ne denli farklı olduğu da gözler önüne seriliyor. Adilane bir beklentide olmayan erkek ve kadın, bu beklentiyi dile getirirken doğru bir üslup da kullanmıyor. 


İş paylaşımı konusunda eşlerinden yardım bekleyen kadınların pek çoğu esasında bunu birlikte vakit geçirmenin bir yolu olarak görüyor. Fakat söz konusu istek “yardım” adı altında talep edilince yorgun eşten de müspet bir yanıt alınamıyor. Aynı şekilde erkekler de yardım talebini geri çevirirken tüm günün yorgunluğunu atma kaygısında oluyorlar. Ama onlar da doğru cümleleri kuramadıkları için eşleri tarafından kadının emeğini görmezden gelen kimseler olarak algılanıyorlar. Tüm bu yanlış anlaşılmaların sonunda ise yuvada bir yalnızlık baş gösteriyor. Esasen birlikte olan eşler kendi kabuğuna çekilip kırgınlıkları ve kızgınlıkları ile mücadele ediyor ve bir süre sonra birbirini anlayışsızlıkla, vurdumduymazlıkla suçlayan eşler haline geliyorlar. 


Beraber Yapılan İşler Muhabbeti Artırır 


İş paylaşımının aynı zamanda birliktelikteki duygusal paylaşımı da artırdığına vurgu yapan psikiyatri uzmanı Dr. Barış Önen Ünsalver eşlerin iş paylaşımı ve beklentileri hakkında şunları söylüyor: “İş paylaşımı yapılırken, kadın ve erkeğin ev dışındaki sorumlulukları ve bunların üzerlerinde oluşturduğu yükler dikkate alınmalı. Erkek sabah karanlıkta evden çıkıp gece eve geliyor ve sadece bir gün tatil yapabiliyorsa, evde kalan kadınla eşit iş paylaşımı yapılamaz. Ancak bazı durumlarda her iki eş de çok yoğun çalışabilmektedir. Adil olanı her iki kişinin taşıyabileceği bir yükün paylaşılmasıdır. İki tarafın da yapmaktan sıkıntı duyduğu işlerde olabildiğince eşit paylaşıma gayret edilebilir. 


Bazı durumlarda ise tarafların yapılan işle ilgili beklentileri tartışmaya ya da eşin o işi yapmamasına neden 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olabilir. Mesela kocasindan salonu süpürmesini isteyen kadın ‘Hiç iyi olmamış, ne biçim temizlemissin’ derse, koca zaten isteksizce yaptığı işi bırakabilir. Başka bir deyişle iki tarafın da esnek olması ve yapılan işlerin kalitesiyle ilgili beklentiyi düşük tutup, yıkıcı değil, yapıcı eleştiride bulunması paylaşımları keyifli hale getirebilir. 


Karı kocanın birlikte bulaşık makinesini boşaltması, çocuklarına banyo yaptırması ya da birlikte mutfak alışverişini yapması ve benzeri işler hem ikisinin birlikte vakit geçirmesini ve işlerin hızla tamamlanmasını sağlar hem de birbirlerinin yanında oldukları, yani hayatın her alanını gerçekten paylaştıkları hissini verir. Böylece taraflar kendilerini tek başına her işi yapan bir hizmetkâr gibi değil de ortak hayat alanını düzenleyen bireyler gibi hissederler.” 


Yani evliliğin her aşamasında olduğu gibi iş paylaşımı ve birbirine yardım hususunda da doğru üslubu ve zamanı bulmak oldukça önemlidir. Beklentiler doğru şekilde dile getirilir, eşlerin kendilerine ait bir alanlarının da var olması gerektiği unutulmaz ve beraberliğin muhabbeti artırdığı göz önünde tutulursa her iş tatlı, her yuva huzurlu olur. Yeter ki doğru zamanda doğru tavırları gösterebilelim ve istediğimizi eşimizin fıtratını göz ardı etmeden dile getirelim ... 


Beyler Hanımlarının Evdeki İşlerini Küçümsememeli 


Özellikle ev hanımlarının tüm gün evin içinde olmaları ve yalnız kalmalarından dolayı beklentilerinin daha fazla olabileceğine dikkat çeken psikiyatri uzmanı Dr. Barış Önen Ünsalver, eşleri çalışmayan erkeklerin daha duyarlı ve yapıcı olmaları gerektiğinin üzerinde duruyor ve ekliyor: “Ev hanımları çalışan kadından farklı olarak aslında evde hiçbir sosyal güvence ve emeklilik beklentisi olmadan çalışmaktadır. Ev hanımının yaptığı iş kazanç sağlamadigi gibi göze de gözükmez. Her gün tüketilir ve ertesi gün yeniden yapılır. Ev hanımlarının kocalarından beklentileri ev işlerinden daha çok çocuk bakımı ve duygusal paylaşım şeklinde olabilir. 
Evdeki kadının günde birkaç saat evle ilgili sorumluluklardan uzaklaşmaya ihtiyacı olması doğaldır. 
Eşinin ev hanımına böyle bir alanı oluşturabilmesi için destek vermesi önemlidir. Bu sayede ev hanımı yaptığı işin gerçekten farkedildiğini ve takdir edildiğini görerek kendini değerli hisseder.” 
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GURBETE GELİN GİDENİN 
HALİ NİCEDİR? 


Rabia Suluk 

Zordur gurbette gelin olmak ... Çünkü 

doğup büyüdüğü şehirden, ailesinden, arkadaşlarından, akranlarından, akrabalarından uzaktadır genç hanım. Fakat kim bilir belki birbirlerini daha iyi tanıyıp aile bağlarını güçlendirmek için bir fırsattır zor gibi görünen bu gurbetlik ... 


0> 


Evlilik bir genç kızın hayatında en önemli dönüm noktalarından biri şüphesiz. O güne kadar belki de annesinin dizinin dibinden ayrılmamış biri için yeni bir ev, yeni bir aile ve en önemlisi artık bir ömür aynı yastığa baş koyacağı hayat arkadaşına alışmak, bir yandan heyecan verirken bir o kadar da endişeye sebep olur. Zamanla gelin hanım yeni hayatına adapte olur bir şekilde. 
Artık bir eş, bir gelin olarak farklı sorumlulukları da vardır. Mutlu bir yuva için her iki taraf da sevgiyle yaklaşır birbirine. Böylelikle ev “yuva”ya dönüşür. Ancak evlilik beraberinde gurbeti de getirmişse işte o zaman zorlaşır gelin hanımların işi. 


Eşinin mesleği ya da görevi gereği gurbete gidenler olduğu gibi, eşinin ailesi başka bir şehirde yaşadığı için başka memlekete gelin gidenler de çoğunluktadır. 
Öyle ki Anadolu'nun neresine giderseniz gidin mutlaka o yöreye ait gurbete giden gelinlerle ilgili yanık bir türkü çalınır kulağınıza. Belki bu yüzden kına gecelerinde bile 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gelini ağlatmak için özellikle “Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar” türküsü söylenir genç kızlar tarafından. 


Yalnızlığı Anlamlı Hale Dönüştürmek ... 


Zordur gurbette gelin olmak ... Çünkü doğup büyüdüğü şehirden, ailesinden, arkadaşlarından, akranlarından, akrabalarından uzaktadır gelin hanım. Belki eşinden başka tanıdığı, güvenebileceği kimse yoktur gelin gittiği yerde. Komşuluk ilişkileri kavileşene kadar yalnızliga alışmak ve yalnızlığı anlamlı bir hale dönüştürmek düşer genç evlilere. Eşinin çalıştığı saatleri kitap okuyarak, faydalı birtakım hobilerle ilgilenerek geçirebilecekleri gibi gittikleri yerde hayır faaliyetleri, sohbet halkaları oluşturarak da yalnızlıklarıyla baş edebilirler. Mesela önce yakın çevrelerindeki komşularını her cuma Kur'an okumaya davet edip hem komşuluk ilişkilerini pekiştirmiş hem de yeni arkadaşlar edinmiş olurlar. 


Uzun yıllardır eşinin mesleğinden dolayı Anadolu'yu karış karış gezen Sakine Hanım, başlangıçta çok sıkıntı çektiğini itiraf ediyor. Acılarını kendi başına yaşamak zorunda kaldığını anlatan Sakine Hanım, “Ama dost edindiğiniz zaman da onlardan ayrılmak hiç kolay değil” şeklinde konuşuyor ve şöyle devam ediyor sözlerine: “Sürekli gurbette yaşadığımızdan dolayı belli bir zaman sonra memleketimiz gurbet oluyor. Çünkü yılın sadece yirni günü ailemizin yanına gidebiliyoruz. O kısacık zaman da hasretliği dindirmeye yetmiyor. ‘Buna da şükür diyoruz yine de.” 


Gurbet, Sıla Oluyor Bir Zaman Sonra 


Gurbette yuva kuran Meryem Hanım ise, “Artık benim için arkadaşlarım akrabalarımdan çok daha yakın” diye konuşuyor. “Uzakta olduğumuz için ailemizden en yakınlarımızla paylaşamadığımız güzellikleri ve sıkıntıları gelin geldiğim yerde arkadaş olduğum ve kardeşim kadar sevdiğim arkadaşlarımla paylaşıyorum” dese de ailenin yerini hiçbir şeyin dolduramadığını da ekliyor sözlerine. Ama aradaki mesafe ister istemez akrabalarla olan ilişkilerin daha bir resmileşmesine sebep oluyor. 
Gidilen yerde ikinci bir ailesi oluyor gurbet gelinlerinin. 
Hatta bazan yuva kurup gittikleri şehre o kadar alışıyorlar ki memleketlerine döndüklerinde yabancılık çekmeye başlıyorlar. 


Başka bir şehirde yuva kurmanın en zor yanı ise anne babalara hasret kalmak. Sakine Hanım, “Anne babanızı her gördüğünüzde biraz daha yaşlanmış oluyorlar. 
Kardeşlerinizin, yeğenlerinizin büyüdüğüne şahit olamıyorsunuz. Çoğu zaman siz ailenizin, aileniz de sizin zor zamanlarınızda yanınızda olamıyor” diyor iç geçirerek. 
Meryem Hanım, aileler kadar dostlardan, alışılan çevreden ayrı kalmanın da üzücü olduğuna dikkat çekiyor ve ekliyor: “Ama hayat böyle bir şey. Annelerimiz de yuvadan uçmuş, nasip neredeyse orada yaşamaya başlamışlar. Simdi biz gurbetteyiz. Bakalım bizim yavrularımız yuvalarını nerede kuracaklar?” 


İster gurbet diyarına gidilsin ister aynı mekânda gelin olunsun bir yolculuk başlamıştır. Baba evinden uğurlanan genç kız, eşinin evine yolcudur. Genç kızın eşine götüreceği en güzel çeyizi iffeti, zarafeti ve güzel ahlâkıdır. Eğitimci yazar Vehbi Vakkasoğlu zarafet sahibi bir hanımı tarif ederken, “Zarif bir hanımefendiyi kırabilmek için bir erkeğin çok kaba ve yontulmamış olması gerekir. Yani hanımların zarif oluşu muhataplarını da öyle olmaya zorlar” diyor. 


Evlilikte mutluluk aranır ve mutluluk da bir bedel ister. Sevgi, hoşgörü, vefa, sabır en büyük kalkanıdır eşlerin. Seven sevdiğine karışır. Âzeri şair Nabi Hazri, ne güzel söyler: “Onlar buluştular aylı geceydi / Oğlan fısıltıyla ‘sevirem’ dedi./ Koyda aşkımıza ay şahit olsun / Aşkından dönenin gözü kör olsun. / Onlar buluştular aylı geceydi / Oğlan fısıltıyla ‘sevirem’ dedi.” 


ZORDUR GURBETTE 
GELIN OLMAK 


Rabia Suluk 

Almanya'daki Türk evliliklerinin yüzde 60'ı Türkiye'den. Yakın akraba evlilikleri ön planda. 
Oradaki aileler çocuklarını Anadolu terbiyesi görmüş ve Alman kültüründen etkilenmemiş biriyle evlendirmeyi istiyorlar. 
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Bulunduğu yörenin dışına, biraz uzağına, belki başka bir şehre gidenler için bile gurbet zor. Ya dilini bilmediği; insanına, dinine, gelenek göreneğine yabancı olduğu başka bir ülkeye gitmek ... İşte o hakiki gurbet ellerinde gelin olanların yaşadıkları, tecrübeleri bambaşka zorluklarla dolu. Özellikle 1960 yılların sonlarında para kazanıp dönme umuduyla Almanya'ya giden ve oralarda yeni bir yaşam kuran ailelere gelin alaemenn hayatları ibretlik orneklerle dolu. 


Tozpembe Rüyalardan Acı Gerçeklere 


Yapılan bir araştırmaya göre; Almanya'daki Türk evliliklerinin yüzde 60'ı Türkiye'den. Yakın akraba evlilikleri ön planda. Oradaki aileler çocuklarını Anadolu terbiyesi görmüş ve Alman kültüründen etkilenmemiş biriyle evlendirmeyi istiyorlar. Böyle bir talep Türkiye'den de “iyi bir kısmet” nazarıyla karşılanıyor. Sevmedikleri, denk olmayan kişilerle zorla evlendiriliyor kimi kızlar. 


Nasıl bir sıkıntının içine atıldıklarını ise gittikten kısa bir süre sonra farkediyorlar. Çoğunun kurduğu tozpembe rüyalar yerini hayatın acı gerçeklerine bırakıyor. Yabancılık sendromu, fikir ve kültür çatışmaları, dil bilmemek, ciddi bunalımlara sebep oluyor ve diğer bazı ailevi sorunlarla birleşince hayat birçokları için cehenneme dönüyor. Kimileri sıkıntılar yüzünden psikolojik rahatsızlıklar yaşıyor. Genellikle çekilebildiği noktaya kadar katlanılıyor duruma. Bıçak kemiğe dayandığı gün ise boşanmayla sonuçlanıyor yaşananlar. 


Almanya'da psikolog olarak çalışan Pınar Burcu Güneş, konuyla ilgili şunları anlatıyor: “...Kadın günden güne sıkılır, konuşacak paylaşacak kimsesi yoktur. Yeni yeni tanımaya başladığı eşi sürekli ev dışındadır. Kendisini yalnız kalmış hisseder. Kimi zaman evlerde ciddi şekilde ‘kayınvalide baskısı” da görülebilir ... Yeni gelen genç kadın, hem dil hem de Almanya'daki haklarını bilmediğinden sesini çıkaramaz. Ancak bu kadar stres yaşayan vücut, öfkenin diline tercüman olur. Pek çok ağrı, sızı hissedilir ama hiçbirinin de altında fizyolojik bir soruna rastlanamaz”. 


Avrupa Sevdası, Denk Olmayan Evliliklere Sebep Oluyor 


Yurt dışına giden bir gelin şöyle yakınıyor: “Buraya aldanıp gelenler, hiç beklemediği koşullarla karşılaşıyor. 
Erkekler getirdikleri eşlerini ailesinin hizmetine veriyor, köle gibi davranıyorlar, onları beğenmeyip aldatıyorlar. 
Hatta bazıları şiddet bile kullanıyor. Çocukları için bir- çoğu katlanmaya çalışıyor. Ama buradaki kimsesizlik, sahipsizlik ve gurbet duygusu tam olarak insanı bitiriyor.” Bir başkası ise, “Bazıları buradan gidenleri zengin 


sanıyor. Avrupa sevdası, para hırsı denk olmayan evliliklere sebep oluyor. Çirkin erkekler; çok güzel, yaşı küçük kızlarla evlendiriliyor. Birbirini anlamayan iki insan, bir araya getiriliyor” diyor. 


“Allah Oraya İnsanı, Gelin Etmesin!” 


Almanya'ya, 1969'da bir çocuk annesi olarak, yirmi iki yaşında giden ve orada mutlu olabilen şanslı gelinlerden biri Elmas teyze. Mutluluğunuysa çocuklarıyla birlikte muhabbetli bir yuvaya, eşinin sevgi ve şefkatine, şehrin dışında kurulmuş Türk mahallesinde geleneklerine göre yaşayabilmelerine ve dine saygılı, anlayışlı patronlarının olmasına bağlıyor. Fakat diğer gelinleri düşününce, “Allah oraya insanı, gelin etmesin!” demekten kendini alamıyor. 


“Sen Annemlerle Sakince Evde Otur!” 


Gurbetteki gelinlerle ilgili çok fazla yaşanmış acı hikâye mevcut. İşte birkaçı: Anne baba, oğullarını dışarı hayatından ve Alman kızlarından kurtarabilmek için Türkiye'den güzeller güzeli Sevil'le ihtişamlı bir düğünle evlendiriyorlar. Resmi işlemler yüzünden düğünden bir ay sonra Almanya'ya giden geline eşinin ilk sözleri, “Evlendim diye değişeceğimi zannetme. Eskisi gibi yaşayacağım. Canım ne zaman eve gelmek isterse, o zaman gelirim. Dışarıdaki hayatıma karışmayacaksın. Sen annemlerle sakince evde otur!” oluyor. 


Hasretle kocasından güzel birkaç duygulu cümle duymayı uman Sevil'in bu ilk isteklerle başından aşağı 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kaynar sular dökülmüs ádeta. Sonraki bir yıl da bosuna geceleri eve dónmesini beklemis esinin. Kayinvalide, kayınpeder ve kayınlarıyla küçücük evde, gündüzleri onların hizmetinde, geceleri ağlayarak ya da eşinden azar işiterek geçirmiş. “Sanki benimle ailesi evlenmiş gibiydi. 
Hiçbir şekilde beni sahiplenmiyordu. İkimizin yaşamdan beklentileri, ahlâk anlayışı çok farklıydı ve düzelecek bir hali de yoktu. O nedenle oralarda ömrümü harcamak istemediğimden, dönüp boşandım” diyor Sevil geçmişteki evliliğinden bahsederken. Fatma Hanım ise önceleri Almanya'ya gelin olmanın ayrıcalık olduğunu düsündüğünü, ama gidince kendisini, kör ve sağırlar gibi hissettiğini, çocuklarını istediği şekilde yetiştiremediğini, hayatın robot, maneviyatınsa zor olduğunu söylüyor. 


Gelinin Yeni Yere Uyum Sağlamasına 
Yardımcı Olunmalı 


“Yurt dışına gelin gitmek, aile çevresinden, alışılan ortamdan uzak olmak açısından oldukça zor bir durum. 
Fakat her yeni durum birey için stres kaynağı olabildiği gibi geliştirici de olabilir” diyen psikolog Farika Teymur Artırra göre, yaşanan bütün problemlerde içinde bulunulan durum kadar insan faktörü yani bireysel farklılıklar da önemli. Bireyler ne kadar bilinçli, merhametli ve anlayışlı olursa yaşanan sıkıntılar da o kadar az olacaktır. 


Önce eş seçiminde uygunluk önemli. Burada hem evlenen gençlere hem de ailelere sorumluluk düşüyor. 
Maddi imkânlardan ziyade uyum için gereken diğer özelliklere bakılması sıkıntıları azaltacaktır. Gelin adaylarının karar verirken kendilerini bekleyen durum hak- 


kında bilgi sahibi olması, es adayı ile bir süre telefonla ve internet aracılığıyla olsun görüşmeleri, “Kararda aile mi, bireysel tercih mi daha etkili?” anlamaları açısından uygun olacaktır. Memnuniyetsizlik farkedilirse sonradan değişir diye düşünülmemelidir. 


Sevgi, saygı ve kararlılığın olduğu bir evliliğin uyum içinde yürümesi daha kolaydır. Eşler arasında uyum olursa, sağlıklı bir aile yapısı varsa, içinde bulunulan şartların zorlukları iledaha kolay baş edilebilir. Tabii başta istekli başlayan evliliklerde de sıkıntılar görülebiliyor. 
Bu durumda gelinlerin de kendilerini geliştirmeye, yeni duruma uyum sağlamaya istekli olmaları, hallerinden şikâyetçi olmak yerine güzel taraflarını görmeleri uyumu kolaylaştıracaktır. Bu durumda erkeğin anlayışlı olması, karısının içinde bulunduğu şartlara uyum sağlamasını kolaylaştırması, bulunulan ülkenin dilini öğrenmesine yardımcı olması, ailesinin, karısının kendisini geliştirmesine engel olucu davranışları varsa buna güzellikle mani olması gerekmektedir. 


Ailenin Müdahalesi Nasıl Olmalı? 


Bilinçli, güzel ahlâk sahibi, kendilerini sürekli geliştiren anne babalar, diğer aile üyeleri ile birlikte çocuklarının evlilik hayatlarını da kolaylaştırıcı bir etkiye sahiptir. 
Bu etki önce uygun adayın seçiminde çocuklarına destek olmak ve daha sonra onların tercihine saygılı olmakla başlar. Eğer eşlerin kişilikleri ve davranışları ile ilgili endişeleri varsa bu endişeler uygun bir dille, kırmadan, güzel bir şekilde dile getirilmelidir. Bu, müdahaleden ziyade bilinçlendirici bir üslupla yapılmalı, eşlerin kendi 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duygu, düsünce ve davranıslarının sorumlulugunu üstlenmelerine yardımcı olunmalıdır. 


Erkeğin ailesi gelinden önce yurt dışında bulunuyorsa, gelinin yeni yerler görmesi ve geliştirici bir sosyal çevreye girmesine yardımcı olmalıdır. Onun içinde bulunduğu şartlara; kendi kişiliğini, ruh ve beden sağlığını, manevi değerlerini ve kültürel kimliğini kaybetmeden uyum sağlamasına karşılıklı anlayış ve isteğe bağlı olarak destek olmalıdır. Böylece ailede ve sosyal hayatta uyumun temelleri atılmış, gelecek nesillerin de daha sağlıklı olarak yetişmesi için uygun ortam sağlanmış olacaktır. 


“Sosyal Hayatları Çok Dar” 


Almanya'da doğup büyümesine rağmen cocuklarının Almanlaşmaması için Türkiye'ye kesin dönüş yapan mimar Dilek Kayhan'ın anlattıkları da oradaki hayatlar hakkında çok şey söylüyor. Dilek Hanım'a göre, Almanya'da çoğu aile, otuz kırk sene öncesinin göreneğiyle kalmış. Kendisi kaynana kaynatasından nasıl bir gelinlik görmüşse, aynı hali gelinine uyguluyor. İnsan ailesini, memleketini bırakıp başka bir aileye, memlekete gidiyor. Başka bir kültüre karışıyor. Oraya gelin gidenler bu nedenle üç dört kat zorluk yaşıyor. “Gelinimizin gözü açılmasın, bize bağlı kalsın, söz dinlesin, başkaları ona akıl verir” gibi nedenlerle gelinleri çok sıkı tutuyorlar, bir yere göndermiyorlar. Böylece dar olan sosyal hayatı, evdekiler daha da kısıtlıyor. 


Zaten gelin, dili olmadığından sadece komşu gezmesine, bir iki düğüne ya da alışverişe gidebilir. Genelde dayanılabildiği yere kadar çekiliyor, ama o sıkıntıya kat- 


lanamayıp hemen dönenler de fazla. Mesela gurbetçi bir gelin; kaynana, kaynata, kayın, iki görümce ve dört çocuğu ile bir arada yaşıyor. ‘Gelinsin, ancak hizmet ediyorsun. O küçücük evden beni çıkarmıyorlar, alışverişe bile götürmüyorlar. Bir nevi esirsin onların elinde. 
Üç beş kuruş verip ailenin yanına gidemezsin. Uçak bileti alacaksın, bir sürü para lazım” diyor. Üç senede bir Türkiye'ye gidebiliyor gelin hanım, o zaman da ailesini üç gün görebiliyor, onun için de bir sürü laf işitiyor. 


Olumlu Değişimler de Yaşanıyor 


Gurbetçi aileler ve gelinleri hakkında son zamanlarda eskiye göre bir değişim gözlemlediğini belirten mimar Dilek Kayhan, oradaki durumla ilgili şunları söylüyor: “Biz bahçemizde çay içerdik. Komşunun gelini kızcağızın canı giderdi biraz bizimle dışarıda vakit geçirmek için, ama beş dakika kalamazdı. Kimseye ve hiçbir yere göndermezlerdi. Ancak gelen misafirlere çay, pasta, börek hazırlar, ev işi yapardı. Zaten eşlerin kendi başlarına bir hayatları yok. Bir de kocalar boş bir vakit bulunca oturup Almanca film seyreder. Karısı da bir kelime anlamadan yanında oturur. Ortak paylaşım olmuyor haliyle. 


Gelinlerine iyi davrananlar, ayrı ev açanlar, mutlu olanlar da var. Özellikle eğitimli ve ekonomik durumu iyi olanlar, daha düzgün bir aile hayatına sahip. Ama yine de farklı kültür ve gurbetin zorluğunu onlar da yaşıyor. Sohbetler, seminerler son beş yıldır daha yoğun. 
2000'den sonra kendilerini geliştirmeye başladı oradakiler de. Son dönemlerde bazı aileler oğullarını, birbirlerini daha iyi anlarlar düşüncesiyle, orada yetişen kızlarla evlendiriyorlar.” 
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Gurbetci Ailelere Hayatı Kolaylastırıcı Öneriler 


- Öncelikle evlenecek tarafların küfüv, yani denk olmalarına dikkat edilmeli. 

- Düşünce yapısı, dünya görüşü, yaşantısı farklı olan kişiler “sonradan anlaşırlar” 

düşüncesiyle birbiriyle evlendirilmemeli. 

- Yurt dışına çıkmadan önce, gidilecek ülke dilini öğrenebilmek için dil kursuna katılmak faydalı olacaktır. 

- Mümkünse sadece eşlerin yaşayacağı ayrı bir ev tutulmalı. 

- Özellikle koca, karısından ilgi, şefkat ve sevgisini esirgememeli. 

- Karısıyla baş başa vakit geçirmeye, sohbet etmeye, sıkıntılarına çözüm bulmaya çalışmalı. 

- Kayınvalide, bir zamanlar kendisinin de gelin olduğunu, yaşadığı zorlukları hatırlamalı ve gelinine, ortak gibi değil, şefkat ve merhamet gösterdiği kızı gibi davranmalı. 

- Hatalarını hoşgörüyle karşılayıp, eksiklerine kırmadan yardımcı olmalı. 

- Gelinin evin dışında uygun ortamlara gitmesi- ne, arkadaş edinmesine müsaade edilmeli. 

- Gelin uygun şartlarda sosyal hayatın içinde bulunmalı. 


EVLİLİKLERİN 
HASTALIKLA İMTİHANI 


Ayzıt Uluat 

N Sağlığını kaybeden eşin yanında olmak, ona < bakmak hayli zor bir durumdur ve bu zorluk karşısında direnme gücü evliliğin âkıbetini belirler. 


Hastalık ve kazalar ailenin en büyük imtihanlarındandır. Eşlerden birinde meydana gelen kalıcı hasar nedeniyle sürekli bakıma muhtaç olma durumu, diğer eşin omzuna büyük bir yük bindiriyor. Bu sorumluluğu taşıyabilen eşler imtihanı başarıyla veriyor ve ailesini dağılmaktan kurtarıyor. Ancak tam tersi, “Bu yükü taşıyamam” deyip pes edenler de var. “İhtiyaçlarımın karşılanmadığı evliliği sürdürmenin bir anlamı yok” düşüncesi, evliliğin “hastalıkta ve sağlıkta” koşulunun görmezden gelinmesine neden oluyor. Neticede sağlığıyla beraber ailesini de kaybeden eşler büyük bir yalnızlığa ve çaresizliğe terkediliyor. 


Kaza veya Hastalıktan Önceki Aile Yapısı Önemli 


Başa gelen her şeyin imtihan olduğunu bilen ve olay karşısında sevgisini ve anlayışını esirgemeyen kişiler sabrı kuşanarak eşlerini kötü günlerinde de yalnız bırakmıyor, ailelerini ayakta tutmayı becerebiliyor. Emsey Hospital psikoloğu Tuba Yıldırım Üstünel bu tür 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durumlarda aile yapısının son derece önemli olduğunu belirtiyor. Üstünel'e göre, “Kaza veya hastalıktan önce birbirine düşkün, her zorluğun üstesinden birlikte gelen bireylerin oluşturduğu, sevgi dolu bir aile varsa bakıma muhtaç kişi yalnız bırakılmıyor zaten. Böyle ailelerde birinin derdi hepsinin çözüm bulması gereken bir mesele olarak algılanıyor. Ancak hastalık veya kazadan önce birbirinden kopuk, birbirleriyle ilgilenmeyen bir ailenin zor zamanlarda birbirine destek olması pek beklenmiyor. Herkesin kendi hayatını yaşadığı, kendi derdine odaklandığı ailelerde bakıma muhtaç olan kişi büyük bir yük olarak algılanıyor. Tüm bunların yanından bu tür musibetler, bazı dağınık ailelerde bireylerin kenetlenmesine vesile de olabiliyor ancak bunlar istisna olarak kabul edilebilir.” 


Eşine bakmak yerine kendi yolunu çizenler aslında sadece eşlerini yalnız bırakmış olmazlar. Çünkü bu iş sadece bir evliliği bitirmek değildir, aynı zamanda bir aileyi dağıtmak anlamına da gelir. Çocukları babasız yahut annesiz büyütmek, onları aile sıcaklığından mahrum etmek demektir. 


“Eşimde Değil Düşüncede Bir ‘Sakatlik’ Vardı” 


Zor zamanlarda kadınların erkeklerden çok daha vefalı oldukları bilinir. Kocasına bakan kadın örneklerinin çokluğu, karısına bakan erkeklerin gölgede kalmasına neden oluyor. Aslında bu durumun cinsiyetten ziyade ahlâki yapıyla alakalı olduğu düşünülüyor. Zira uzmanlara göre eşini yalnız bırakmak istemeyen erkekler de 


pekâlâ karılarına bakabiliyor. Erkeklerin eşlerini hemen bırakacağını düşünmek aslında ön yargıdan ve kaba bir genellemeden başka bir şey değil. 


Bu durumun en iyi örneklerinden biri Fahri Kayabalı. 
Fahri Bey özel bir firmada makine mühendisi. Eşi Vildan Hanım ise müzik öğretmeni. Tanıştıkları ilk günden beri mutlu bir beraberliklerinin olduğunu ve eşinin her zaman yanında olduğunu belirten Fahri Bey yaşadıkları olaylarla ilgili detayları şöyle anlatıyor: “Eşim Vildan'la yirmi iki senedir evliyiz. Birbirimizi çok sevdik, hâlâ da severiz. İlk yıllar evliliğimizde her şey güzel gidiyordu. 
Biz iyi anlaşıyor, her zorluğun üstesinden geliyorduk elhamdülillâh. Ancak hiç beklemediğimiz anda, hiç beklemediğimiz olaylar geldi başımıza. Hayatımızı değiştiren olay 17 Ağustos 1999 günü meydana geldi. Eşim Gölcük depreminde evimizde bulunan kitaplığın altında kaldı ve omurilik zedelenmesi sebebiyle bir daha yürüyemedi. Gitmediğimiz doktor, hastahane, çalmadığımız kapı kalmadı. Ancak kimse eşimin tekrar yürüyebilmesi konusunda ümit verici konuşmadı. 


Vildan sakat kaldığını öğrendiğinde yıkılmıştı. Yürüyemediği ilk günden itibaren kendini bu dünyada fazlalik olarak hissetmeye başlamıştı, istersem onu birakabileceğimi söylüyordu bana. Bu çok saçma geliyordu. 
Biz ‘iyi günde, kötü günde’ demiş, her zaman birbirimizin yanında olmak için söz vermiştik. Eşimi bırakmayı asla düşünmüyordum. O sırada benim ailem de Vildan’ı bakılacak bir yere bırakmamı ve benim yeniden sağlıklı biriyle evlenmemi istiyordu. İnsanların bu davranışlarını gördükçe sakatlığın eşimde değil, insanların düşüncelerinde olduğunu farkettim. Vildan'ı asla bırakmamaya, onun tüm ihtiyaçlarını karşılamaya karar vermiştim. 


Bizim çocuğumuz olmadı. O yüzden ikimiz yalnızdık. 
Ben işimi bırakamayacağım için maddi durumumun da yerinde olması hasebiyle ona bir bakıcı tuttum. Gündüzleri bakıcı ilgileniyor, akşamları ise ben bakıyordum eşime. Ona senelerce bebek gibi baktım. Canım çay içmek istediyse belki Vildan'ın da canı istiyordur diye ona da çay ikram ederdim. Pencereden bakarken eşime de, ‘Manzara izlemek ister misin?” diye sorardım. Her gún en sevdiği yemekleri pişirirdim. Kolay mıydı? Değildi tabii ki. Hem de hiç... Ama karımı seviyordum. Bakmaya mecburdum. Rabbim'in yardımıyla elhamdülilläh hiç uzman kişilere ihtiyacımız olmadı. Böyle böyle on üç buçuk seneyi devirdik. Zamanla eşimle aramdaki bağın daha da kuvvetlendiğini gördüm. Allah ona uzun ömür versin. Ben halimden memnunum.” 


Kadınlar Aile İçinde Eziklik Hissediyor 


Yaşanan sağlık sıkıntıları neticesinde bakıma muhtaç hale gelen kadınların genelde daha mülayim bir tavir takındığını belirten psikolog Tuba Yıldırım Üstünel, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bakımını üstlenen kocasına minnettar kalan kadınlar, fıtraten daha yumuşak huylu ve sakin oldukları için genelde, ‘Esimin hiçbir zorunluluğu olmadığı halde bana bakıyor. Allah razı olsun’ şeklinde olayı karşılıyor. Eşine zahmet vermemeye dikkat ediyor ve yapılan bakım karşısında eziliyor. Daha çok halden anlayan, iyi niyetli hale geliyor. Toplumda 


var olan ‘kadin bakar, erkek bırakır gider’ düsüncesi- ne rağmen kendisinden desteğini esirgemeyen kocasına elinden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyor. Ev işlerini ve çocukların bakımını yapamadığı için eziklik hissediyor ve aile içerisinde genelde daha pasif hale geliyor. Yaşadığı bu duygu karmaşası kadınları daha sessiz hale getiriyor.” 


Erkekler “Gücümü Kaybettim” Hissine Kapılıyor 


Bebeklikten itibaren korkusuz ve güçlü olmaları yönünde teşvik edilen, eğitilen erkekler genelde hayatın ağır sorumluluklarını taşıyabilmeleri için hazırlanmaktadır. Erkek kimliği açısından bu gereklidir de ancak unutulan nokta erkeklerin de “kul” olduğudur. Yani her ne kadar “erkek ağlamaz, erkek eğilmez, erkek yenilmez” gibi kabullerimiz olsa da tam tersi erkekler de ağlar, eğilir, yenilir ve hastalanır; bakıma muhtaç hale gelebilir. 
Her işi üstlenmesi ve altından kalkması beklenen erkekler, sorumluluklarını yerine getiremediklerinde “gücümü kaybettim” hissine kapılıyorlar. Evin reisinin/babasının artık eski görevlerini yerine getirememesi en mülayim, geçimli erkekleri dahi anlaşılmaz ve hırçın hale getirebiliyor. Bu yüzden erkeklerin bir hastalığı ya da sakatlığı kabullenmeleri çok daha zor ve depresyona girmeleri kadınlara oranla daha yüksek. 


Kadınlar Hasta Bakımında Önceden Antrenmanlı 


Kadınlar anne kimliğinden dolayı hasta bakımı konusunda önceden antrenmanlı sayılırlar. Fıtratlarında 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var olan sefkat ve merhamet duygularının da etkisiyle kocaları yardıma muhtaç olduğunda zorlansalar bile pes etmiyorlar. Psikolog Tuba Yıldırım Üstünel'e göre, “Toplumumuzda kadınlar birilerine bakmak konusunda önceden tecrübeliler. Ya çocuklarına bakarlar ya da anne babaları bakıma muhtaçsa, kendi işlerini kendileri göremiyorsa onlara daha fazla yardımcı olurlar. Bu yüzden eşlerine bakmaları gerektiğinde kadınlar olayın psikolojik yükünü daha kolay omuzluyorlar. ‘O benim kocam ve benim ona bakmam gerekir” gibi düşüncelerle eşlerine karşı sabırlı bir tutum sergiliyorlar.” 


Erkekler Eşlerine Bakmakta Daha Çok Zorlanıyor 


Yapı olarak ev işleriyle, çocuk bakımıyla fazla ilgili olmayan erkekler, iş hayatının stresi ve yoruculuğuyla boğuşurken evlerini dinlenme alanı olarak kullanma eğilimindedirler. Kimi zaman çocuklarıyla oynamak dahi zor gelir. Bu yüzden geçirilen rahatsızlık sonucu bedensel zarara uğrayıp bakıma muhtaç hale gelen eşlerine, pratikleri fazla olmadığından bakmakta daha çok zorlanıyorlar. Çocuklarıyla gerektiğince ilgilenemiyorlar. Bunlara iş stresi, ev işleri ve yemek de eklenince erkekler için yaşam zamanla içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor. 
Bu nedenle depresyona girmeleri muhtemel hale geliyor. Uzmanların bu durumu yaşayan erkeklere önerileri maddi imkanları varsa kendilerine yardımcı tutmaları. 
Maddi imkânın sağlanamadığı durumlarda ise aile bireylerinden birinden (anne, kız kardeş, baldız vb.) eşinin bakımında kendisine yardım etmesini istemesi. 


Evleriniz “Hastahane” Olmasın 


Bu imtihanların yaşandığı evler zamanla birer hastahaneye dönüşür âdeta. Hastalığın ailenin tek gündemi olması ne hastaya ne de ona bakanlara fayda sağlar oysa. Evleri hastahane havasından kurtarmak ve hastanın kaldırabileceği oranda ailenin eski düzenini devam ettirmek gerekir. Mesela eşinizle kitap okuyup televizyon izleyebilirsiniz. Hatta düzenli kitap okuma saatleriniz bile olabilir. Durumu elverişli ise eşinizle birlikte yürüyüşe çıkabilir, yürüyecek durumu yoksa tekerlekli sandalyeyle biraz hava almasını sağlayabilirsiniz. Alışverişe beraber çıkabilirsiniz. Ona yeni kıyafetler, yeni eşyalar alabilirsiniz beraber. Eşinizle dertleşmek de hem ona hem size iyi gelecektir. Siz bir yandan içinizi dökerken bir yandan da onun, hayatınızın yükü değil bir parçası olduğunu hissetmesini sağlayabilirsiniz. 


Hasta bakılan evlerde misafir ağırlamak zor gelir insanlara. Ancak sosyal hayattan kopmak sizin de eşinizin de ruh hali için iyi bir tutum değildir. Bu yüzden eskiden nasıl dostlarınızla, akrabalarınızla vakit geçiriyorsanız yine aynısını yapabilirsiniz. 


Norman Cousins, Bir Hastalığın Anatomisi isimli kitabında keyifli vakit geçirerek, kanser hastalığını nasıl yendiğini anlatıyor. Doktorlar Cousins'in yaşama şansının yüzde 1'den bile daha az olduğunu söylerler ama o asla aklına kötü bir düşünce getirmez. Hayattan kopmaz. Hatta hayata daha sıkı bağlanır. En sevdiği komedyenlerin filmlerini alıp kahkaha atarak her gün izler. 
Sevdikleriyle vakit geçirir. Zamanla o keyifli vakitler etkisini gösterir ve sonuç muhteşemdir. 
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“Morali yüksek tutmak” hastalık durumunda en cok tavsiye edilen seydir. Basa gelenin bir imtihan, sonucun takdir-i ilâhi olduğunu düşünüp tevekkül etmek bize yakışan bir davranış olacaktır. Hastalıkları Allah ile aramızda bir vesileye çevirmek ancak bu şekilde mümkün olur. 


Hastalıklar kimilerine göre zahmet kimilerine göre ise rahmettir ve rahmetin kapıları sabır ile aralanır. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem], “Yüce Allah bir kulunu severse, o kulun yalvarmasını işitmek için, kendisini belaya ugratir”'* buyurmuştur. Belki de bu zorlu zamanın kurtarıcısı “sabır” eşlerin birbirlerine daha sıkı sarılmalarına sebeptir. 


16 Süyüti, el-Cámiu's-Sagír, nr. 353. 
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Cocuklar da Hizmete Dahil Edilmeli 


Hastalık ve kaza sonucu evin değişen atmosferinden ve sarsılan dengesinden en çok etkilenenlerden biri de çocuklardır. Evin her zaman gözdesi olmaya alışkın çocuk, anne ya da babasının bakıma muhtaç hale gelmesiyle kaybettiği ilginin sürekli bir başkasında toplanmasından rahatsızlık duymaya başlayabilir. Hasta ebeveynini kendisine rakip olarak görebilir. Ancak biraz uğraşla çocuk da bakıma muhtaç olan ebeveynine tepki geliştirmek yerine ona karşı sorumluluklarının farkına varır. Bu dönemde çocuğa karşı engelleyici tutumlar sergilemek onun tarafından yanlış anlaşılabilir. “Hastamız var gürültü yapma”, “Annenin/babanın yattığı odaya girme”, “Aman dikkat et!” gibi söylemlerde bulunmak yerine, “Evladım annene/babana sor bakalım bir ihtiyacı var mı?”, “Hadi bugün yemeği sen götür” gibi cümleler kullanılarak çocuk da hizmete dahil edilmeli. Ancak yaşına uygun sorumluluklar verilmelidir. Yaşının çok üstünde sorumluluklar çocuğu bıktırabilir yahut çocukluğunu yaşayamadan olgunlaşmasına neden olabilir. 


Ayrıca çocuklar karşısında olaylar dramatize edilmemeli. Eve geldiğinde sürekli bir matem havasıyla karşılaşan çocuk, bu ağır ortamdan kaçma isteği duyarak evden uzaklaşabilir veya depresyona girebilir. Uzmanlara göre bu zor dönemde çocuk ihmal edilmemeli. Ona karşı olan sorumluluklar yerine getirilmeli ve çocuğun problemleriyle ilgilenilmelidir. 
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Aileler Köstek Değil Destek Olmalı 


Aileler her zaman çocuklarının rahat bir yaşam sürmesini isterler. Bu yüzden bazı aileler çocuklarının bir ömür eşine bakmasına razı olmazlar. Ayrılıp “hayatını kurtarmasını” isterler ısrarla. Oysa ahlâki bir tutum sergileyip çocuklarına köstek yerine destek olmalıdırlar. Bir gün kendi çocuklarının da aynı duruma düşebileceğini hatırdan hiç çıkarmamalıdırlar. 


G ecimsizlik 


ve e)iddet 


EVLILIKLER DE 
BUNALIMA GİRER 


Rümeysa Durak 

“Sorun sende değil, bende” ifadesi hayatımızın belirli dönemlerinde gerçeklik kazanır ve bu cümleyi kendimize bazan sıkça tekrarlamamız gerekir. Aksi takdirde kişisel bunalımımız yahut içimizde büyüttüğümüz küçük meseleler ilişkimiz için tehdit teşkil edebilir. 
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Aslında hiçbir sorun yok, ama ben yine de bunalıyorum, nefes alamıyorum. Eşim bana çok anlayışlı ve ilgili davranıyor, ama ben sanki huzursuzluk çıkarmaya çabayorum ...” Bu cümleler size de tanıdık geldi mi? Birçok evliliğin başına en az bir kere gelmesi kaçınılmaz olan bu durum, ne yazık ki fırtına öncesi sessizliğin habercisidir. 


Eşinin kendisine karşı olabildiğince anlayışlı davrandığını düşünen insan buna rağmen bunaldığını, sebepsiz yere sıkıldığını söylüyorsa kavgaya yelken açıyor demektir. Çünkü ortada bariz bir sorun görünmezken, ilişkiler güllük gülistanlık sürerken sorun çıkaran insan eşine göre nankördür. Suratını asan, mutsuzluğundan yakınan hanıma yahut beye eşi söylenmeye başlar hemen, “Senin bu yaptığına nankörlük derler, senin için elimden geleni yapıyorum. Akşama kadar çalışıp didiniyorum. Sana anlayışlı olmak için büyük çaba sarfediyorum. Ama sen durmadan yakınıyorsun. Sorun ne diye sorduğumda ise hiçbir şey yok diyorsun. Öyleyse neden mutlu olamıyorsun?” diye. 
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Hicbir Sıkıntı Sebepsiz Degildir 


Çoğunlukla görünürde hiçbir problemi olmayan esler, bu tarz durumlarla karşılaşıyorsa kişisel bunalımların yaşanıyor olabileceğini vurgulayan psikolojik danışman Betül Beyzadeoğlu, bu gibi durumlarda kişinin öz değerlendirme yapmasının hayli önemli olduğunu vurguluyor. Yani “Ortada bir şey yok, ama benim içim sıkılıyor. 
Eşimle problemimiz yok, ama ben yine de mutsuzum” diyerek sorunu evliliğimize yüklemektense kendimizi yoklamamız, sıkıntımızın kaynağına inmeye çalışmamız ilişkimiz için kurtarıcı nitelik taşıyor. 


Sıkıntının kaynağına inmekte zorlanan bireylerin kendilerine birtakım sorular sorarak yollarını daha kolay bulacaklarını anlatan Beyzadeoğlu, bu soruları şu şekilde özetliyor: “Geldiğimiz sürece kadar gerçekten hiç problem yok muydu? Yoksa problemleri algılayış biçimimizde mi bir farklılık var?” soruları daha öncesinde bizim için önemli olmayan ayrıntıların farkına varmamızı ve sorunlarımızın temeline inmemizi sağlar. Bir başka sorumuz ise ‘Her zamanki şeffaf gözlük neden bugün gri gösteriyor?” olmalıdır. Bu soru sayesinde eşimiz, çocuklarımız, evliliğimiz vb. dış kaynaklardan çok, iç dünyamızdaki dinamiklerin dolaylı yollardan değiştiğini ve problem kaynağının evliliğimiz değil, iç dünyamız olduğunu algılarız.” 


Sorun Sende Değil, Bende! 


Yani klişe diye adlandırabileceğimiz, “Sorun sende değil, bende” ifadesi hayatımızın belirli dönemlerinde 


gerçeklik kazanır ve bu cümleyi kendimize bazan sıkça tekrarlamamız gerekir. Aksi takdirde kişisel bunalımımız yahut içimizde büyüttüğümüz küçük meseleler ilişkimiz için tehdit teşkil edebilir. Evliliklerdeki bunalımların çoğu zaman kişisel bunalımların büyümesi neticesinde ortaya çıktığını anlatan psikolojik danışman Betül Beyzadeoğlu bu konuda şunları söylüyor: “Aslında evliliğin bunalımının altında kişilerin bunalımı yatar. Başlangıç noktası bir kişi iken, tutum ve davranışlardaki negatif farklılıklarla, problem diğer kişiye de sıçrar. Bireyler problemin ancak büyüdüğü zaman farkına varabildikleri için, önceki gelişim süreçlerini göz ardı etmektedirler.” 


Bunun bir neticesi olarak da çiftler, ilişkilerinde hiç sorun yokken bir anda ortaya çıkıveren problemlere gereğinden fazla tepki verirler. Küçük sorunlar göz ardı edildiğinden ortada bir mesele olunca karşılıklı olarak, “Bunda büyütecek ne var, pireyi deve ediyorsun. Sana bir türlü yaranamıyorum. Sen zaten elindeki ile mutlu olmazsın” gibi ifadelerle hem eşimizi incitir ve hem de sorunu körüklemiş oluruz. Halbuki böylesi durumlarda kendimizi dinleyerek o ana ulaşmamıza sebep olan küçük meselelerin halli yoluna gitsek evliliğimizdeki pürüzler de ortadan kalkacaktır. 


İşin özü karşılıklı anlayıştan geçmektedir. İnsan hayatının her döneminde aynı ölçüde mutlu ve huzurlu olamaz. Zaten normal olan da inişli çıkışlı bir duygu dünyasına sahip olmaktır. Fakat insan kendinin farkına varır, eşler ilişkilerinde karşılıklı özveri gösterirse, küçük meseleler büyümeden çözüm yoluna gidilirse; evlilikler de sağlam temelli olur. Bir mesele olduğunda bunu sineye çekmek, tabir câizse her türlü olayı yutup oturmak eşlerin psikolojisini altüst edecektir. Unutulmamalıdır ki bireyler sağlıklı olmazsa ilişkiler de hastalıklı olur. Bu sebeple uygun zeminde ve doğru zamanda kırgınlık ve kızgınlık sebepleri muhakkak dile getirilmelidir. Hem bu sayede büyük kavgaların da önüne geçilmiş olur. 


1781) 


Sorunları Halletmek İçin Güzel Niyet ve Olumlu Yaklaşım 


Tüm çabalarımıza rağmen ilişkilerimizde gerginliklerin muhakkak yaşanacağına değinen psikolojik danışman Betül Beyzadeoğlu, bu gerilimlerin büyük kavgalara dönüşmesini engellemek için takınmamız gereken tutumu şu şekilde özetliyor: “Hangi alanda olursa olsun bireyler arası problemlerin çözümü sağlıklı iletişimden geçer. 
Karşımızdaki kişinin davranışlarını kendi zihnimizdeki şablonlara göre adlandırmak yerine, kişiyle sağlıklı iletişim kurmaya çalışmalıyız. Evlilikte karşılaşılan problemlerde beş temel öğe karı koca bütünlüğüyle beraber incelenmelidir: 

- Eşlerin birbirlerini sevgi ve saygıyla algılayabilmeleri 

- Duygusal doyum 

- Etkin iletişim 

- Benimsenen rollerin uyum ve uzlaşma içinde olması (annelik, babalık vb. rollerde gereken destek) 

- Eşler arası etkileşimin miktarı (paylaşım alanları) 

Bu durumlarla ilgili değerlendirme yapılırken, karşılıklı suçlama yerine daha yapıcı, çözüm odaklı, kişiyi değil davranışı ele alarak iletişim kurulmalıdır. Önemsenmesi gereken bir diğer nokta ise çözüm odaklı bu görüşmeye başlamadan önce niyetlerimizi kontrol etmektir. Eşimizi yenmek, onun bize iyi davranmasını sağlamak mı (vesilelere boğulmak), yoksa dünya misafirhanesinde asıl amaç olan rıza dahilinde yuvamızı daha mutlu kılmak mı (amaç yolunda gayret)? Niyetimizi de hem tek başımıza hem beraber kontrol ettikten sonra önerdiğimiz maddelerle ilgili çözüm yolları 


geliştirebiliriz.” 
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EVLİ, EMEKLİ 
MUTSUZ OLMAYIN 


Ceyda Arın 

Tek hayatı iş olan kişiler emeklilikte ciddi bir A boşluğa düşüyor, dolayısıyla bu kişilerin mutlu 

olması da etrafına huzur vermesi de hayli 

zorlaşıyor. Genelde bunalım şeklinde seyreden 

bu durum tüm evi etkisi altına alıyor. 


Çalışıp, alın teri döken çoğu kişinin beklentisi emeklilikte rahat etmektir. Kimi emekli olunca küçük bir Anadolu kasabasına yerleşmeyi, kimi dünya turuna çıkmayı, kimi bir hobiyle meşgul olmayı, kimi de bağ bahçe işleriyle uğraşmayı düşler durur. Kaç kişi bu hayallerini gerçekleştirir bilinmez ama bağ bahçe yerine ev işleriyle ve eşiyle uğraşan çoktur. Bu yüzden birçok evde emeklilikle beraber birtakım sorunlar da baş gösterir. 
Japon uzmanlar tarafından, “Emekli eş sendromu” diye adlandırılan bu durum, klinik bulgularla ortaya konmuş bir gerçek. Zira asabi tikler, kurdeşen, baş ağrıları ve mide krampları ile hastahane kapılarını aşındıran bazı hastaların problemlerinin, yeni emekli olan eşlerinden kaynaklandığı sonucuna sıkça varılıyor. 


Emekli Olan Eş Boşluğa Düşerse 


Tek hayatı iş olan kişiler emeklilikte ciddi bir boşluğa düşüyor, dolayısıyla bu kişilerin mutlu olması da etrafına huzur vermesi de hayli zorlaşıyor. Genelde bunalım şeklinde seyreden bu durum tüm evi etkisi altına alyor. Evlilik ve aile terapisti psikolog Ayşenur Bayraktar’a göre, “Emeklilikten sonra kişinin hayatı farklı bir pozisyonda sürer. Eğer kişi, çalışma hayatında toplum ilişkilerinden soyutlanıp uzun yıllar kendini sadece mesleğine vermişse, emeklilik sonrası sorunlar yaşaması ve bunun evliliğe olumsuz yansıması kaçınılmazdır. Sağlıklı bir kişi, hayatını sadece bir alana yöneltmek yerine, işi dışında da uğraşlara ve sosyal çevreye sahip olabilmelidir. Aksi takdirde çalışma hayatının sona ermesiyle birlikte meşgalesizlik ve tembellik de baş gösterebilir.” 


Emekli Eşin Aşırı Müdahalesi 


Emekliliğin ilk ayları ailenin tüm fertleri için genelde sorunsuz geçer. Sürekli evde bulunan çiçeği burnunda emekli, evin tüm eksik gediğini tamamlama konusunda maksimum performans gösterir. Arızalı ne varsa tamir edilir, elden geldiğince ev işlerine yardımcı olunur. Fakat bir zaman sonra emekli eş, görevini fazla sahiplendiğinden midir bilinmez, her şeye fazlaca müdahale eder hale gelir. Özellikle iş hayatı boyunca âmir konumunda çalışmış olan kişiler, emekli olur olmaz evin düzen ve idaresini ele geçireceklerini sanırlar, fakat işler sarpa sarınca büyük bir yanılgıya düştüklerini anlamaları çok zaman almaz. Zira sesler yükselmeye, bunalım sinyalleri verilmeye başlanmıştır bile. 


Evin hanımı sabretmeye çalışsa da kendi kurallarına karışılmasından son derece sıkılır. Bu noktada yakınmalar hemen hemen aynıdır: “Nereden emekli oldu, huyu bozuldu! Evden hiç çıkmıyor, sürekli her işime karışıyor, 


evde rahatım kalmadı!” Hanımlar tartışma çıkmaması için fırsat buldukça kendilerini evden dışarı atma ihtiyacı duyabilirler. Fazlasıyla bunalıp rahatsızlıklarını açıkça dile getirmeye başladıklarında da eşler birbirlerine olan saygılarını yitirecek noktaya gelebilirler. İşte bu andan sonra evlilik farklı bir evreye geçiş yapıp, emeklilik öncesi ve emeklilik sonrası diye iki zaman dilimine bölünür. 
Maalesef ki öncesinde birbirine karşı daha seviyeli ve . 
hoşgörülü olan eşlerin, emeklilik günlerinde böyle davranmadıkları rahatlıkla gözlemlenebilir. 


Eşinizden Ne Beklediğinizi Anlatın 


Evlilik ve aile terapisti psikolog Ayşenur Bayraktar, emeklilik sonrası ortaya çıkan bu anlaşmazlıkların önünü almak için şu önerilerde bulunuyor: “Evlilikte emeklilik sonrası, ev içi rollerin yeniden yapılandırılması gerekir. Önceden her gün işe giden eş, birden yirmi dört saat evde bulunmaya başlayınca bu durum diğer eş tarafından yadırganabilmektedir. Eşler nasıl bir yaşam sürmeyi ümit ettiklerini ve karşılıklı beklentilerini açık iletişim yoluyla konuşarak, zor geçmesi beklenen süreci sorunsuz aşabilirler. Beklentiler karşılanmaya çalışıldığı müddetçe, aile huzuru sarsıntıya uğramayacaktır.” 


Kendi Hayatını Yaşayan Emekliler 


Müdahaleciler kadar tamamen kendi hayatına odaklanan emekli eşler de evlerde huzursuzluğa neden olur. 
Bazıları emekli olduktan sonra ailesiyle zaman geçirmesi beklenirken, kendini tamamıyla sosyal hayata kaptırıverir; bazıları da ig dünyasına ya da kendi ilgi alanlarına yönelir. Yıllarca galısan esiyle paylasımda bulunmaktan mahrum kalan evdeki es, bu durumda kendisini eskisinden daha yalnız hissedebilir. İşinden emekli olan kişinin evlilikten de emekli olmuş gibi davranması, haliyle eşini ciddi bir sıkıntıya sokar. 


Emeklilikle beraber hayat tarzında önemli bir değişim yaşanır ve bu durum evlilikte de bir değişim gerektirir. 
Eşler birbirlerinden beklentilerini doğru ve yapıcı bir üslupla dile getirdiğinde emeklilik evresi yepyeni bir soluk katar evliliğe. Sorumluluklarının iyice hafiflediği bu dönem ikinci baharıdır çiftlerin. Allah'ın bir lutfu olarak değerlendirilmesi gereken bu dönemlerin kıymeti bilinmelidir, zira insan ömrü başka baharlar görecek kadar uzun değildir. 


SON YILLARIN EN MODA 
SÖYLEMİ: “MUTSUZUZ 
BOŞANIYORUZ” 


Kürşad Salih Yaman 

“Boşanmak” ailevi problemlerde çözüm anahtarı mıdır? Sorun insanda olduktan sonra ona her evlilik ayrı bir problem teşkil etmez mi? Birkaç kez evlenip boşanmış insanlara bakarsak ne denilmek istendiğini anlarız ... 
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Günümüzde balon evlilikler ne yazık ki çoğaldı. Ba-Ion diyoruz; çünkü yuvalar artık pamuk ipliğine bağlı. 
En ufak esinti dahi onu tufanın kollarına sürükleyebiliyor. Geldiğimiz nokta itibariyle, eşler birbirlerine karşı ya çok tahammülsüz ya da yuva kurmayı çelik çomak oyunu zannediyor. Ayrıca çiftlerin, evlenirken kafalarının bir köşesine kazıdıkları “yürümezse ayrılırım” fikri de yuvanın çatırdamasında önemli bir role sahip. Bu düşünce üzerine bina edilen aileler, evlilik hayatına 1-0 yenik başlıyor zaten. 


İstatistiklere baktığımızda sayılar da bu söylediklerimizi doğrular nitelikte. Türkiye İstatistik Kurumu'nun raporlarına göre, 2012 yılında 123.325 çift boşanmışken 
2013 yılında 125.305 çiftin boşandığı kayıtlara geçmiş. 
Aile mahkemelerinde karara bağlanması beklenen on binlerce boşanma dosyası da cabası ... 
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Bir Boşanma En Az Dört Kişinin Hayatını Etkiliyor 


Ayrıca Adalet Bakanlığı tarafından son yıllarda yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 2002-2012 yılları arasında 1.935.819 boşanma davası açılmış. Bu demektir ki on yılda yaklaşık “2 milyon” yuva yıkılmış. Yıkılan her yuvadan en az iki çocuğun mağdur olduğunu varsayacak olsak; bu da küçük yaşta anne babalarının sorunlarıyla mücadele etmek zorunda bırakılmış yaklaşık 
4 milyon çocuk ediyor. Yani netice itibariyle, yıkılan 2 
milyon yuva, tahminen 6 milyon insanın hayatını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu, boşanmanın sadece anne baba ve çocuklardan oluşan “çekirdek aile”de cereyan eden etkisi ... Söz konusu durumun bir de akrabalarda bıraktığı etkiyi hesaplayacak olsak sayı epey kabarır. 


Evimizin Huzurunu Kaçıran Ne? 


Şu halde, bu olumsuz seyri bir müslüman hassasiyetiyle oturup düşünmek, üzerinde kafa yormak zorundayız. Bizler, üstelik müslüman toplum olarak nerede hata yaptık da daha birkaç nesil öncesine kadar “bir yastıkta kocamak” için çıkılan bu kutlu yola “birkaç günlüğüne” çıkar hale geldik? Hangi fitne evimizin huzuruna çomak soktu? Hangi illet aile ocağımıza incir ağacı dikti? 


Belki tüm bu olumsuzlukları çeşitli nedenlere bağlayabilirsiniz. Aile içindeki ekonomik sıkıntıların, sosyolojik ve psikolojik sebeplerin evlilik kurumunu yıpratıp bu hale getirdiğini söyleyebilirsiniz. Söz konusu çözülmenin temelinde yatan asıl sebep, dini ve ahlâki dejenerasyondur. Çünkü arzettiğimiz tâli sebepler, manevi değerlerin nisbeten yoğun yaşandığı önceki dönemlerde 


de vardı, ama bosanmalar günümüzdeki kadar basını alıp gitmemişti. 


Tekrar ifade edelim ki bugün boşanma sebeplerinin çoğu dini yaşayışın aileye sokulamamasından kaynaklanıyor. Nitekim dindarlıktan beslenen geleneğin hüküm sürdüğü bölgelerde boşanmaların daha az görüldüğü tesbit edilmiştir. Ne zaman ki Allah ile aramıza mesafeler koyduk, ne zaman ki kulluğumuzu kimliğimizin mâlum hanesine hapsettik ve ne zaman ki biz olmaktan çıkıp ben olmaya azmettik, işte o zaman aile ocağının kirişleri çatırdamaya başladı. Durum böyle olunca ne karının kocasına saygı ve tahammülü kaldı, ne kocanın karısına ... En ufak bir anlaşmazlıkta “sabır ve teenniyle (düşünerek)” hareket etmesi gereken müslüman, çözümü “boşanmakta” buldu. 


Halbuki “boşanmak” ailevi problemlerde çözüm anahtarı mıdır? Sorun insanda olduktan sonra ona her evlilik ayrı bir problem teşkil etmez mi? Birkaç kez evlenip boşanmış insanlara bakarsak ne denilmek istendiğini anlarız ... 


Boşanmayı Hazırlayan Başlıca Sebepler 


Geldiğimiz nokta itibariyle, “Evlilik müessesesini kurtarmak adına ne yapılabilir?”i konuşacak olursak denilebilir ki öncelikle eşlerin dini ve ahlâki eğitime önem vermeleri gerekmektedir. Tabii “dini ve ahlaki” bilinçlenme tek başına yetmiyor, zira hayata geçirmedikten sonra bunun hiçbir anlamı yok. Büyüklerin hayatına baktığımızda onların, aile içindeki huzur ve mutluluğu, İslâm'ı her zeminde olduğu gibi aile zemininde de ihya 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etmek suretiyle ayakta tuttuklarına sahit olmaktayız. Bu da dinin ailede bağlarını koruması adına nasıl bir öneme sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. 


Yine evliliğin selâmeti için, aile ahlâkını bozan, maneviyatını dinamitleyen unsurlara -ki internet ve televizyon dizileri bu noktada etkin bir yere sahip- engellemeler getirilmesi gerekir. Özellikle dizilerde, sudan sebeplerle gerçekleşen boşanmaların kamu oyuna çözüm yolu olarak sunulması, nikâhtan çok flörtün teşvik edilmesi, evliler için metres hayatının özendirilmesi, ayrıca dizi oyuncularının din ve ahlâk dışı davranışlarının ekranlardan normal gibi gösterilmesi ailelerin dağılmasında dolaylı biçimde rol oynuyor. 


Üçüncü Kişilere Evlilik Sorunlarını Anlatmak 


Şu hususu da vurgulamadan geçmeyelim; ailevi sorunların dışarı aksettirilmesi de önemli bir “boşanma” sebebidir. O nedenle karı koca ev içinde meydana gelen ailevi sorunlarını, öncelikle kendi aralarında çözmeyi denemeli, bu durumu evin dışına yansıtmamalıdır. Çünkü eşler arasındaki anlaşmazlıklar evin mahrem sahasını teşkil eder. Bu sahanın olur olmaz yerde genele arzedilmesi, aile içi sorunlarla ilgili arkadaş ve komşularla fikir teatisinde bulunulması, bir zaman sonra evin dışındaki insanların evin içine müdahalesine yol açar ki bu da ayrı bir boşanma sebebi olarak gösterilebilir. 


Ancak eşler arasında meydana gelen anlaşmazlık, aile içinde çözülemeyecek hale gelmişse ve işin boyutu boşanmaya kadar varmışsa, o zaman iş değişir. Böyle bir durumda dinimiz sırf ailenin parçalanmaması için her 


iki tarafın akrabalarından samimiyet ve iyi niyetli olduğuna inanılan, ara buluculuk kabiliyetine sahip birer hakem tayin edilmesini tavsiye eder. Tayin edilen hakemlerin görevi, eşlerin arasını düzeltmek, onları yeniden bir araya getirmek için barıştırmaktır. Kur'ân-ı Kerim'de söz konusu hakemler için buyruluyor ki: “Bunlar barıştırmak isterlerse Allah (ayrılmak üzere olan eşlerin) aralarını bulur.” (Nisa 4/35). Çünkü, “Kalpler Allah Teâlâ'nın iki parmağı arasındadır, yani kudreti altındadır.” 


Öyle ise her şeyden önce “mümin” sıfatımızdan ötürü bize düşen yıkıcı değil, yapıcı olmak ve ailemizi gözümüzün nuru bilmek olmalıdır. Ancak bu arayışta olduğumuz zaman yuvamızda esen hafif rüzgârları fırtına bellemez, ağzımıza “boşanalım” sözünü kolayca almaz ve huzurumuz kaçıyorsa yuvamızı ortadan kaldırmak yerine huzursuzluğumuzu yok etmeyi yeğleriz. 
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BOSANIYORUM 
ÖYLEYSE VARIM 


Rümeysa Durak 

İki gönlün bir olması ile samanlığın seyran olmayacağı daha evliliğin ilk günlerinde ortaya çıkıyor. Bunun bir neticesi olarak da karşılıklı birtakım fedakârlıklar yaparak orta yolu bulmaktansa, birilerinden haklı olduğumuzu duyup bu işi bir an önce sonlandırmak istiyoruz. 


Son zamanlarda gittikçe yaygınlaşan sosyal paylaşım sitesi çılgınlığına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Facebook, twitter, bloglar derken yeni yeni moda olmaya başlayan bir akım daha var ki o da forumlar. Üyelik sistemi ile çalışan ve insanların çoklukla bir meseleyi paylaşıp birbirlerine fikir danıştıkları forumlarda akla gelebilecek her türlü konuyu bulmak mümkün. 
Hangi koltuğu alacağınıza karar veremediniz mesela, kahvesi mi daha iyi gider yoksa beji mi diye düşünürken arama motoruna, “Hangi koltuğu alsam?” yazdığınızda onlarca forum çıkıveriyor karşınıza. Yahut gündelik bir meseleyle karşı karşıya kaldınız, “Eşim beni anlamıyor, çocuğum yemek yemiyor, kayınvalidem bize gelmek istiyor vb...” 


Bunlardan hangisine takılırsanız takılın muhakkak sizinle aynı dertten mustarip birileri forumlarda bu konuyu tartışmış oluyor. Böylelikle daraldığınız yahut kararsız kaldığınız noktalarda hiç tanımadığınız insanlarla fikir alışverişi yapıyor ve sorununuzu bir çözüme kavuşturuyorsunuz. Fakat kime danıştığınızı bilmediğiniz sıkıntınız herkesin kendi hayat görüşü ve bakış açısına göre yorumlandığı için, dikkate aldığınız öneriler çoğu zaman can sıkıcı sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle söz konusu mesele evlilik olduğunda ... 


Kime Danıştığımıza Dikkat Etmeliyiz 


İnsan olarak fıtratımızın en belirgin özelliklerinden biri konuşma arzumuz. Hele de bir sıkıntımız olmaya görsün. İçimize attıkça daha çok dolduğumuzdan tasmamız da o denli coşkun olur. Bir de sıkıntıyı yaşadığımız kişi eşimizse durum daha da vahimdir çoğu zaman. Kol kırılır yen içinde kalır misali çevremizdekilere sıkıntılı durumu yansıtmamaya uğraşırken kendimizi de yer bitiririz. Çünkü illa ki anlatma, haklılığımızı onaylatma yahut hatamızı bir başkasından işitme ihtiyacı duyarız. 


Evlilikle ilgili sorunlarda fikir alma ihtiyacının özellikle kadınlarda daha yoğun hissedildiğini vurgulayan psikolojik danışman Hacer Gül, bu ihtiyacın sebebini şu şekilde açıklıyor: “İnsanlar kimi zaman özgüven eksikliği yaşar yahut herhangi bir konuda çıkmaza girerlerse destek görmek isterler. Özellikle ikili ilişkilerde erkekler olaya daha yüzeysel bakarken, kadınlar detaylı düşünerek basit hadiseleri dahi kafalarında büyütebilirler. Böyle bir durumun neticesinde de kendilerini çaresiz, ilişkilerini de yıpranmış olarak görmeleri kaçınılmaz olur. Bu aslında anlık yaşanan bir duygudur, fakat birey o anki çıkmazdan kurtulmak için fikir danışmak, çoğunlukla da onaylanmak ister.” İşte bu onaylanma arzusu bizleri 


kimi zaman öyle bir hale getiriyor ki hiç tanımadığımız, huyunu suyunu bilmediğimiz insanlardan medet umar oluyoruz. 


İnternetten Çözüm Aramak 


Evlilikle ilgili sorunların anlatıldığı forumlar bu durumun en büyük şahidi âdeta. Birbiriden farklı yüzlerce dert, birbirinden farklı onlarca insan, kültür ve yaşam koskoca bir seremoni oluyor forumlarda. İşin kötüsü özellikle son zamanların en popüler çözüm önerisinin boşanmak olması. Üstelik de bu konuda öyle çok yaşanmış örnek var ki olayı varsayımlar üzerinden anlatmaya gerek bile kalmıyor. 


Örneğin ilk evlilik yıl dönümlerinin sabahında eşini kutlamadan evden çıkan bir beyin ardından hanımı foruma koşuyor hemen ve, “Bugün evliliğimizin ilk yılını doldurduk. Eşim bana hiçbir şey söylemeden çıktı. Bir sürpriz hazırlıyor olabilir, bu yüzden unutmuş numarası yaptığını umuyorum; ama ya unuttuysa?” yazıyor. Kalbi böylesine basit bir sebepten kırılan kadına verilen cevaplar nedir dersiniz? “Benim kocam unutsa hayatı ona zehir ederdim, bence burnundan getirmelisin.” Ya da bir baskası, “Akşam hatırlamazsa sana değer vermiyor demektir, onunla asla konuşma ve evde yemek, temizlik vb. yapma. Hatasını anlayana dek görsün gününü” diyor. 


Bu gülünç varsayımlarla, henüz evlilik yıl dönümünü unutup unutmadığı dahi belli olmayan beyle ilgili üretilen en son komplo teorisi ise, “Değerini bilmiyorsa boşan gitsin, kendi ayaklarının üzerinde durabilirsin, ne diye kahır çekiyorsun” oluyor. İşin en kötü tarafı ise sadece birkag saat igerisinde gelisen bu diyalogların bir neticesi olarak “mağdur” hanımın eşinden boşanmayı düşünebilecek noktaya gelmesi. 


Boşanmak Artık Çok Kolay (!) 


İnsana şaka gibi gelen bu ve benzeri örnekler öyle çok ki artık “... öyleyse bosan ...” cümlesi hayatımızın bir rutini haline geldi. “Eşim beni anlamıyor” diyen arkadaşımıza rahatlıkla, “Öyleyse boşan” diyebiliyoruz mesela. “Kocam bizi çok ihmal ediyor, hanımım benimle eskisi kadar ilgilenmiyor, ne yapsam ona yaranamıyorum...” Üzülmeye gerek yok “Olmuyorsa boşan gitsin!” 


Evlilikte Sorun Olduğunda Boşanmak, Hasta Olduğunda Ben Öleyim Demektir 


Evlenmede ve evliliğin devamında dinimizin emir ve yasaklarının esas alınması gerektiğinin altını özellikle çizen psikolojik danışman Hacer Gül; televizyon, internet ve gazete gibi yayın organlarının son zamanlarda boşanma eğilimine katkıda bulunduğunu belirtiyor. 
Gül, “Evlilikler özellikle dizi kültürünün yaygınlaşması ve insanların materyalist anlayışa kanalize edilmesiyle yıpranmaya başladı” diyor ve ekliyor: “Eskiden evlilikler ‘bir yastıkta kocamak’ anlayışının hâkim olduğu bir temel üzere kurulurdu. Günümüzde ise özellikle ekonomik anlamda bağımsız olan kadınlar, dayatılan özgürlük anlayışı ve 'varlığını, ayakları üzerinde durduğunu ispat etme' sanrısı ile yanlış hareket ediyorlar. En ufak bir anlaşmazlıkta ‘Zaten para da kazanıyorum, ne diye kahır 


cekecegim” düşüncesi ile boşanma yoluna gidiyorlar. 
Halbuki evlilikte sorun olduğunda boşanmak, hasta olduğunda ben öleyim demektir.” 


Bu konuda çarpıcı bir örneği de avukat Musa Yardımeden veriyor. Yardımeden, kadın müvekkillerinin sayısının son yıllarda arttığını belirterek ekliyor; “İstatistiklere göre son dört yılda evlenen çiftlerin yüzde 50'si boşanmış, boşanmayan çiftlerin ise yüzde 80-90'ı mutlu bir birliktelik yaşamadığını dile getiriyor. Somut bir örnek olarak İzmir'de eskiden dört tane olan aile mahkemelerinin sayısı on üçe yükseldi. Bu artış Türkiye'nin pek çok yerinde mevcut. Eskiden boşanmayı isteyen taraf çoklukla erkekler olurdu. Boşanma sebepleri de ne yazık ki eşlerine sadakatsizlik yapmaları ve kendileri için yeni bir hayat düşlemeleriydi. Fakat şimdi kadın müvekkillerimin sayısı da en az erkekler kadar fazla ve boşanma sebeplerinin başında ekonomik güç kaybı geliyor. Özellikle de çalışan kadınlar eşlerinin ekonomik kayıp yaşaması durumunda, yahut halli mümkün olan basit hadiselerde tolere etmektense evliliği sonlandırmayı tercih ediyorlar.” 


Televizyon Kültürü Evlilik Anlayışımızı Yok Ediyor 


Aynı durumu dile getiren psikolojik danışman Hacer Gül de Türkiye'de boşanma talebinde bulunan kadınların yüzde 80'inin çalışan kadınlar olduğunu belirtiyor. 
Ailenin toplumun temelini oluşturduğuna değinen Gül, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bir milleti yıkmak isteyen iç ve dış düşmanlar ilk tahribatlarına aileden başlar. Nitekim silah gücü ile Osmanlı'yı yıkamayanlar, bu yıkımı aileden başlattılar. Osmanlı farkına varmadan, evlerine 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aldığı yabancı mürebbiyeler ve hizmetliler ile Batı kültürünü özümsemeye başladı. Bunun bir neticesi olarak da 14 asırlık İslâmi aile yapısı sarsıldı. Şimdi bunun aynını televizyonlar yapıyor. Mesele kadının okuması yahut çalışmasından çok öte. Okurken ve çalışırken doğru şeyleri öğrenmediğimiz için çatlaklar oluşuyor. Her şeyden önce evlilik, dini temeller üzerine kurulursa, eşler birbirine karşı sevgi, saygı ve hoşgörü ile davranırsa, ekonomik özgürlük ve kendini ifade etme yaftaları altında insanlar başkaldırmaya ve âsiliğe teşvik edilmezse, evlilik bağları da eskisi gibi sağlam olur.” 


Boşanma Bir Güç İspatı mı? 


Belki de en önemlisi hayatı bir kumar, evliliği şans olarak görmemek. Bizler evlenirken İslâmi şartları göz ardı ediyoruz çoğu zaman. Özellikle de denklik şartını... ve ne yazık ki iki gönlün bir olması ile samanlığın seyran olmayacağı daha evliliğin ilk günlerinde ortaya çıkıyor. Bunun bir neticesi olarak da karşılıklı birtakım fedakârlıklar yaparak orta yolu bulmaktansa, birilerinden haklı olduğumuzu duyup bu işi bir an önce sonlandırmak istiyoruz. Bize haklısın diyecek birileri de hazır duruyor ne de olsa. Arama motoruna yazıveriyoruz, “Eşim bu sabah suratı asık gitti” diye, cevap gecikmiyor: “Sen güçlü (!) olduğunu ispatla. Kendi ayaklarının üzerinde durabilirsin. Boşan gitsin!...” 


AYRILIGIN YÜKÜNÜ ÇOCUKLAR 
ÇEKMESİN 


Ayşe Olgun 

Uzmanlar boşanma süreci içinde yaşanan 
O gerginlik ve çatışmaların, çocuğun içe kapanmasına ve anne babası tarafından sevilmediğini düşünmesine yol açtığını söylüyor. 


Mutluluk temennileriyle ve bir ömür “aynı yastıkta kocama” dualarıyla kurulan her evlilik ne yazık ki istenildiği gibi olmayabiliyor bazan. Yaşanan çatışmalar bir müddet sonra ailenin temellerini sarsıyor ve sonuç ayrılmayla noktalanabiliyor. Evde yaşanan huzursuzluklar da alınan boşanma kararı da çiftlerden çok çocukları etkiler. 
Boşanma süreci içinde yaşanan gerginlikler ve çatışmaların çocuğun içe kapanmasına, anne babası tarafından sevilmediğini düşünmesine ve gerginliklerin sorumlusu olarak kendisini görmesine neden olacağını söyleyen çocuk ve ergen ruh sağlığı birimi uzmanlarından psikolog Dr. Orhan Gümüşel, “Bu sürecin son noktası olan boşanma, çocuğun bu düşüncelerinde haklı olduğunun göstergesi olarak ortaya çıkar ve yoğun suçluluk duygusuna yol açar” diyor. 


Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkisi 
Sıfır-Üç Yaş Büyüme Gelişim Sorunları Yaşar 


Boşanmanın çocuk üzerindeki etkilerini gelişim dönemlerine göre inceleyen Gümüşel, ortaya çıkan tabloyu şöyle özetliyor: “Eğer boşanma evliliğin basların- da gerçekleşmişse ve çocuk sıfır-üç yaş grubunda ise, anne ve çocuk hatta baba ve çocuk arasındaki duygusal ilişkileri azalttığından çocuk yeteri kadar duygusal beslenme sağlayamaz. Büyüme ve gelişimi gecikir. Bunun yanı sıra uyku ve yeme problemleri ve ayakta durma, oturma gibi bazı motor yeteneklerle birlikte, kekeleme ve kelimeleri yutma gibi bazı dil gelişimi problemleri de görülebilir. Okul öncesi dönemde olan çocuklarda, içe kapanıklık ya da tam tersi fazla atılganlık görülebilir. 
Ancak her iki durumda da sosyal ilişkilerde güçlük yaşanır. Bu dönemde oluşan özgüven kaybı karakteristik bir şekilde kişilik yapısında yer alabilir. Bütün bunlara ek olarak zihin gelişimi gecikebilir ya da bloke olabilir. 
Dikkati toplamada yaşanan güçlükler, çocuğun verimli öğrenmesini ve akıl yürütmesini zorlaştırarak onu son derece olumsuz etkiler. 


Okul Çağındakilerde Okul Başarısızlığı ve Uyum Bozukluğu Görülüyor 


Çocuk okul çağındaysa, okul başarısızlığı ve uyum bozukluğu daha ön planda olur. İlgi ve dikkat problemleri dikkat çeker. Uyku ve yeme güçlükleri devam edebilir. 
Toplumla ilişkisi zayıflayan çocuk, kendini ifade etmede zorlanacağı için sosyal ilişki güçlükleri yaşayacaktır. 


Ergenlik Dönemindekilerde Suça Eğilim Artıyor Ergenlikteyse, önceki dönemlerde görülen birçok 


olumsuz etkinin yanı sıra hayata eleştirel yaklaşan, 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olumlu düsünemeyen, hedef koyma ve strateji olusturmada yetersiz, kisiler arası iliskilerde sorunlar yasayan, dürtülerini kontrol edemeyen, sınırlarını kestiremeyen, savunma mekanizmalarını sık ve yanlış kullanan, suç işlemeye eğilimli bir kişilik yapısının ortaya çıkması oldukça yüksek. 


Hem bizim hem de evlatlarımızın hayrı için, ailemizin ayakta durması için boşanma konusunu gündeme bile almamamız gerekiyor aslında. Çünkü gündeme bir kez geldiğinde boşanma, bir ihtimal olarak eşlerin zihninde yer ediyor. Gerektiğinde takip edilecek bir yol gibi değerlendiriliyor. Büyüklerin “boşanmak niyetiyle evlenmek” derken kastettikleri aslında tam olarak bu. 
Yani, “Çok zorlanırsam boşanırım” düşüncesi ne yazık ki ailenin temelinin sağlam atılmamasına neden oluyor. 
Sağlam temelde inşa edilemeyen aile binası ise bazan birinci bazan onuncu sorunda yıkılıveriyor. 


Evlilik emek isteyen, sevgi ve saygıyla güçlenen bir yapı. Bu nedenle ailemizi elimizden geldiğince ayakta tutmak zorundayız. Eşimizle aramızdaki problemlerin büyümemesi için çözüm yollarına başvurmalıyız. 


Eşinizden Öç Almak Amacıyla 
Çocuğunuzu Ondan Mahrum Etmeyin 


Anne babası boşanmış çocukların kendilerini suçladığı ve bu durumun tüm hayatlarını etkileyebilecek güçte olduğu acı bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Anne babası ayrılmış olan çocukların bu durumdan daha az zarar görmesini sağlamak amacıyla psikolog Gümüşel, şu tavsiyelerde bulunuyor: “Çocuğunuza boşanmanın 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ne demek oldugunu yalın ve basit bir dille anlatın. Onu, eşinizle yaşadığınız problemlerin dışında tuttun. Kesinlikle eşinizle aranızda çocuğun taraf tutmasına ya da onu kazanma ve sevme yarışına girmeyin. Tüm bunların yanında, ayrıldığınız eşinizden öç almak amacıyla çocuğunuzu ondan mahrum etmeyin ...” 
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, psikologa da götürülmeli. 


Anne Babası Boşanmış Çocuklara 
Nasıl Yardım Edilmeli? 
Psikolog Dr. Orhan Gümüşel 


Çocuklarınızın yanında boşanma konusunu konuşmayın. Özellikle de birbirinizi kötüleyen sözler sarfetmeyin. Boşanma olayını çocukla ilişkilendirmeyin ve çocuğa bu anlama gelen sözler söylemeyin. 

Anne ya da babasının kendisini sevmediği, çok yaramazlık yaptığı, başka birini tercih ettiği gibi rencide edici izahları çocuğunuza yöneltmeyin. 
Bu tarz bir hataya, boşanan çift ve yakınları sıkça düşer. Her ne kadar bu sözler gerekçelendirilirken, “Çocuk anne veya babadan soğusun da aramasın” gibi bir iyi niyet öne sürülüyor olsa da bu ne inandırıcı ne de çok akılcıdır. Bu gibi sözlerle çocuğu teselli etmekten ziyade, ona ancak “terkedilmişlik duygusu ya da suçluluk hissi” vermiş oluruz. Böylece çocuk terkedildiğini, sevgiye layık bulunmadığını ve değersiz olduğunu düşünür. 


Her çocuk her olaydan aynı oranda etkilenmez, ayrıca olayın zararları aynı olsa bile tepkiler ve tepkinin zamanı farklı olabilir. 

Çocuklar boşanmanın oluş biçiminden ve boşanma süreci içerisinde yaşananlardan yara alıyorlar. Bu sebeple onlara açıklama yaparken mizaçlarına uygun yöntemler denenmeli. Çocuk, 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OTORITESI SARSILAN ERKEK 
SIDDETE BASVURUYOR 


Gülcan Tezcan 

Modern çocuk eğitimi ve karı koca ilişkilerinde tavsiye edilen yöntemler çoğu zaman “saygı”yı yok saydığından eşler kocalarını ev arkadaşı, çocuklar babalarını oyun arkadaşı gibi görüyor. 
Babanın “aile reisi” vasfı arka plana itildiğinde, erkek aile içinde otoritesinin sarsıldığını düşünüp şiddete başvurabiliyor. 


(> 


Her sabah gazeteleri açtığımızda bir aile içi şiddet, cinayet haberiyle karşılaşıyoruz. Babalar kızlarının, kocalar eşlerinin şu ya da bu sebepten canına kastediyor. Bir erkek Allah'ın ve ailesinin emaneti olarak nikâhı altına aldığı karısına nasıl böyle bir vahşeti reva görür diye düşünmeden edemiyoruz. Çoğu zaman, “Çok şükür bizim evlerimizde böyle şeyler yok” deyip gazetenin sayfasını çeviriyoruz, televizyonun kanalını değiştiriyoruz. Ama günün birinde, oturduğumuz apartmanda yan komşumuzun başına geliyor ya da yakın bir akrabamızın böyle bir felaketle imtihan edildiğini duyuyoruz. Çok yakınımıza kadar geldiğinde, “Eyvah” diyoruz. Bize dokunmayacağını, değmeyeceğini düşündüğümüz musibetler zannettiğimiz kadar uzağımızda değil aslında. O yüzden bir gazete haberi olarak okuyup geçmek yerine, ailelerimizi bu ağır musibetten nasıl koruyabiliriz diye daha çok düşünmemiz gerekiyor. 


Eskilerden söz açıldığında aile büyükleri babalarının, dedelerinin sert mizacından, baba eve gelince çocukların nasıl kıyıya köşeye saklandığından, gelinlerin nasıl çıt çıkarmadan bir köşede sessizce oturduklarından bahsederler. Hepimizin ailesinde mutlaka böyle otoriter, bakışlarıyla bile bütün aileyi disipline eden babalar, dedeler vardır. Bir babanın varlığı, toparlayıcılığı, aile içinde saygı ve sevginin tesisi için ne kadar gerekliyse çocukların terbiyesi için de otoriterliği o kadar gerekli. 
Ancak babanın ailede otorite kurması, sözünün geçmesi için çoğu zaman bir sözü, bir bakışı yeterli olur. Hatta çoğu zaman babalar çocuklarına doğrudan kural koymaz ya da evlatlarını karşılarına alıp ikaz etmezler. Bu görevi annelere bırakırlar. Çocuklar bilir ki kural koyucu babadır. Anne ise o kurallara uyulması gerektiğini hatırlatan, bunun takibini yapandır. Bu gidişata uygun davranmayanlara ise otoriter babaların tepkisi elbette çok sert olur. “Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir” deyişi bu yapıyı özetleyen bir ifadedir bir bakıma. 


Bu elbette babaların otorite kurmak için şiddet kullanması gerektiği anlamına gelmez. Kaldı ki pek çok baba da görünüşte çok sert ve otoriter olmasına rağmen eşine ve çocuklarına tek bir fiske vurmadan aile içerisinde düzeni sağlar. Ama modern çocuk eğitimi ve karı koca ilişkilerinde tavsiye edilen yöntemler çoğu zaman bu “saygı”yı yok saydığından babaların bu işlevi de ortadan kalkıyor. Eşler kocalarını ev arkadaşı, çocuklar babalarını oyun arkadaşı gibi görüyor. Babanın “aile reisi” vasfı arka plana itildiğinde erkek aile içinde otoritesinin sarsıldığını düşünüyor. Hele maddi anlamda ailesine yetemeyen, hâlâ kendi ailesine bağımlı bir erkekse aile içindeki etkinliğini sağlamak için şiddet kullanabiliyor. 


Gücü Yitirme Kaygısı Şiddete Götürüyor 


Aile-Der Yönetim Kurulu Başkanı ve Sosyal Hizmet Uzmanı Fatih Kılıçarslan erkeğin uyguladığı şiddetin otorite kurmayla bağını şöyle açıklıyor: “Şiddet uygulayan erkek otoritesini mutlaklaştırarak, eşi ve çocuklarını kendisine itaatle yükümlü öteki bireyler olarak görür. 
Kendini merkeze alarak diğerlerini ötekileştirir ve dışlar. 
Eğer erkek, gücü yitirme kaygısı yani ‘erkeklik fobisi” psikolojisi içerisindeyse, otoritesinin zafiyete uğratılması neticesinde gücünü koruma ve gösterme davranışı olarak şiddet gösterir. İletişime açık, karşılıklı etkileşim ve güven duygusu yerine kadın üzerinde kontrol ve denetim kurarak yapılanır. Bu eğilim kadın üzerinde baskıyı arttırır.” 


Dindar Erkek Karısını Döver Yanılgısı 


Dindar erkeklerin şiddete daha çok başvurduğu yönünde bir algı var toplumda. Hangi verilere dayanılarak bu sonuca ulaşıldığı sorusunu bir kenara not etmekle beraber, bu algıyı dini kaynakların hatalı yorumlanmasının oluşturduğunu söylemek de yanlış olmaz. Olayın bir başka yönü de kendi sorunlu davranışlarına, nefsinin arzularına dini referanslar bulmaya çalışan erkeklerin tutumları tabii ki. Ancak bir kişinin hatasını bütün dindar erkeklere mal etmek ne mantıklıdır ne de iyi niyetli bir yaklaşımdır. 


“Siz Kadınları, Allah'ın Emaneti Olarak Aldınız” 


Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem] veda hutbesinde, “Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. 
Siz kadınları, Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız; yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, Allah, size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve âdete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir” şeklindeki ikazını ise doğru anlamak gerekir. Buradaki dövme ifadesi “sakındırma amacıyla dürtmek” şeklinde tanımlanabilecek bir harekettir ve en son başvurulması gereken maddedir. Erkeklere olur olmaz her bahane ile eşlerini dövme hakkı vermez. Kaldı ki bu ifadelere bakıp mutlak manada, “Dayak tavsiye ediliyor” demek rahmet ve muhabbet Peygamber'ine de saygısızlıktır. 


Medine devrinde pek çok kadın kocalarından dayak yediklerinden şikâyetçi olmak için Resülullah Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem] eşlerine gelir. Onlar da durumu Peygamber Efendimiz'e aktardığında Allah Resülü, mescide gelerek sahabeyi toplar ve onlara, “Duydum ki kadınları dövüyormuşsunuz. Bundan böyle kadınlar dóvúlmeyecektir”* der ve meseleyi kesip atar. 
Bunun dışında da “kadını dövmeme” konusunda Allah Resülü'nün, birçok hadis-i şerifi vardır. 


18 Ebü Davud, Nikâh, 41, 43: İbn Mâce, Nikâh, 51; Därimi, 
Nikâh, 34. 


Erkek Şiddeti Anneden Öğreniyor 


Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi psikiyatr Murat Paker bir röportajında erkeklerin kadınları neden dövdüğü sorusuna şu cevabı veriyor: “Kadın erkek ilişkileri ve kadının konumu Türkiye'de yirmi-otuz yıldır çok hızlı değişiyor. Erkeğin net üstünlüğü, kadının itaatkârlığı toplumun geniş kesiminde sürdürülmeye çalışılsa da kadın artık geleneksel konumunda değil. Erkekler, ‘Ne oluyor? 
Ayağımın altındaki zemin kayıyor, iktidarımı kaybediyorum. Bana tâbi olması gereken kadın şimdi neler yapıyor. Buna katlanamam. Ona haddini bildirmeliyim’ gibi hissediyor. Erkekteki bu bocalama sancılı yaşanacak. 
Erkeğin kadına şiddeti ancak erkeklerin terbiye olmasıyla, terbiye edilmesiyle azalacak.” 


Tam bu noktada psikolog Zeynep Delav çok farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor olaya. Delav'a göre erkeğin şiddet kullanmasının ardında yine kadınlar var. “Annelerin çocuklarını yetiştirirken şiddete başvurması, kendi kontrolünden çıkan her şeye, herkese müdahale durumu çocuğun yetişkin olduğunda böyle davranarak çözüm üretebileceğini düşünmesine sebep oluyor” diyen Delav, bu yüzden ailedeki iletişim dilinin çok önemli olduğunu söylüyor. 


Aile-Der Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kılıçarslan da Delav'ın bu görüşünü destekliyor: “Aşırı müdahale edici otoriter, baskıcı ve koruyucu aile yapısı içinde yetişen erkek, davranışlarını çocukluk döneminde âile içi iletişim döngüsüne uygun olarak yetişkinlikte sürdürür. Gelişim döneminde rol modeli ebeveynlerinin şiddet içerisinde- ki davranış kalıplarını gözlemleyerek içselleştirmesi ve 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taklit yoluyla öğrenmesiyle şiddet gösterir. Şiddeti iletisim yöntemi haline getirir. Sağlıksız iletişim kültürünün dışavurumu şiddettir. Bilinç dışı davranış olarak sergiler. 
Eşine nasıl zarar verdiğinin farkında bile değildir.” 


Sonuç olarak kadın cinayetlerini ve şiddeti önlemenin yolu erkekleri ve daha öncelikli olarak onları yetiştiren anne babaları eğitmekten ve bilinçlendirmekten geçiyor. 


İletişim Dili Olarak Sevgi ve Saygıyı Secmeliyiz Fatih Kılıçarslan 


Kadına yönelik şiddet temelde insan hakları sorunudur. Çocukluk döneminde sürekli şiddet görerek yetişen birey, şiddeti normalize ederek, içselleştirir ve iletişim yöntemi olarak kullanır. 

Kültür, yaşam biçimi ve insanlığın tarihsel gelişimi birey ve toplumların dini hükümleri anlama, yorum ve uygulamalarını etkiler veya bunlara yön verir. Şiddet tutumunu dini referanslardan yola çıkarak açıklamak yerine örf, âdet ve geleneklerde aramak gerekir diye düşünüyorum. Zor bir cografyada yaşıyoruz, sürekli savaş ortamında travmaya maruz kalan bireyler şiddeti normalize etmiş ve iletişim biçimi olarak benimsemiştir. Bu algının düzeltilmesi kendimize dönmemize, gerçeklerle yüzleşmemize ve yeniden hayatı anlayabilecek tefekkür ve düşünce kültürü geliştirebilmemize bağlıdır. 


İnsan düşünen varlıktır. Hayatına nefis ve arzularıyla yön vermez, kitaba yönelerek, Allah'ın adıyla okuyarak bilgiden, bilgeliğe doğru bir yolculuk içerisinde hayatına anlam ve değer katar. Hayatın içerisinde farklılıklarımıza saygı göstermek, anlamaya çalışmak, farklılığı tehdit olarak algılamak yerine yaşamımızı zenginleştireceğine güvenerek ve inanarak aile içi ilişki sistemimizi oluşturmalıyız. Erkek, kadını tanımlamak yerine onu tanımaya çalışmalıdır. Önce dinlemeli, sonra anlamaya çalismalidir. Farklılıklarımıza hassasiyet geliştirmeli, birbirimizin sesini işitmeli ve doğru anlama çabası içinde olmalıyız. Birbirimizi anlamak için gösterdiğimiz çaba ile ancak güvenli bağlar kurabilir. 
Şiddetin yerine sevgiyi ve saygıyı iletişim yöntemi . olarak kullanabiliriz. 
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Siddet Kullanan Anne Siddeti Ögretir Psikolog Zeynep Delav 


Erkegin siddet kullanmasının temelinde “rolmodel” örneği yatsa da sahiplenme duygusunun sınırlarının gizilemedigi durumlarda, “Bu bana ait, sahibi benim” düşüncesi, şiddet dahil bütün kişilik haklarını elinden almaya götüren davranışlar sergilemesine yol açıyor. Annelerin çocuklarını yetiştirirken şiddete başvurması, kendi kontrolünden çıkan her şeye, herkese müdahale durumu, cocuğun yetişkin olduğunda böyle davranarak çözüm üretebileceğini düşünmesine sebep oluyor. 
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İLETİŞİM BİTTİĞİNDE 
ŞİDDET BAŞLAR 


Özlem Şahin Ekinci 

Şiddet göstererek sorun çözmeye kalkışmak 
N ancak acizliğin ve zayıflıgın işareti oluyor. 
Hayatta kazanmak için vurmak, kırmak, kavga etmek gerekmiyor. Kişinin en güçlü silahları; aklı, zekâsı ve bilgisidir. 


Modern çağın dayattığı hayat tarzı, gençleri şiddete eğilimli hale getiriyor. Huzursuz aile ortamında yaşayan, sürekli rekabete ve tüketime teşvik edilen, şiddet içeren oyun ve filmler ile yetişen gençler şiddeti öğreniyor. 
Şiddet kullanarak ihtiyaçlarını karşılama ve hedeflerine ulaşma yoluna bağımlı hale geliyor. 


Şiddet; güç ve baskı uygulamak, fiziki, sözlü ve psikolojik tacizi de içeren, bilerek rahatsızlık ve zarar verme davranışları olarak tanımlanıyor. Araştırmalara göre; şiddeti tetikleyen en önemli etken problemli aile yapısı. 
Sorunlu aile ortamında büyüyen gençlerin büyük kısmı, isteklerini elde etmede şiddeti bir araç olarak görüyor ve kullanıyor. Bazıları da olayların etkisiyle hayata karşı daha güçlü, dirayetli ve sabırlı bir kişiliğe sahip oluyor. 
Aile ortamında yaşanan gerginliklerle baş edebilenler, kazançlı çıkıyor. Kalabalık aile ortamında büyüyen çocuklar, anne ve babalarından yeterince ilgi ve sevgi göremiyor. Ebeveyn ile çocuklar arasındaki kuşak çatışmaları, empati eksikliği ve eğitim yoksunluğu, şiddete zemin üreten diğer etkenler. Ayrıca maddi imkânsızlık, 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genglerin psikolojisini olumsuz etkileyerek, gevrelerinde gördükleri zenginlik ve refah seviyesine ulasmada siddeti tek çıkar yol olarak benimsemelerine yol açıyor. 


Ekranlara Temkinli Yaklaşmamız Gerekiyor 


Gençlerin model olarak benimsediği kişileri gözden geçirmeleri sevgi ve ilgilerini doğru yönlendirmeleri çok önemlidir. “Kişi sevdiğiyle beraberdir”? hakikati bu alakayı çok iyi açıklar. Bu bağlamda gençlere, başta peygamberler olmak üzere topluma değer katmış, yol göstermiş, ışık saçmış büyük zatları, örnek olarak sunmak gerekiyor. 


Televizyonda şiddeti tek güç olarak gösteren, yüceltilen ve kahraman ilan edilen karakterleri model alanlar, kılavuzu karga olan misali, sorunlardan kurtulamıyorlar. 
Bicaklama, yaralama ve öldürme gibi olaylar hayatlarının bir parçası oluyor. Oysa ki şiddet göstererek sorun çözmeye kalkışmak ancak acizliğin ve zayıflığın işareti oluyor. Hayatta kazanmak için vurmak, kırmak, kavga etmek gerekmiyor. Kişinin en güçlü silahları; aklı, zekâsı ve bilgisidir. Hayata karşı gardını almış, savaşmaya meyilli kişiler, her konuda mücadele etmeye mecbur kalıyor. Çünkü Allah Teâlâ, biz nasılsak bize öyle yol açıyor. 


Arkadaş seçimlerimiz kişiliğimizi ele veriyor. Mutluluğu arkadaş ortamlarında arayanlar, çete türü oluşumlara katılıyor. Toplumda yer edinmek, kendini ispat etmek ve ilgi görmek adına, yanlış arkadaşlıklar kurulabiliyor. 
Hz. Mevlânâ “Bir Kuşun Kendi Cinsinden Olmayan Bir Kuşla Beraber Uçmasının ve Tane Toplamasının Sebebi” başlıklı hikâyede arkadaşlıkla ilgili şunları söylüyor: “Bir hâkim dedi ki: Çölde bir karga ile leyleği beraber 


19 Buhâri, Edeb, 96; Müslim, Birr, 165. 
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gördüm. Bu hale sastım ve aralarındaki birlik, anlasma nedir; bunu anlayayım diye hallerine dikkat ettim. Saskın bir halde onlara yaklaştım. İkisinin de topal olduklarını gördüm. Hele yurdu gökyüzü olan doğan kuşu ile yeryüzü harabeler kuşu olan yarasa nasıl dost olabilirler?” 


Özellikle bazı yaşlarda, kişi kendini herkesten farklı görmek istiyor. Gençlerin başkalarından farklı olmak istemesi çok anlaşılır ve doğal bir durum. Fakat farklı olmanın aykırı ve zıt olmak anlamına gelmediğini bilmemiz gerekiyor. Farklı kişilikler topluma renk katarken, aykırı olanlar sevilmeyen, sayılmayan ve toplum tarafından dışlanan kişiler oluyor. 


Okuldan kalan vakitlerin tümünü internette oyun oynayarak geçirmek, bu kiymetli zamanları israf etmek anlamına geliyor. İleriki yıllarda iş hayatının getirdiği sorumluklardan arta kalan vakitler o kadar az oluyor ki okul günleri hasretle anılıyor. Kitap okuyacak zamanı bile bulmakta zorlanan pek çok kişiyle karşılaşıyoruz. Zamanı planlayarak hareket edip, internette oyunla geçirdiğimiz vaktin bir bölümünü araştırmaya ve bilgimizi artırmaya ayırırsak, kendimiz için daha iyi bir iş yapmış oluruz. 


Eğlenmeye ayırdığımız vakitlerden taviz vermeyecek gibi isek de en azından savaş yerine strateji oyunlarını tercih etmek, yeteneklerimizi ve zekâmızı geliştirecek, karşımıza çıkan sorunları çözmemize katkı sağlayacaktır. Araştırmalar gösteriyor ki şiddet içerikli oyunlar kişilik gelişimimizi olumsuz etkiliyor. Bizi öfkesini kontrol edemeyen, kavgacı, zorba, ön yargılı ve toplum içinde sevilmeyen birine dönüştürebiliyor. 
Nitekim büyüklerimiz, “Toplum içinde sevilmek kişinin aklındandır” diye buyuruyorlar. 
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Şiddet Eğilimi Kendini İspatlama 
Kaygısına Dayanıyor 


Dünyanın bir sınav yeri olduğunu hatırımızdan çıkarmazsak; sorunlara karşı sağlıklı yaklaşımlar geliştirmemiz daha kolay olacaktır. Uzmanlara göre şiddete eğilimin altında biraz da kendini ispatlama kaygısı yatıyor. 
Şiddete başvurmak, çevresiyle sağlık iletişim kuramayanların, kendini doğru ifade edemeyenlerin başvurduğu son nokta oluyor. Derdimizi anlatmak ve çözüme kavuşturmak için ılımlı yaklaşmayı tercih etmeliyiz. Aksi takdirde işler içinden çıkılması zor bir hale dönüşebilir. 
Kendimizi kimseye ispatlamak zorunda değiliz. Biz kendimizi bilelim yeter. 
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